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Beste mensen  
we bevinden ons tussen het feest van hemelvaart en Pinksteren. 
‘Op grote feestdagen verliet een rabbi alƟjd voor een paar uren de synagoge. Een 
van zijn leerlingen vroeg zich af wat hij dan deed. Had de rabbi dan een geheime 
ontmoeƟng had met de AlmachƟge? Op een dag ging hij de rabbi sƟekem achterna. 
Hij zag dat de rabbi werkkleding aantrok, en een oude , invalide vrouw in haar haar 
klein armoedige huisje ging verzorgen. Hij dweilde en poetste en maakte eten voor 
haar klaar. De leerling ging terug naar de synagoge. ‘En, wat heb je gezien? Zag je de 
rabbi ten hemel sƟjgen?’, vroegen de andere leerlingen. Hij antwoordde: ‘Veel meer 
dan dat; veel hoger dan de hemel steeg hij!’ (chassidische vertelling) 
Ten hemel sƟjgen, in de zevende hemel vertoeven, de hemel op aarde, ten hemelen 
gaan. Het roept zalige, gelukkige momenten op en ze worden versterkt, bestendigd, 
waar de goede Geest werkzaam kan, mag zijn. 
En wij zingen: al heeŌ Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem 
bezaten, is alƟjd om ons heen als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind. 
Te veel om op te noemen zij wij door Hem bemind.* En  met Pinksteren klinkt het: 
‘Wat alƟjd is geweest, het waaien van de Geest, gebeurt aan ons vandaag. Dat vuur 
van in het begin, wij ademen het in, Gods woord dat antwoord vraagt’.* 
GeestdriŌ, je komt het tegen, op onze beste momenten. En is een mens soms lauw 
en doodvermoeid, plots ziet hij in zijn omgeving  gedreven mensen, Gods woord dat 
antwoord krijgt en de mens weer opricht in moed en zijn vertrouwen sterkt. 
We zingen het uit, biddend ‘Kom schepper Geest, 
weest levenskracht in ’t mensenhart dat U verwacht. 
En zo sluiten wij met Pinksteren de PaasƟjd. Een klein detail: over de zondagen 
tussen Pasen en Pinksteren spreken wij over de 1ste, 2de …paaszondag. Pasen – 
Pinksteren is een groot feest, een geheel dat 50 dagen duurt.  Pinksteren voorbij 
spreken wij over de 1ste, 2de… zondag na Pinksteren.  
Moge de Geest ons bezielen en ons hart open staan voor Zijn bezieling al die 
komende dagen van ons leven tot aan het ‘eeuwige Pasen’. 
Ik wens het u van harte toe. 
Piet Coemans 

 Liederen uit het gezanboek OKK en Zingt Jubiate ICLZ 
 
Vieringen.     
Dienst Maastricht – Oostheuvel en omgeving:   
Eucharistieviering op  
Zaterdag 23 mei om 14u00 (Pinksterviering)  
zaterdag 13 juni om 14u00 
Na de dienst steeds  koffiemoment in OH. Locatie: Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst B 



 

Diensten en acƟviteiten Eindhoven  
Do 07-05 10u30 – 12u00 Open Kerk 12u00 – 13u00 Middaggebed 19u30 – 21u00 
Oase  
Zo 10-05 Zesde zondag van Pasen 10u30 – 12u00 Dienst van SchriŌ en Gebed  
Zo 17-05 Zevende zondag van Pasen 10u30 – 12u00 EucharisƟeviering  
Ma 18-05 Leesgroep 14u00 – 16u00 
Do 21-05 10u30 - 12u00 Open Kerk 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 10u00  
Zo 24-05 Pinksteren – De uitstorƟng van de heilige Geest In onze kerk is geen viering 
omdat we dit feest graag in oecumenisch verband vieren. We zijn welkom in de 
OntmoeƟngskerk (Meerkollaan 3, Eindhoven), de viering begint om 10.00 uur. 
Do 28-05 10u30 – 12u00 Open Kerk 12u00 – 13u00 Middaggebed  
 
Vernieuwing kerkgebouw. 
Van 29 mei tot 2 juli is de kerk gesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. In de 
maand juni zijn er geen vieringen dus de eerste viering is weer op 5 juli. In deze 
periode bent u alƟjd van harte welkom in de oecumenische Gemeenschap De Hooge 
Berkt, Hooge Berkt 16 in Bergeijk (iedere zondag om 11.00 uur is er een viering) en u 
kunt uiteraard ook naar een dienst in een van de andere kerken in Eindhoven gaan. 
Op is de viering in Oostheuvel waarin emeritus pastoor Piet Coemans voorgaat, waar 
u van harte welkom bent. 
 
Landelijk: 
Do 21-05 Provinciale Synode Geestelijkheid Amersfoort 10u00 – 21u00 
 
Wijding 
Diaken Thelma Schoon, in 2023 uitverkozen tot  Jonge Theoloog des Vaderlands, 
ontving de priesterwijding op 9 mei ll. Zij werd in 1996 geboren. Als dochter van een 
protestants predikante en oud-katholiek priester groeide zij op in twee kerkelijke 
tradiƟes. 
 

 

“Als priester zal ze een nieuw ambt gaan 
bekleden in een kerk die haar lief is, en waarvan 
ze met stelligheid zegt: de kerk is heel hard 
nodig in deze wereld. “Ik hoop dat we als kerk 
vrijmoedig zijn en zullen zijn. Standvastig en 
dapper, en dat we onszelf blijven herdefiniëren. 
Want we hebben een hele waardevolle 
geschiedenis en liturgie, maar er is ook nog iets 
anders. Het verwijst allemaal naar iets moois. 
Naar God die zijn weg gaat met mensen. Dat 
brengt hoop, en die hoop hebben we heel hard 
nodig.” 

 

 



 
De plechƟgheid vond plaats in de Paradijskerk-RoƩerdam. Zij zal als assisterend 
pastoor meewerken in RoƩerdam en Schiedam en blijŌ begaan met het 
jongerenwerk. Van de 23 priester  in acƟeve dienst is zij de 8ste vrouwelijke priester. 
De eerste vrouwelijke priesterwijding vond plaats in 1999. Een citaat uit een uitvoerig 
interview, te lezen op de website van de landelijke kerk: 
 
InternaƟonaal 
 Dagen van Inkeer  
Jaarlijkse retraitedagen in de Sint-Willibrord Abdij in DoeƟnchem, met als thema  
 

 

 
Bij je naam geroepen 
 
Naar Jesaja 43,1 
en Zacheus 

 
Tijd: vrijdag 24 juli 12u30 tot maandag 27 juli na de lunch. Kosten €350 (vol pension 
en organisaƟekosten) 
Aanmelding tot 1 juni onder: einkehr_ak@outlook.de  
Aantal deelnemers max.34 personen. Talen Duits-Nederlands. OrganisaƟe: 
vrijwilligers van de OKK Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland 
 
 

Pastores van de parochie    
Henk Schoon 
Henk.schoon@okkn.nl  
 Leonie van Straaten 
0621658754    
leonie.vanstraaten@okkn.nl  
Emeritus pastoor Piet    
Coemans Op de Dries 47,    
3770 Riemst B    
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be    

 

Medewerkers 
Maastricht en  
Oostheuvel Lafelt 
(B)    
Dhr. M. 
Schonfeld,   
Herkkantstraat 
41, B 3540 Herk 
de Stad Tel.    

0032(0)486954074   

Oud-Katholieke parochie van de 
H.Maria agdalena Boschdijk    
354 5622 PA Eindhoven 
 tel: 040-  2370777    
Parking: Jan Duikerlaan     
www.Eindhoven.oudkatholiek.nl  
Rek. NL88INGB 0001 406 294  
ten name van Oud-Katholieke  
Parochie v/d H.Maria Magdalena  
Eindhoven      

 


