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Met hartverwarmende positieve ervaringen zo begroet ik. 

Dankbaar mogen we terug kijken naar de voorbije weken. Vanaf Kerstmis tot 2 

februari vergezelde ons het Licht, groots in de feestelijkheden van Kerstmis,  van de 

intocht in het nieuwe jaar, van de ontmoeting met de Wijzen tot aan 2 februari, het 

feest van de opdracht van de Heer, ook Lichtmis genoemd: openbaring, in de 

kleinheid in al zijn grootheid, Gods warme nabijheid, Licht voor alle mensen, Licht 

voor de wereld, of nog beter gezegd: uitzicht. Ja, zicht krijgen in de benarde situaties 

waar mensen geen mensen mogen/kunnen zijn. 

 

Die benarde situaties overspoelen ons. 

Hoogtijd om alert te zijn voor de positieve 

kanten van hemel en aarde, van mens en 

medemens, van ons In de Lichtmisviering op 

31 januari in OH mochten wij twee kleine 

kinderen omringen met ons gezang en gebed 

en Gods zegen over hen uitspreken, hopend, 

toewensend dat zij in menselijke liefde mogen 

groot worden en blijven geloven in een goede 

wereld, gedragen en vergezeld door onze 

Vader. 

En dan moet je die oogjes zien, ontroerend, 

openbaring, vragend als het ware: zie jij ook… 

En nu komt die vastentijd: zie jij het ook… de kracht 

van de liefde. Met heel ons wezen kunnen we speuren 

naar positieve ervaring zodat alle benauwdheid zich 

niet meester maakt van ons hart, ons denken, ons 

omgaan met mens en natuur. Want zie, Hij, onze God, 

laat ons niet los, stort ons niet in de verdoemenis. 

 
 

  Op de 2de zondag van de veertigdagentijd horen wij een stem uit de hemel die zegt: 

dit is mijn welbeminde zoon, luister naar Hem. Hoor, zie, ontdek… zelfs in de meest  

 



 

 

 

bizarre situatie kan een bloem ontluiken, in de dorre woestijn water uit de rots 

komen, in de grootste vruchteloze nood manna uit de hemel. 

Het kan onze zoektocht worden in deze veertigdagentijd met de uitdaging: deel met 

elkaar, deel het positieve, spreek erover, kom met heel je hart in stilte bij de Heer, leg 

je hart bij de Heer,  jubelt het uit, laat het alle windstreken horen: het negatieve, de 

ondergang, de dood.. heeft niet het laatste woord! 

Ik wens je een vruchtbare tijd. 

Piet 

 

Vieringen.     

Dienst Maastricht en omgeving:   

Eucharistieviering op 

Zaterdag 7 maart om 14u00 (3de  zondag veertigdagentijd)  

Zaterdag 28 maart om 14u00 palmzondagviering 

Vrijdag 3 april om 14u00: goede vrijdagviering 

Zaterdag 4 april om 16u00 Paasviering in de kerk van Vlijtingen 

Na de dienst steeds  koffiemoment in OH.  

Locatie: Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst 

Diensten en activiteiten Eindhoven  
 
Ma 23-02: 13u45 – 15u45 Leesgroep  
Do 26-02 10u30- 12u00 Open Kerk 12u00 -13u00 Middaggebed en Lunch  
19u30-2100 Publiekslezing door Joris Vercammen Geloof in Vrede : Gedachten over 
geloof, geweld en vrede.  
Zo 01-03 Tweede zondag van de veertigdagentijd 10u30 – 12u00 Eucharistieviering  
 
Publiekslezing: em. aartsbisschop Joris Vercammen: 
Geloof in vrede, gedachten over geloof, geweld en vrede 
In een wereld waarin geweld, oorlogsdreiging en polarisatie het publieke debat 
steeds vaker bepalen, stelt emeritus aartsbisschop Joris Vercammen in zijn nieuwste 
boek een andere vraag: hoe behouden we het perspectief op vrede? Niet als naïeve 
droom, maar als geestelijke noodzaak. Als opdracht voor gelovigen én niet-
gelovigen, en als richtinggevend kompas in een complexe wereld. In deze lezing 
n.a.v. zijn boek Geloof in vrede neemt emeritus bisschop Vercammen ons mee in zijn 
kritische vragen en het perspectief dat hij voor ogen heeft. U bent van harte 
welkom! Datum Locatie: Tijd: Onkosten: Donderdag 26 februari 2026 Oud-
Katholieke Parochie, Eindhoven Boschdijk 354 (parkeren via Jan Duikerlaan) 19u30 – 
21u00 Vrijwillige bijdrage . 
 
 



 
 

Uit de oecumene: Euregionale Oecumenische conferentie 

Jaarlijks heeft een Euregionale Oecumenische conferentie plaats. Dit jaar gaat de 

ontmoeting door in Aken op 13 maart aanstaande. De titel luidt: Van Boomer tot 

Generatie Alpha verbond of conflict?  Het generatieprobleem speelt niet alleen in 

Nederland, maar ook in de hele Euregio. Waar zijn de jongeren in onze kerken? Daar 

willen we het over hebben om te kijken of er ook iets gedaan kan / moet worden om 

weer meer jonge mensen te betrekken.  

De lezingen zijn tweetalig. Aanmelding tot 5 maart. Inschrijving: 25€ 

Pfarrseelsorge St. Nikolaus, IBAN: BE83 7311 0603 4715, BIC: KREDBEBB 

 Meer info: zie bijlage 

 

Pastores van de parochie    

Henk Schoon 
Henk.schoon@okkn.nl  
 Leonie van Straaten 
0621658754    
leonie.vanstraaten@okkn.

nl  Emeritus pastoor Piet    

Coemans Op de Dries 47,    

3770 Riemst B    
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be    

 

Medewerkers 

Maastricht en  

Oostheuvel Lafelt 

(B)    

Dhr. M. 

Schonfeld,   
Herkkantstraat 
41, B 3540 Herk 
de Stad Tel.    

0032(0)48695407

4    

Oud-Katholieke parochie van de    

 H. Maria Magdalena Boschdijk    

354 5622 PA Eindhoven 

 tel: 040-  2370777    

Parking: Jan Duikerlaan     
www.Eindhoven.oudkatholiek.
nl  
Rek. NL88INGB 0001 406 294  
ten name van Oud-Katholieke  
Parochie v/d H.Maria 
Magdalena   

Eindhoven      

 

http://www./


Euregionale Oecumenische Conferentie
2026 

Van Boomer tot Generatie Alpha –
verbond of conflict?

Stuur uw aanmelding voor 5 maart 2026:
https://kurzlinks.de/EOK2026
Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.
Aan de akademie is er ruime parking.

Aanmelding, bijdrage, contacten

Betrokken Organisaties
Bisdommen Aken en Roermond, Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
(Protestantse Kerk in Nederland), Vicariaat van het Duitstalige gebied van het Bisdom
Luik, Kerkdistrict Aken (Evangelische Kerk in het Rijnland), Duits sprekende gemeenten
van het district Luik (Verenigde Protestantse Kerk van België)

Titelafbeelding: Birgit Reitz-Hofmann/Shutterstock

België Duitsland Nederland

pfarre.stnikolaus@skynet.be
0032 (0) 87 556624 

ichnehmeteil@bistum-aachen.de 
0049 (0) 241 452-523 

ellydehaanverduyn@gmail.com
0031 (0) 43 3624240

Vrijdag, 13 maart 2026 | 9.30 - 15.30 uur
Akademie des Bistums Aachen, Leonhardstrasse 18-20

Kostenbijdrage, inclusief lunch en drankjes: 25,00 €; Studenten 10,00 €
Gelieve het bedrag over te maken voor 5 maart 2026 naar:
Parochiepastoraat St. Nikolaus, IBAN: BE83 7311 0603 4715, BIC: KREDBEBB

Contacten, e-mailadressen en telefoonnummers voor al uw vragen 

Pfarrseelsorge St. Nikolaus, IBAN: BE83 7311 0603 4715, BIC: KREDBEBB




Programma

Inleidingen en Workshops
Marc Heemels, 
Docent Bijbelse exegese, Grootseminarie Rolduc, pastoor in Eygelshoven
Prof. Dr. Liane Schirra-Weirich, 
Hoogleraar sociologie aan de Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen,
afdeling Aken
Christina Pütz,
Jeugdconsulente in de Kirchenkreis Aken
Generationenbrücke Deutschland e.V. e.a.

9:30 Uhr Ankunft, Stehkaffee

10:00 uur Korte gebedsviering

10:30 uur

Inleiding 1: Marc Heemels (in het Nederlands), „Daar doen
wij niet aan mee.” Voorbeelden van jeugdige vrijmoedig-
heid en maatschappijkritiek in de Bijbel, vroeg-christelijke
geschriften en Koran

11:00 uur

Workshops:
Verdieping en vragen over de inleiding (Marc Heemels)
In gesprek met de jonge generatie (Christina Pütz)
Hoe generaties samenleven

12:15 uur Lunch

13:15 uur
Inleiding 2 (in het Duits): Liane Schirra-Weirich, Van
boomer tot Generatie Alpha – verbond of conflict? 

13:45 uur

Workshops:
Verdieping en vragen over de inleiding (Liane Schirra-
Weirich)
In gesprek met de jonge generatie (Christina Pütz)
Hoe generaties samenleven

15:00 uur

Slotpanel met Marc Heemels, Liane Schirra-Weirich,
Christina Pütz en Vertegenwoordigers van de meer 
generatieprojecten
Moderatie: Angela Reinders

15:30 uur Afsluiting en zegen

Aankomst, koffie9:30 uur

Generaties op weg naar de toekomst.

Mensen worden steeds ouder ... zowel als individu alsook als samenleving.

De demografische veranderingen versnellen ook tussen Aken, Eupen en Maastricht
de politieke uitdagingen die daarmee gepaard gaan: steeds minder jongeren
moeten het pensioen financieren en het land verdedigen, terwijl steeds meer
ouderen blijven doorwerken en afzien van hun recht op verzorging.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de toenemende spanningen tussen de
generaties. Is er een nieuw generatieverbond nodig? Hoe zou dat eruit kunnen
zien? Of is er een geheel nieuwe visie nodig om samen hoopvol op weg naar de
toekomst te blijven?

De Euregionale Oecumenische Conferentie 2026 wil de intergenerationele
uitwisseling stimuleren met impulsen, ideeën en discussie.


