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Laat je meenemen, neem iemand mee 
 
De romantiek van kerst en nieuwjaar is weer achter de 
rug, het verhaal gelezen, de wensen uitgewisseld. Hoe is 
het… zijn gangetje. En de nieuwe romantiek ligt weer op 
tafel, nieuw, ach nee, zo oud als de straat, maar toch 
ontdekken we er weer wat anders in. Toevallig, in zo ver 
toeval bestaat want veel valt ons toe, las ik in het verhaal 
van Mattëus: ‘Verkondigt wat ge hoort en ziet: blinden 
zien weer en lammen wandelen, melaatsen worden 
gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en 
armen wordt het evangelie verkondigd en zalig is hij die 
niet struikelt over mij!’* Jezus zegt hier aan zijn leerlingen 
dat ze naar Johannes de Doper moeten gaan. Hij zit in de 
gevangenis. Twijfel aan de Komende vult zijn hart, zijn 
blik. 
In een werkgroepje ter voorbereiding van de 
veertigdagentijd kwam de vraag: hoe hoopvol op weg 
gaan? Al de ellende en miserie moeten we niet aanhalen,  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
het overspoelt ons, we verzuipen erin… je weet wel: goed 
nieuws geen nieuws! Neen, zo willen wij niet zijn… Een 
stappenplan werd voorgesteld: vertel wat je ziet, wat je 
hoort, wat je ruikt, wat je proeft. Oefen je lichaam 
doelgericht op het positieve, laat het binnenkomen en 
spreek erover. 
Luister naar je hart, luister naar de Zoon, Hij gaat ons 
voor; ontmoet je Schepper, dagelijks sta je verwonderd; 
wees stil, je hoort je medemens; neem elke dag één 
ogenblik, de tijd wordt je gegeven; zing, bid, dans, lach, 
huil …‘Licht dat ons aanstoot in de morgen, dat we niet uit 
mekaars genade vallen… veelstemmig licht om aan te 
horen zolang ons hart nog slagen geeft. Liefste der 
mensen, eerstgeboren, licht, laatste woord van hem die 
leeft.’**  
En in het verrijzenisverhaal van Johannes lezen wij dat 
Maria Magdalena van de Verrezene een opdracht kreeg: 
‘Als zij, Maria Magdalena, aankomt, verkondigt ze aan de 
leerlingen: ik heb de Heer gezien.’* 
Laten wij ons meenemen, nemen wij iemand mee op onze 
tocht, het Verhaal lezend, elkaars verhaal lezend? ‘De 
echte ontdekker is niet diegene die nieuwe landen vindt, 
maar diegene die met nieuwe ogen kijkt.’*** 
Van harte. 

Emeritus pastoor Piet Coemans 
*Bijbelteksten: Naardense bijbel 
**H.Oosterhuis:Licht dat ons aanstoot in de morgen, ICLZ 
***Gerarduskalender 2026 

 
 
 

Parochie 
  

In memoriam: Bart Koolen 

 
Opnieuw namen we afscheid van een dierbare 
parochiaan, die vele jaren in ons midden was. Bart was er 
altijd, op donderdagen om te doen wat er gedaan moest 
worden, als koster en als parochiaan op de zondagen. Hij 
was en bleef tot aan het einde van zijn leven een zoeker 
en zocht op vele plaatsen naar verdieping en verbinding, 
maar bij ons bleef hij verbonden. Hij droeg de parochie 
een warm hart toe, want hier kon hij zichzelf zijn, mét alle 
twijfels en goede, doordachte vragen die hij ons stelde. 
Een hartelijk mens en een oprechte zoeker, die meer las  
dan je voor mogelijk hield en meer wist dan velen van 
ons. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankbaar, dat we een heel stuk van de levensweg samen 
mochten oplopen, namen we afscheid van Bart. Hij laat 
een lege plek achter, we zullen hem missen. 

 
 

Vanuit het Kerkbestuur 
 
Zoals bij u allen bekend is er binnen onze parochie, na het 
vertrek van pastoor Wim van den Berg afgelopen 
september, nog geen nieuwe pastoor geïnstalleerd. Dit is 
het gevolg van de uitval van zijn beoogde opvolger 
pastoor Henk Schoon wegens ziekte. De duur van deze 
situatie is nog onbekend. Derhalve heeft de Aartsbisschop 
van Utrecht aan het bestuur laten weten de aanstelling 
van onze assisterend pastoor, Leonie van Straaten, per 1 
februari jl. tijdelijk te verhogen met 0.1 fte (lees: 4 uur per 
week). Ook blijft onze parochie in de tussentijd 
geassisteerd worden door andere voorgangers, in het 
bijzonder door emeritus pastoor Piet Coemans. Over 
verdere ontwikkelingen in de toekomst wordt u uiteraard 
op de hoogte gehouden. 
 
 

Verzorgde lunch 
 
Op donderdag 12 maart is het weer tijd voor de 
periodieke verzorgde lunch. Na het middaggebed bent u 
van harte welkom om met elkaar te genieten van een 
lekkere kop soep en diverse belegde broodjes. We starten 
om 12 uur met het middaggebed. 
Bent u erbij? U kunt zich aanmelden door een mail te 
sturen naar: secretaris@eindhoven.okkn.nl 
Aanmelden kan t/m zondag 8 maart.  
 
 
 

 
 

Vastenactie 
 
Uitgangscollecte: Vastenactie voor BENI SOUEF IN EGYPTE: 
een plek waar je je thuis mag voelen en waar je verder 
komt. 
Een kind met een beperking in huis hebben is niet 
gemakkelijk. Zeker niet in Egypte waar veel armoede is en 
er geen uitkeringen zijn. Zo’n kind is daardoor helaas vaak 
ongewenst en wordt ook vaak verwaarloosd, zowel fysiek 
als sociaal. Hoewel de Egyptische samenleving verandert 
in zijn kijk op een beperking is er nog veel schaamte, 
vooral in afgelegen dorpen. Eén van de Koptische zusters 
van the Daughters of St Mary’s in Egypte zei ooit: “Wij 
hebben de kinderen niet uitgekozen, zij hebben ons 
gekozen. Ze lijden. Ze hebben ons nodig. Niemand wil ze 
en ze worden niet geaccepteerd”.  
 
U kent de Koptische zusters vast nog van eerdere 
Vastenacties waarbij we steun vroegen voor het El Salam 
ziekenhuis dat zij runnen. Dit jaar zal de opbrengst 
bestemd zijn voor een ander project van de zusters. Zij 
proberen namelijk ook een plek te creëren voor mensen 
met een beperking. Een plek waar zowel Christenen als 
Moslims zich thuis voelen, waar ondanks beperkingen 
vriendschappen ontstaan, ervaringen worden gedeeld en 
waar de bewoners binnen de groep aanvaard worden. De 
bewoners krijgen onderdak en maaltijden en leren voor 
zichzelf te zorgen, waarbij er veel aandacht is voor 
persoonlijke hygiëne. Daarnaast wordt contact met de 
familie van harte aangemoedigd. De koptische zusters in 
Beni Souef hebben twee locaties waar mensen met een 
beperking terecht kunnen: Branches of Olives en het 
Home of Progress. 
 
Branches of Olives is een internaat voor kinderen tot 12 
jaar. Hier krijgen zij montessorionderwijs en kunnen ze 
workshops volgen in de kaarsenmakerij en over 
houtbewerking. Overdag komt een aantal van de kinderen 
van het Home of Progress ook hier naartoe om te leren 
lezen en schrijven. En ook zij kunnen hier kaarsen maken 
of hout leren bewerken.    
 
Het Home of Progress biedt huisvesting aan 120 mensen 
met een beperking (55 vrouwen en 65 mannen). De 
leeftijden variëren van 13 tot 65 jaar. Mannen en vrouwen 
wonen gescheiden maar werken samen tijdens de 
activiteiten. In het Home of Progress krijgen tieners en 
volwassenen met een beperking de kans om zich te 
ontwikkelen in hun eigen tempo. Muziek en sportieve 
activiteiten worden ook aangeboden. De bewoners die 
niet naar het Branches of Olives gaan, zorgen voor 
eenden, konijnen en koeien op een kleine boerderij.  
Een staf van 35 mensen zorgt voor de 120 bewoners.  
 
 
 
 



 

 
 
Rond de 80 % van de familie van de bewoners lukt het om 
een klein deel van de kosten voor huisvesting, onderwijs 
en zorg te betalen. De familie van de overige bewoners is 
zelfs daar niet toe in staat, omdat zij zelf in armoede 
leven. U begrijpt het: de opbrengst van de Vastenactie is 
hard nodig om de staf van beide locaties te ondersteunen 
in hun mooie en zinvolle werk. De opbrengst zal niet 
alleen gebruikt worden voor de kosten van huisvesting, 
onderwijs, zorg en activiteiten, er is ook dringend 
behoefte aan inventaris zoals kasten en een wasmachine.  

 
    Gedurende de Vastentijd  
    is er iedere viering een   
    uitgangscollecte voor de  
    Vastenactie.  
    Draagt u uw steentje bij?  
 

 
 

Leest u ook graag samen een boek? 
 
Mede vanwege het overlijden van Bart Koolen – een echt 
gemis voor onze leesgroep – nodigen wij u, die dit leest, 
uit om u aan te sluiten bij onze leesgroep. Op dit moment 
sluiten wij het boek van Joris Vercammen Geloof in Vrede 
af met de laatste hoofdstukken en vanaf maandag 23 
maart starten we met het boek Merkstenen van Dag 
Hammarskjöld. De bijeenkomst is in principe op de vierde  
 
 
 

 

maandag van de maand van 14u00 tot ongeveer 16u00. 
Laat ondergetekende weten of u mee wilt gaan doen en 
dan ontvangt u tijdig de uitnodiging voor 23 maart. 
Herman Ueffing  
(herman@ueffing.nl, tel.nr. 06-42185123, voor nadere 
informatie) 
 
 

Goede Vrijdag: De kruisweg van Patrocinio 
 
Dit jaar zullen we het lijden en sterven van Jezus Christus 
gedenken in de aloude viering van de kruisweg. Het 
bidden van de kruisweg gaat terug op de verering in de 
eerste eeuwen van de historische plaatsen in Jeruzalem 
van het lijden en sterven van Jezus. Dit is in de loop van de 
geschiedenis uitgegroeid tot veertien staties, vanaf de 
veroordeling door Pilatus tot aan de graflegging. Veel 
kerken kennen de afbeeldingen van de staties in 
schilderstukken of beeldhouwwerk; sinds de vorige eeuw 
wordt er vaak een statie van de verrijzenis toegevoegd. 
In onze kerk zal de kruisweg (met behulp van lichtbeelden) 
het karakter krijgen van een meditatiedienst met aan het 
eind kruisverering. Bij iedere statie zullen we het lijden 
overwegen aan de hand van een citaat uit de Heilige 
Schrift, dat we dan naar onze tijd willen brengen. Immers, 
de marteldood komt heden ten dage helaas nog steeds 
voor in onze wereld.  
We doen dat door de veertien staties te zetten naast de 
martelgang die de broer van Rigoberta Menchú, 
Patrocinio, onderging in 1979. Rigoberta Menchú ontving 
in 1992 de Nobelprijs voor de Vrede vanwege de strijd die 
zij voert voor de vrijheid en de rechten van haar volk, de 
inheemse bevolking van Guatemala. Haar biografie klinkt 
nog steeds als een krachtige getuigenis voor gerechtigheid 
en liefde. Heel frappant is dat de martelgang van de 16-
jarige Patrocinio, die in deze biografie uitgebreid is 
beschreven, haarfijn samenvalt met de lijdensweg van 
Jezus.  
De viering eindigt met de vertrouwde kruisverering en 
mag ons inspireren in de gang van de dagen van de Goede 
Week, toegroeiend naar de viering van de Opstanding met 
Pasen. De viering is vrijdag 3 april om 15.00 uur.  
 
 

Maastricht/ Oostheuvel-Riemst 
 

Maria Lichtmis 
 
In de viering op 31 januari (Opdracht van de Heer – Maria 
Lichtmis) 
mochten wij twee kleine kindjes zegenen en hen met onze 
lichtjes omringen. Ontroerend! 
En na de viering volgde, naar goede Vlaamse gewoonte, 
het pannenkoekenfestijn. 
 
 
 



 
 

 
 
 
Voorbereiden op Pasen 
 
En nu ons voorbereiden op Pasen. Hoe kunnen wij ons 
weerbaar maken tegen alle ellende en negatieve kijk op 
mens en wereld. We gaan de handen in elkaar slaan en 
met heel ons wezen speuren naar positieve 
boodschappen,  en zo, aan de hand van Jezus, licht zijn. 
De start is gegeven op Aswoensdag. 
Op vrijdag 6 maart om 14u00 maken we kennis met ons 
vastenproject.  
Zaterdag 7 maart vieren we eucharistie om 14u00.  
Zaterdag 28 maart zetten we de goede week in met de 
palmwijding en eucharistie om 14u00. 
Vrijdag 3 april gedenken we het lijden en sterven van 
Jezus eveneens om 14u00.  
Tot slot volgt op zaterdag 4 april de Paasviering  om 
16u00.  
Al de diensten hebben plaats in de kerk naast het woon- 
en dagcentrum, Ierskruisstraat 54 Lafelt Riemst (België), 
met uitzondering van de paasviering. Omwille van de 
deelname van familie en vrienden wijken we uit naar de 
Sint-Albanuskerk in Vlijtingen-Riemst (B).  

Emeritus pastoor Piet Coemans 
 
 
 

Landelijke kerk 
 

Seminar ‘Pastoraat in de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland’ 
 
Op maandag 9 maart vanaf 19u30 bieden de Oud-
Katholieke Kerk en het Oud-Katholiek Seminarie een 
online seminar aan voor wie een roeping tot het ambt in 
de Oud-Katholieke Kerk wil verkennen. Kent u iemand die 
benieuwd is naar pastoraat in onze kerk? Wijs hem of haar 
dan op deze mogelijkheid! Want het is een kans om met 
mensen te spreken die met dezelfde vraag bezig zijn en  
 
 

 
 

om in gesprek te gaan met een bisschop, de rector van het 
seminarie, een seminarist en twee pastores. De vorige 
edities leverden altijd mooie gesprekken op, dus het is 
een uitstekende kans om de pastorale roeping te 
verkennen. 
 

Het Oud-Katholiek Volleybaltoernooi op Tweede 
Paasdag: een oude traditie in ere hersteld. 
Maar liefst meer dan tien jaar na de laatste editie komt 
het er eindelijk weer van: op tweede Paasdag 2026 
organiseren we opnieuw het Oud-Katholiek 
Volleybaltoernooi! Een sportieve en gezellige dag, waarin 
ontmoeting centraal staat.  
Het volleybaltoernooi is een laagdrempelige manier om 
elkaar te ontmoeten en elkaar op een andere, gezellige, 
manier te leren kennen. Of je nu een geoefend 
volleyballer bent of voor het eerst het veld op stapt, 
iedereen kan meedoen. 
Voor wie interesse heeft of mensen kent die dit leuk 
zouden vinden, is er meer te lezen op: 
https://oudkatholiek.nl/nieuws/2025/08/doe-mee-aan-
het-oud-katholiek-volleybaltoernooi-op-tweede-paasdag/ 
 
 

Unie van Utrecht 
 

 
 
Oud-Katholieken Congres: save the date 
Van 24 tot 27 september vindt het vierjaarlijkse oud-
katholieken-congres plaats in Rheinfelden. Save the date 
en meld je in maart aan! 

 
 

Kerk in stad & regio  
 

“Oud-Katholieke Kerk” in de Lichtviering 
 
Op zondag 8 maart om 19u15 is er in de Ontmoetingskerk 
te Valkenswaard, Julianastraat 12, een Oecumenische 
‘Lichtviering’. De organisatie van deze viering heeft steeds 
een ander Kerkgenootschap centraal gesteld en op 8 
maart is onze Kerk het thema van de Lichtviering. De 
(gast)leden van onze Parochie zijn uiteraard extra welkom  
 
 
 



 
om deze viering in de (protestantse) Ontmoetingskerk 
mee te maken. Bij de voorbereiding en kennismaking met 
contactpersoon Helga Klinkers hebben wij ook ‘ons’ lied: 
Wij van de aarde ingebracht. Deze viering is ook op de 
live-stream te volgen en terug te zien (via youtube). De 
Raad van Kerken steunt de ‘Lichtviering’. Eenieder is van 
harte uitgenodigd! – Zie verder ook: 
https://www.pgvalkenswaard.nl 
Mede namens assisterend pastoor Leonie, Herman Ueffing 
 
 

Agenda  
 
Maart Voedselbank: Groenten in blik 
        
Zo 01-03 Tweede zondag van de veertigdagentijd 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Piet Coemans 
1e lezing Exodus 24, 12-18 
Gradualepsalm 133 
2e lezing Filippenzen 3, 7-14 
Evangelie Matteüs 17, 1-9 
Uitgangscollecte Vastenactie 
 
Do 05-03  
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch  
19u30 - 21u00 Oase 
 
Zo 08-03 Derde zondag van de veertigdagentijd 
10u30 - 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Voorganger Jeroen de Wit 
1e lezing Exodus 17, 1-7 
Gradualepsalm 95 
2e lezing 1 Korintiërs 10, 1-13 
Evangelie Johannes 4, 5-26 (27-42) 
Uitgangscollecte Vastenactie 
 
Di 10-03 
10u00 - 12u00 VORK (Voorgangersoverleg Raad van Kerken) 

 
Do 12-03 Gedachtenis van de H. Gregorius de Grote, 
bisschop van Rome 
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Verzorgde Lunch 
19u30 - 21u00 Kerkbestuursvergadering 
 
Zo 15-03 Vierde zondag van de veertigdagentijd (waarin 
extra aandacht zal zijn voor de schuldbelijdenis als 
voorbereiding op het feest van Pasen) 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing 1 Samuël 16, 1-3 (4-9) 10-13 
Gradualepsalm 23 
2e lezing Efeziërs 5, 8-14 
Evangelie Johannes 9, 1-13 (14-25) 26-39 
Uitgangscollecte Vastenactie 

 
Di 17-03 
16u00 - 21u30 Vergadering Utrechtse Geestelijkheid 
 
Do 19-03 Feest van de H. Jozef 
10u30 - 12u00 Open Kerk  
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch  
 
Ma 23-03 
14u00 - 16u00 Leesgroep 
 
Do 26-03 
09u30 - 11u45 Poetsochtend 
10u30 - 12u00 Open Kerk  
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
16u00 - 21u30: Studiedag geestelijkheid in Amersfoort 
 
Zo 29-03 Palmzondag - Begin van de Goede Week 
10u30 - 12u00 Dienst van Schrift en Gebed  
Voorganger Herman Ueffing 
Evangelie bij de palmwijding Matteüs 21, 1-11 
1e lezing Jesaja 50, 4-7 
Gradualepsalm 73, 13-20 
2e lezing Filippenzen 2, 5-11 
Evangelie Matteüs 26, 1 – 27, 66 
Uitgangscollecte Vastenactie 
 
April Voedselbank: houdbare melk 
Deze maand geen Oase vanwege Witte Donderdag! 
 
Wo 01-04 Vooravond Witte Donderdag 
19u30 - 21u00 Chrismamis 
Zegening van de heilige oliën in de Ste. Getrudiskathedraal 
in Utrecht 
 
Do 02-04 Witte Donderdag 
19u30 - 21u00 Eucharistieviering - Avondmis 
Voorganger pastoor Piet Coemans 
1e lezing Exodus 12, 1-14 
Gradualepsalm 81 
2e lezing 1 Korintiërs 11, 23-32 
Evangelie Johannes 13, 1-15 
 
Vr 03-04 Goede Vrijdag 
15u00 - 16u30 Schriftlezing, Kruisverering en Gebed 
Voorganger Jeroen de Wit 
1e lezing Jesaja 52, 13 - 53,12 
Gradualepsalm 40,1-9 
2e lezing Exodus 12, 21-28 
Evangelie Johannes 18, 1 - 19, 42 
 
Zo 05-04 Eerste zondag van Pasen 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering waarin wijding van 
paaskaars en water 
Voorganger pastoor Piet Coemans 
1e lezing Exodus 14, 9-14  
Gradualepsalm 118, 15-24 
2e lezing Kolossenzen 3, 1-4 
Evangelie Johannes 20, 1-18 



 
Belangrijke gegevens  
 
Adres kerk 
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 
5622 PA Eindhoven 
https://eindhoven.oudkatholiek.nl 
Pastoor Henk Schoon 
henk.schoon@okkn.nl / 06-30162230 
Assisterend Pastoor Leonie van Straaten 
leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754 
Emeritus Pastoor Piet Coemans 
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732 
Lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl / 06-42185123 
Secretaris Tim van der Vorst-Hendriksen 
secretaris@eindhoven.okkn.nl 
Penningmeester Gerrit Coppens 
gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465 
rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena, Eindhoven 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te 
waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de 
website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet 
marcel.vandervloet@okkn.nl | 06 15 88 03 62  
Mary Hallebeek 
mary.hallebeek@okkn.nl | 06 28 89 27 84  
- zie verder: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-
kerk/vertrouwenspersonen/ 

mailto:gerrit.coppens@gmail.com

