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Tussentijd 
De maand februari is een wonderlijke maand voor de 
kerk. Want aan het begin sluiten we de kersttijd af met de 
Opdracht van de Heer in de tempel en halverwege is het 
Aswoensdag. Op die dag gaan we weer over de drempel 
naar de Veertigdagentijd. Het roept bij mij het beeld op 
dat we maar één keer diep in- en uitademen om een 
volgende intensieve tijd binnen te kunnen gaan. 
Tijd is voor mij altijd een wonderlijk iets. Er is de tijd die je 
kunt aanduiden, bijvoorbeeld met een klok, die kronos 
wordt genoemd – naar een Griekse god. Tijd als een 
rechte lijn, waarop alle gebeurtenissen nauwkeurig en 
objectief kunnen worden aangegeven. Het is deze tijd die 
de chronologie van ons leven volgt, die ons bij de hand 
neemt om de dingen een voor een te doen. Om ons niet 
te verliezen in chaos, om afspraken te kunnen maken met 
elkaar. Dat is nodig en goed. Maar die Griekse god breidt 
in de mythologie zijn macht steeds verder uit en 
onderwerpt alles en iedereen aan meetbare tijd. Dat zorgt 
voor angst en stress, die niet altijd opweegt tegen het 
voordeel van goed met tijd om kunnen gaan, plannen en 
organiseren. 
Er is ook een tijd die je niet precies kunt aanduiden en die 
wordt aangeduid met het Griekse woord Kairos, wat ‘het 
juiste ogenblik, de goede gelegenheid’ betekent. Kairos 
gaat over kwaliteit van tijd, het beslissende moment in 
een mensenleven om een keuze te maken. Het is 
genadetijd, waarin God de mens heil aanbiedt, de 
mogelijkheid om je toe te vertrouwen aan Gods helende 
en liefdevolle nabijheid.   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Gods aanwezigheid voltrekt zich in de wereldse tijd en 
daardoor wordt de mensentijd genadetijd. Of anders 
uitgedrukt: de mensengeschiedenis wordt 
heilsgeschiedenis. De menswording van God in Jezus 
Christus is een genademoment, waarmee God zich 
helemaal geeft in onze tijd, in onze wereld. Niet om erin 
op te gaan, maar om ons en onze tijd te onderbreken – 
open te breken. 
Op Aswoensdag klinkt van oudsher de tekst: Dit is de 
gunstige tijd! Mogen we ons in deze weken laten 
onderbreken en op een steeds diepere dimensie 
opengaan voor de kwaliteit Gods tijd met ons.  

Leonie van Straaten, assisterend pastoor 
 
 
 

Parochie 
 

Vanuit het Kerkbestuur 
Vanaf 1 februari telt het kerkbestuur één kerkmeester 
minder, gezien het afscheid van Feli Platzer (waarover 
elders in deze nieuwsbrief meer). Tim van der Vorst heeft 
de rol van secretaris inmiddels volledig overgenomen, 
waardoor er geen nieuwe kerkmeester in de plaats 
aangesteld hoeft te worden.  
Zoals reeds gedeeld zijn we bezig met het opknappen van 
ons kerkgebouw. De eerste aannemers zijn inmiddels 
benaderd en de eerste concrete stappen komen steeds 
dichterbij.  

Secretaris Tim van der Vorst-Hendriksen 
 
 
Feli: bedankt! 
In het kerkbestuur nemen we eind januari afscheid van 
Feli Platzer, die zich vele, vele jaren als secretaris in ons 
bestuur verdienstelijk heeft gemaakt. Ook via deze weg 
willen we een van harte ‘dank je wel’ uitspreken, voor 
deze grote inzet voor onze parochie. De vergaderingen, de 
verslagen, de ontelbare mailtjes naar pastores, 
kerkbestuursleden, parochianen en naar de landelijke 
kerk, het hele lastige traject van Herinrichting en 
Meerjarenonderhoud… Dit alles altijd weer met goede 
moed en natuurlijk af en toe met frisse tegenzin, want het 
zat niet altijd mee in die verschillende trajecten. Maar Feli 
nam haar rol als secretaris serieus en deed haar werk met 
grote toewijding.  
Nu is de gunstige tijd om het werk neer te leggen. 
Gelukkig kon zij het goed overdragen aan Tim, onze 
nieuwe secretaris. Het was heel fijn dat ze nog een paar  
 
 



 
maanden kerkmeester bleef, zodat Tim met vragen bij 
haar terecht kon en het kerkbestuur nog profijt had van  
haar inbreng. Maar nu is het genoeg: we gunnen haar van 
harte iets meer ontspanning – al doet zij natuurlijk nog 
altijd veel in onze parochie. Maar als secretaris en 
kerkbestuurslid hoeft het nu niet meer en zeggen we 
oprecht: Feli, bedankt! 
 
 

Uitgangscollecte: een nieuwe student 
In februari is de uitgangscollecte voor onze Filipijnse 
student. Dankzij het bezoek van onze aartsbisschop en 
vertegenwoordigers van Missie Sint Paulus aan het 
seminarie ACTS op de Filipijnen (in januari) hebben we 
gehoord dat Ritchie, de student die wij de afgelopen jaren 
hebben ondersteund, met goed gevolg is afgestudeerd 
aan het seminarie. Vanuit het Maria Magdalena Fonds dat 
in dit kader is opgericht door de rector Father Terry 
Revolido, ondersteunen we nu een jonge vrouw: Glorry 
Sarabia. Zij is ter plaatse geïnterviewd door Francine 
Maessen, een van de vertegenwoordigers van Missie Sint 
Paulus. In dat interview lees ik dat zij uit een eenvoudig 
gezin met zes kinderen komt. Haar vader is boer en haar 
moeder huisvrouw, haar moeder is heel actief in de 
vrouwenbeweging en het gezin actief bij de Filipijnse kerk. 
Glorry is na de middelbare school naar het seminarie 
gekomen, vanuit de roeping die zij in haar hart al vele 
jaren ervaart: toewijding aan God. Zij is nog niet zo lang 
op ACTS en ontdekt gaandeweg dat het Seminarie veel 
meer is dan Bijbelstudie. Ze is enthousiast en ervan 
overtuigd dat vrouwen ‘alles kunnen doen wat mannen 
ook kunnen.’ Een bijdrage aan haar studie is van harte 
aanbevolen! 
 
 

Publiekslezing 
In een wereld waarin geweld, oorlogsdreiging en 
polarisatie het publieke debat steeds vaker bepalen, stelt 
emeritus aartsbisschop Joris Vercammen in zijn nieuwste 
boek een andere vraag: hoe behouden we het perspectief 
op vrede? Niet als naïeve droom, maar als geestelijke 
noodzaak. Als opdracht voor gelovigen én niet-gelovigen, 
en als richtinggevend kompas in een complexe wereld. 
In deze lezing n.a.v. zijn boek Geloof in vrede neemt 
emeritus bisschop Vercammen ons mee in zijn kritische 
vragen en het perspectief dat hij voor ogen heeft. U bent 
van harte welkom!  
 
Datum   Donderdag 26 februari 2026 
Locatie: Oud-Katholieke Parochie, Eindhoven 
  Boschdijk 354  

(parkeren via Jan Duikerlaan) 
Tijd:   19u30 – 21u00  
Onkosten: Vrijwillige bijdrage 
 
 
 
 

 

Boek van het kwartaal: Open uw hart. Op weg naar 
gastvrijheid, onszelf en God. Henri Nouwen 
In de eerste drie maanden van het nieuwe jaar is er een 
nieuw kwartaalboek om te lenen. Dit boek gaat over ‘De 
weg naar gastvrijheid, de weg naar de ander – de weg van 
vijandschap naar gastvrijheid – is niet los te zien van de 
andere twee wegen van spiritualiteit: de weg naar onszelf 
en naar God.’ De zoektocht die Henri Nouwen in zijn eigen 
leven doormaakte, geeft hij in zijn woorden aan ons door; 
hij wil ons op die manier ‘ontvangen’, zijn manier van 
gastvrijheid. Heel inspirerend! 

Herman Ueffing 
 
 

Maastricht/ Oostheuvel-Riemst  
Op de drempel van de Kersttijd, die we begin februari 

afsluiten, delen we hieronder een mijmering van emeritus 

pastoor Piet Coemans 

 
Een goede morgen… in het nieuwe jaar. 
Stilaan verdwijnen de lichtjes weer uit het straatbeeld, 
opgeborgen in de oude doos, zo ook uit de huiskamer, uit  
de kerk. De kersttijd, lichtende sterren, Licht in de stal van 
Bethlehem volgens Lukas, in een huis in Bethlehem 
volgens Mattheüs, een lichtende ster die voor de wijzen 
verdween toen zij in Jeruzalem kwamen, het licht dat in 
Jeruzalem voor de oude Simeon verscheen bij de opdracht 
van het kind in de tempel… Volwassenen van allerlei aard 
en een kind… 
Het was tussen Kerst en Epifanie, de tocht van de herders 
en de tocht van de Wijzen, dat wij bij vrienden op bezoek 
waren. En zie, heel onverwacht kwam de dochter des 
huizes binnen met haar baby, nog geen maand oud. Het 
gesprek werd ontdaan van alle weelderigheid. De weinige 
woorden werden teder, de stilte van de baby… ontroerend 
wanneer het leven binnentreedt, de ogen zien, het hart 
het wonder in zich opneemt. Een paar dagen later, bij het 
feest van Epifanie, toonde een moeder een foto van haar 
kindje, rond de twee jaar, mooi ingeduffeld staande in dat 
blanke sneeuwtapijt. Meer dan ooit begreep ik dat die 
Wijzen niet terugkeerden naar Jeruzalem, zoals Mattheüs 
verhaalt, niet weer naar koning Herodes die alle baby’s en 
kleine kinderen in Bethlehem liet vermoorden, enkel om 
eigen veiligheid en verworvenheden te vrijwaren. Geen 
prettig verhaal… voor het nieuwe jaar!  
En toch, laten wij, kleinen en groten, eens knielen bij een 
baby, het leven in zijn puurheid in de ogen kijken, 
denkend: zo is Jezus ook gekomen, Hij, de mildheid en de 
trouw van onze God; dan kan het licht schijnen, de 
weerbaarheid tegen de wreedheid, de machtswellust, de 
‘vrede’ door dreiging en wapens afgedwongen… dan… 
Ja, de lichtjes zijn opgeborgen, , maar we krijgen weer 365 
dagen om het licht in ons hart brandend te houden, om 
een vredeslicht in onze omgeving, in onze wereld te zijn.  
 
 
 



 
Het kan soms heel klein zijn, maar weet we zijn er met 
elkaar, we zijn er met de Heer in ons midden…nooit 
alleen! 
Kom Heer Jezus, keer U naar ons, keer ons naar U, keren 
Wij ons naar elkaar. 
Zalige en krachtige dagen, met het kindje Jezus in onze 
armen worden wij weerbaar! 

Emeritus pastoor Piet  
 
 

Eucharistievieringen Maastricht en omgeving:   
Zaterdag 31 januari om 14u00 (Lichtmis) 
Woensdag 18 februari om 14u00: aswoensdagviering 
Zaterdag 7 maart om 14u00 
Zaterdag 28 maart om 14u00 palmzondagviering 
Na de dienst steeds een koffiemoment in Oostheuvel.  
Locatie: Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst 
 
 
 

Landelijke kerk 
 

Seminar ‘Pastoraat in de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland’ 
Op maandag 9 maart vanaf 19.30 bieden de Oud-
Katholieke Kerk en het Oud-Katholiek Seminarie een 
online seminar aan voor wie een roeping tot het ambt in 
de Oud-Katholieke Kerk wil verkennen. Kent u iemand die 
benieuwd is naar pastoraat in onze kerk? Wijs hem of haar 
dan op deze mogelijkheid! Want het is een kans om met 
mensen te spreken die met dezelfde vraag bezig zijn en 
om in gesprek te gaan met een bisschop, de rector van het 
seminarie, een seminarist en twee pastores. De vorige 
edities leverden altijd mooie gesprekken op, dus het is 
een uitstekende kans om de pastorale roeping te 
verkennen. 
 
 

Retraite Oud-Katholiek Seminarie 
Als studentenpastor ga ik 13-15 februari met de negen 
studenten die momenteel aan het Seminarie studeren een 
weekend op retraite. Dit jaar gaan we naar de 
trappistinnen van Abdij Koningsoord in Oosterbeek. Het is 
een kostbare tijd, om enkele dagen samen mee te leven 
op het ritme van de getijden, deels in stilte en deels in 
ontmoeting met elkaar en ook met een van de zusters. 
Het thema is dit jaar ‘gebed’, een breed terrein dat zich 
ook goed leent om de diepte in te gaan – zowel 
persoonlijk als gezamenlijk. Omdat de retraite dit jaar in 
het derde weekend valt, zal ik zondag 15 februari niet 
kunnen voorgaan. Maar de landelijke kerk heeft een 
goede vervanger voor ons gevonden, zoals u in de agenda 
kunt lezen. Het zou mooi zijn als u in dit weekend ons in 
gebed wilt dragen. 

Assisterend pastoor Leonie van Straaten 
 
 

 

Kerk in stad & regio  
 

Pact Woensel Zuid: verslag Alliantieraad d.d. 22 januari 
2026 
Burgemeester Dijselbloem opende de vergadering en 
maakte een rondje om nieuwe mensen zichzelf te laten 
voorstellen. Hij memoreerde het overlijden van Esra, 
steunpilaar, initiatiefneemster en in zekere zin ‘moeder’ 
van velen in Woensel-Zuid; voor haar is op 3 febr. In het 
Parktheater een herdenkingsbijeenkomst (10:30 - 13:00 
uur). Daarna gaf hij het woord aan de nieuwe 
Programmadirecteur Thijs van Mierlo, die zich voorstelde: 
hij woont in Helmond, was ooit opbouwwerker en heeft 
op vele plaatsen en steden in ons land gewerkt aan het 
sterker maken van gemeenschappen, vooral in samenspel 
met en voor de bewoners. Hij was de man van het 
Landelijk Samenwerkingsverband Bewonersinitiatieven en 
heeft ooit in Woensel-West ervaring opgedaan. Thijs gaf 
verder een toelichting bij de coalities die de afgelopen tijd 
mede gefinancierd zijn vanuit de SPUK-gelden (Specifieke 
Uitkering). 
In drie tafelgesprekken zijn in 2 maal 20 minuten de 
thema’s “wonen”, “werken” en “onderwijs/opgroeien” 
besproken waarvan de resultaten opgeschreven werden 
en verzameld voor de follow-up. Zelf heb ik meegedaan 
aan “wonen” en ingebracht wat ‘achter de voordeur’ niet 
zichtbaar is: eenzaamheid, zorgen over financiën e.d. Als 
Oud-Katholieke kerk kunnen wij in de toekomst via de 
Coalitie 4 W’s (poot Welzijn) een bijdrage leveren middels 
contacten en gesprekken. Tussentijds hebben drie 
coalitiepartners  verteld over hun vorderingen: het 
SummaCollege dat zeer veel activiteiten met de studenten 
buiten de school organiseert; en de Bewonersgroep die 
bewonersinitiatieven voor meer zeggenschap stimuleert. 
Zij zoeken nog ruimte (wellicht kan onze kerk daarin van 
betekenis zijn). Als derde liet de Coalitie Kapitaalkracht via 
een zelf gemaakte korte film zien hoe krachtig Woensel-
Zuid is en nog beter kan worden.  
Programmadirecteur Thijs van Mierlo besloot de 
bijeenkomst met een enthousiasmerend en inspirerend 
slotwoord en met de mededeling dat de volgende 
AlliantieRaad in mei plaats heeft. 

Herman Ueffing 
 

Luchthavenpastoraat: Feesten 
Vlak na Kerst was ik op het vliegveld en sprak in de 
aankomsthal een vrouw, die twee kleine kinderen bij zich 
had. Ze vertelde dat ze haar man op kwam halen die via 
Istanbul uit Dubai kwam. Ze wonen in Dubai en waren in 
Nederland op bezoek bij familie. Ze zag er niet uit als een 
moslima, dus ik vroeg: ‘Hebben jullie Kerstmis gevierd?’ 
“Jazeker’ zei ze, ‘wij zijn thuis niet religieus, maar we 
vieren wel alle feesten. Want dat is leuk voor de kinderen. 
Kerstmis, Chanoeka en Suikerfeest. Dat vinden we zó  
gezellig. Volgende week gaan we weer met z’n allen terug 
naar Dubai.’ Ik heb ze fijne dagen bij de familie gewenst en 
een goede reis terug. Van een godsdienst alleen de 



feesten willen vieren, die mogelijkheid had ik nog niet 
gehoord. Maar het leven bestaat uit méér dan alleen maar 
feesten, en een godsdienst is veel méér dan alleen 
feesten. Wat zouden deze mensen doen, als er een 
sterfgeval was, vroeg ik me af. In ieder geval zien ze de 
vrolijke kant van een godsdienst en geven ze aan hun 
kinderen door, dat een godsdienst iets is waarbij je feest 
mag vieren. Maar ik vind het onbevredigend en 
onvolledig. 

Mirjam van Nie, luchthavenpastor 
 
 

Agenda  
 
Februari  
De voedselbank vraagt deze maand: soep 
 
Zo 01-02 Opdracht van de Heer in de Tempel  
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger Pastoor Piet Coemans 
1e lezing Maleachi 3, 1-4 
Gradualepsalm 84 
2e lezing Hebreeën 2, 14-18 
Evangelie Lucas 2, 22-40 
 
Do 05-02 Gedachtenis van de H. Agatha,  

maagd en martelares 
10u30 – 12u00 Open Kerk     
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch    
19u30 – 21u00 Oase 
 
Do 12-02  
10u30 - 12u00 Open Kerk   
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
19u30 – 21u00 Kerkbestuursvergadering (online) 
17u00 – 20u30 Jaarvergadering priestervereniging  

(in Hilversum) 
 
Zo 15-02 Zesde zondag na Epifanie 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger emeritus bisschop Joris Vercammen 
1e lezing Jezus Sirach 15, 11-20 
Gradualepsalm 119. 9-16 
2e lezing 1 Korintiërs 2, 1-11 
Evangelie Matteüs 5, 17-26 
Uitgangscollecte Filipijnse priesterstudent   
 
Wo 18-02  
19u30 – 20u30 DSG met asoplegging 
Voorganger Jeroen de Wit 
1e lezing Joël 2, 12-19 
Gradualepsalm 57 
2e lezing 2 Korintiërs 5,20-6,10 
Evangelie Matteüs 6, 1-6+16-21 
 
Do 19-02  
10u30- 12u00 Open Kerk 
12u00 -13u00 Middaggebed en Lunch 
 

Ma 23-02 Gedachtenis van de H. Polycarpus, martelaar  
13u45 – 15u45 Leesgroep 
 
Do 26-02  
10u30- 12u00 Open Kerk     
12u00 -13u00 Middaggebed en Lunch  
19u30-2100 Publiekslezing door Joris Vercammen 
Geloof in Vrede : Gedachten over geloof, geweld en vrede. 
 
 
Maart 
De Voedselbank vraagt deze maand: groenten in blik 
        
Zo 01-03 Tweede zondag van de veertigdagentijd 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Piet Coemans 
1e lezing Exodus 24, 12-18 
Gradualepsalm 133 
2e lezing Filippenzen 3, 7-14 
Evangelie Matteüs 17, 1-9 
Uitgangscollecte Vastenactie 
 

 
 
 
Belangrijke gegevens  
 
Adres kerk 
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 
5622 PA Eindhoven 
https://eindhoven.oudkatholiek.nl 
Pastoor Henk Schoon 
henk.schoon@okkn.nl / 06-30162230 
Assisterend Pastoor Leonie van Straaten 
leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754 
Emeritus Pastoor Piet Coemans 
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732 
Lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl / 06-42185123 
Secretaris Tim van der Vorst-Hendriksen 
secretaris@eindhoven.okkn.nl 
Penningmeester Gerrit Coppens 
gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465 
rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena, Eindhoven 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te 
waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de 
website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet 
marcel.vandervloet@okkn.nl | 06 15 88 03 62  
Mary Hallebeek 
mary.hallebeek@okkn.nl | 06 28 89 27 84  
- zie verder: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-
kerk/vertrouwenspersonen/   

mailto:gerrit.coppens@gmail.com

