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Daar komen zij, 
Maria, Jozef 
die herder 
die wijze 
een mens  
zo nabij. 
 
En zie  
ze reiken mij  
de hand  
pelgrimerend 
uit duisternis 
vandaan. 

 

 
 
 
 
 
 
                         Wij komen 
                         Heer Jezus  
                   versƟllen bij U  
                            en zie wij  
                     kunnen weer  
                    verder gaan… 
                                      (PC) 

 
Onder weg… ‘toevallige’ ontmoeƟng 
Zij vertelden  het levensverhaal van hun broer, noem hem Guido. Guido was van kindsbeen af een 
teruggetrokken jongen. En heel zijn levensjaren door leefden hij ‘op en in’ zijn kamer. Nauwelijks 
was er contact met de buitenwereld, zelfs niet met broer en zussen. Voor de ouders was het een 
zware dobber: hun bezorgde liefde , hun pijn om de onbereikbaarheid, god wat zal van dit kind 
geworden… Intussen waren de ouders gestorven; broer en zussen deden wat in hun vermogen lag, 
maar ondanks alles raakten zij niet bij Guido binnen. De Ɵjd schreed voort. Guido was intussen 63 
jaar geworden. Hij werd met kanker geconfronteerd en kwam op palliaƟeve te recht. En wonder 
boven wonder: hij kreeg een sterke band met een van de verzorgers. Guido herleefde, bloeide 
open, deed de deur van zijn leven open. Het werd een totaal andere Guido voor zijn zussen en 
broer, die laatste vier maanden van zijn leven. Een wonder, zo noemden zij het, een wonder waar 
we zo dankbaar om zijn, onze Guido een wonder… Een van hen is nog een Ɵjd vrijwilligster 
geworden in de palliaƟeve zorg.  
 De herders, de wijzen, Guido, Jezus, wat zal van dit kind geworden, een gids, onvermoed, een gids 
voor reisgenoten op tocht, en zie, en hoor, plots kan de hemel open gaan, plots een kind in ons 
midden… verschenen is de mildheid en de trouw van onze God… en de herders vertelden wat ze 
gezien en gehoord hadden, de wijzen keerden langs een andere weg terug. Dankbaar knielen we 
bij het kind, dankbaar om 
gidsen op onze weg, dankbaar om kleine wonderen die ons de ogen openen, dankbaar om God ons 
zo nabij, in Jezus, de gids die er alles voor over had om ons te gidsen, de Emmanuel, de Messias! 
Dankbaar nemen wij al die mensen mee naar Betlehem, een halte op onze weg, God lovend en 
dankend. 
Piet Coemans 
 
 



 
 
 

Vieringen.     
Dienst Maastricht en omgeving:   
Eucharistieviering op 
Vrijdag 19 december 2025 om 10u30, kerstviering. 
Zaterdag 10 januari 2026 om 14u00 
Zaterdag 31 januari om 14u00 (Lichtmis) 
Na de dienst steeds  koffiemoment in OH.  

Locatie: Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst 

Diensten en acƟviteiten Eindhoven  
Do 25-12 Hoogfeest van de geboorte van onze Heer Jezus  
Christus - Kerstdag  - 10u30 - 12u00 EucharisƟeviering  
Januari  

ZO 4-01 Hoogfeest van Epifanie - Openbaring van onze  
Heer Jezus Christus aan de volken 10u30 - 12u00 EucharisƟeviering  

Do 08-01  10u30 - 12u00 Open Kerk  
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch  
 Zo 11-01 1ste zondag na Epifanie – De doop van de Heer in de Jordaan 10u30 - 12u00 Dienst van 
SchriŌ en Gebed  
Do 15-01  10u30 - 12u00 Open Kerk   
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch   
 Zo 18-01 2de  zondag na Epifanie - de bruiloŌ te Kana 10u30 - 12u00 eucharisƟeviering  
LocaƟe:Parochie Maria Magdalena Boschdijk   354 5622 PA Eindhoven - Parking Jan Duikerlaan 

  

Aartsbisdom Utrecht:  

ZO 4-01 om 16u00 - 18u00 Nieuwjaarsvesper en ontmoeƟng in de St. Gertrudiskathedraal in 
Utrecht  
 
 
 
 
Uit de oecumene:  
Week van gebed voor de eenheid van de christenen 

 

Oecumenische dienst in de Sint-Jan – 
Maastricht op zondag 18 januari om 10u00 

 
 
 
 



 
 
 
Onze wens van 2025 naar 2026… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wij wensen u een zalige kerst   
                                                                                          waar de ontmoetingen                                      
                                                                                          een vreugde moge zijn  

     en  een lichtje bij elke duisternis 
              voor alle dagen van het nieuwe jaar. 

Piet Coemans 

 
 Tek. Bertho Virant 
  

 
 
 
 

Pastores van de parochie    
Henk Schoon 
Henk.schoon@okkn.nl  
 Leonie van Straaten 0621658754    
leonie.vanstraaten@okkn.nl  Emeritus 
pastoor Piet    
Coemans Op de Dries 47,    
3770 Riemst B    
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be    
  

Medewerkers Maastricht en 
Oostheuvel Lafelt (B)    
Dhr. M. Schonfeld,   
Herkkantstraat 41, B 3540 
Herk de Stad Tel.    
0032(0)486954074    

Oud-Katholieke parochie van de    
 H. Maria Magdalena Boschdijk    

354 5622 PA Eindhoven 
 tel: 040-  2370777    
Parking: Jan Duikerlaan     
www.Eindhoven.oudkatholiek.nl  
Rek. NL88INGB 0001 406 294  
ten name van Oud-Katholieke  
Parochie v/d H.Maria Magdalena   
Eindhoven      



 
 


