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Anders dan verwacht 
De advent is begonnen, we zijn onderweg naar het feest 
van Kerstmis, het feest van Gods geboorte in onze wereld, 
tussen ons in. Een weg die ons als in een labyrint naar 
binnen leidt, naar het centrum, het hart van alle dingen. 
Want God is liefde en die liefde wil in ons hart én tussen 
ons in geboren worden. Het is de liefde en het licht waar 
we naar verlangen en dat we nodig hebben. Nodig voor 
onze wereld, waar zoveel duisternis is door oorlog, honger 
en geweld. Maar ook nodig voor onszelf, als we de moed 
verliezen door onze kwetsbaarheid, eenzaamheid of 
ouderdom. Het licht wil geboren worden, midden in die 
duisternis. Wij mogen ons daarvoor openen. 
We verwachten nieuw leven, maar dat zal anders zijn dan 
we verwachten. Want God is altijd anders dan we denken, 
we kunnen God immers helemaal niet bedenken? We 
hebben verhalen en die geven ons inspiratie om te 
verwachten, om te vertrouwen. De verhalen en rituelen 
voeden ons met geloof, hoop en liefde. Dat is mooi, zo 
kunnen we de geboorte vieren en ons laten inspireren.  
Het gewone leven loopt ook anders dan we hadden 
verwacht. Onze nieuwe pastoor is helaas ziekgemeld en 
dat zal wel een paar maanden duren. We wensen pastoor 
Henk van harte beterschap! Daardoor veranderen er 
enkele dingen in ons parochieleven: er is geen installatie 
in december, zoals eerder wel was aangekondigd. 
Ondergetekende zal in januari het geloofsgesprek met 
Oase hernemen, dat is ook anders dan verwacht. En er is 
misschien niet iedere week Open Kerk en Middaggebed, 
dat is alweer anders dan verwacht. Via deze nieuwsbrief 
en zo nodig een extra mail zullen we iedereen zo goed 
mogelijk informeren.  
 
Deze nieuwsbrief is een dubbelnummer en geeft ons dus 
alle informatie voor de maanden december én januari. In 
januari groeit het licht en dat geeft ons vast en zeker 
nieuwe energie, om vanuit het feest van Kerstmis zelf 
lichtdragers te zijn.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals te horen is in het mooie lied van Taizé:  
 

Jezus, jouw licht verlicht onze schaduw, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, jouw licht verlicht onze aarde 
en jij zegt ons: ook jij bent het licht! 

 
Ik wens u allen een hele goede Adventsreis toe, met 
groeiend licht onderweg naar Kerstmis – hoe anders dan 
verwacht de weg ook zal zijn. 

 
Leonie van Straaten, assisterend pastoor 

 
 
Parochie 
 
In memoriam: Cor Gravemaker 
(Velsen 6-1-1941 / Uden 28-10-2025) 
 

 
(Foto P. Coemans: regiodag Dordrecht 2011) 
 
Op 28 oktober overleed onze medeparochiaan Cor 
Gravemaker. Cor was van huis uit oud-katholiek. Wie hem 
kende, ontmoette een telg uit een vissersfamilie, in zekere 
zin introvert, recht door zee, recht geaard, geen onrecht in 
zijn midden! Zijn blik was gericht op toekomst, 
aanpassing, weg uit het enge. Tijdens de periode dat hij  
 
 



 
voorzitter was van het kerkbestuur bezorgde deze  
instelling hem wel eens boze blikken en enige 
tegenwerking, zodanig dat hij voortijdig zijn ontslag nam. 
Techniek boeide hem: alles weten, alles maken, zeer 
creatief. En meer nog. Hij genoot van de natuur, de verre 
einders, en wist dit mooi vast te leggen met penseel en 
doek. En de mooie momenten, samen zijn met vrienden, 
feesten, als verbindende figuur… Cor op zijn best. 
Naar het eind van zijn leven opende hij voor zijn kinderen 
het binnenluik van zijn leven. Heel wat familieleden zijn 
omgekomen op zee, een verdriet dat hij zijn leven lang 
heeft meegenomen. En als hij zei van die open en vrije 
natuur te kunnnen genieten, maar dat bergen als 
benauwend en beganstigend voor hem waren, liet hij aan 
de goede verstaander merken dat ook voor hem het leven 
een zonnige én een schaduwkant had. Het sterven van zijn 
geliefde Marian in 2009 had hem ook milder gemaakt. Zijn 
contact met de kerk werd weer intenser.  
In een kas tussen zijn schilderijen namen wij afscheid van 
hem in een oud-katholieke viering zoals zijn wens was. 
Cor, het moge je vrede geven, samen met je geliefde op 
gaan naar de Heer.  
 
 
Maastricht/ Oostheuvel-Riemst  
Een terug- en vooruitblik van emeritus pastoor Piet 
Coemans 

Advent, pelgrimerend met 
Maria, Jozef, herders en wijzen 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bertho Virant: De pelgrim op weg 
 
 

 
Met de pelgrim op weg, zo beleefden wij, 28 mensen met 
een verstandelijke beperking en 9 begeleiders-vrijwilligers, 
enkele bezinnings-dagen in de gastvrije abdij in Brialmont. 
Elke mens is als het ware een pelgrim, steeds onder weg 
naar een doel, een bestemming, een eindbestemming, zo 
stelden wij vast. Van pelgrims kunnen wij wat leren. We 
vertelden ons eigen verhaal aan elkaar. En nu, op weg 
naar kerstmis, luisteren wij naar: Maria op haar 
levensweg, ja zeggend aan de Heer, op weg naar 
Elisabeth, naar Bethlehem; Jozef met zijn Maria in 
verwachting, naar Bethle-hem, op de vlucht naar Egypte, 
een stem in zijn droom; herders, wakend bij hun kudde, 
engelenstem, zoekend, op weg naar Bethle-hem; wijzen 
uit het oosten, vragend in Jeru-zalem, trekkend naar 
Bethlehem… Een stem, een engel, een ster, een licht! En 
wij op weg, zoekend, vindend, een woord, een lied, …op 
weg naar Bethlehem, wij pelgrims aan de hand van hen, 
zo trekken wij in deze ad-ventsdagen naar Bethlehem. 
 
Dienst Maastricht en omgeving:   
Eucharistieviering op 
Zaterdag 29 november om 14u00,  aanvang advent. 
Vrijdag 19 december om 10u30, kerstviering. 
Zaterdag 10 januari 2026 om 14u00 
Na de dienst steeds koffiemoment in OH.  
Locatie: Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst B 
 
Bij aanvang van de gebedsweek voor eenheid: 
Maastricht in de Sint-Jan aan het Vrijthof op zondag 18 
januari 2026: oecumenische dienst om 10u00 
 
 
 
Bisdom Utrecht 
 
Retraite geestelijkheid 
Van dinsdag 13 t/m vrijdag 16 januari zijn alle pastores en 
de bisschoppen genodigd voor de jaarlijkse retraite van de 
geestelijkheid in de Willibrordusabdij te Doetinchem. Een 
kleine midweek ruimte voor bezinning, verdieping en 
collegiale ontmoeting is belangrijk voor ons. Het 
bemoedigt ons in onze opdracht en geeft altijd weer 
nieuwe impulsen voor ons werk. We hopen en 
vertrouwen ook wel dat het onze parochies ten goede zal 
komen. 
 
Nieuwjaarsvespers 
Op zondagmiddag 4 januari zijn zoals altijd aan het begin 
van een nieuw kalenderjaar de Nieuwjaarsvespers in de 
Gertrudiskathedraal. Om 16u00 beginnen de vespers en 
aansluitend is er royaal ruimte voor de receptie in De 
Driehoek. Het is een mooi gebruik om het nieuwe jaar ook 
in het bisdom gezamenlijk te starten en elkaar geluk en 
zegen te wensen. Weet dat u van harte welkom bent. 
 
 
 



 
Landelijke kerk 
 
Mgr. Dirk Jan Schoon treedt terug als bisschop van 
Haarlem 
Misschien heeft u het al gelezen in de brief die bisschip 
Dick aan alle leden van de OKK schreef en in de 
Nieuwsbrief gepubliceerd werd: op 27 juni treedt hij 
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd terug als bisschop van Haarlem. Na het 
terugtreden zullen de geestelijken van het bisdom 
Haarlem verkiezingen organiseren om samen met 
lekenvertegenwoordigers van de parochies zijn opvolger 
te kiezen – hij of zij zal de 19e bisschop van Haarlem sinds 
1559 worden. Alle priesters van de OKK van Nederland 
zijn in principe verkiesbaar. De datum van de verkiezing 
en de wijding van de nieuwe bisschop worden binnenkort 
vastgesteld.  
 
 
Kerk in stad & regio  
 
Pact Woensel Zuid 
In memoriam: Esra Altmis 
In onze laatste nieuwsbrief (november) berichtten wij 
over een kennismaking in het kader van Pact Woensel 
Zuid, om een informeel netwerk op te starten. Esra Altmis 
was die avond bij ons aanwezig en het was een plezierige 
kennismaking. Een tegenbezoek bij haar werd die avond 
al afgesproken. Tot onze schrik ontvingen wij afgelopen 
week het bericht dat zij plotseling is overleden. Het 
Programmabureau Woensel Zuid schrijft ons, als een van 
de partners: 

 
Beste partner, 
 
Met groot verdriet hebben wij afgelopen 
woensdag vernomen dat onze partner en collega, 
vriendin voor velen, Esra Altmiş plotseling is 
overleden. Vanaf het allereerste moment was Esra 
met hart en ziel betrokken bij Pact Woensel-Zuid. 
Zij was niet zomaar een collega, zij was een 
drijvende kracht, een verbinder, en bovenal een 
warm en oprecht mens. Esra geloofde in de kracht 
van Samen. Haar familie organiseert na 
terugkomst uit Turkije een herdenkingsmoment 
voor haar, waar je te zijner tijd een uitnodiging 
voor ontvangt. 
 
Esra 
In haar werk wist Esra mensen te raken, te 
inspireren en te motiveren. Ze had oog voor 
iedereen: bewoners, collega’s en partners. 
Niemand bleef onopgemerkt in haar nabijheid. 
Haar inzet, haar glimlach, haar zachte stem en 
haar onvermoeibare energie maakten een diepe 
indruk op iedereen die met haar werkte. 
 

 
Wat zij nalaat, gaat verder dan projecten of 
plannen. Ze laat een gemeenschap achter die 
dankzij haar hechter is geworden. Door haar 
zachtheid en rechtvaardigheidsgevoel maakte zij 
het verschil.  
We gaan haar ontzettend missen. In alles wat we 
blijven doen, leeft een stukje van Esra voort. Wij 
gaan haar nooit vergeten. Laten we haar 
gedachtegoed voorzetten in alles wat we doen. 

 
 
Luchthavenpastoraat: Weglopen 
Op het terras van het vliegveld sprak ik een vrouw die 
vertelde dat ze in Nederland was om een huis te zoeken. 
Ze woonde in een Oost-Europees land. Ik vroeg waarom 
zoekt u een huis in Nederland? Bevalt het daarginds niet 
goed? Toen kwam er een heel verhaal. Ze vertelde dat 
haar dochter was overleden. Ze was in dat verre land gaan 
wonen in de hoop, dat ze dan minder verdriet zou 
hebben. Maar dat was niet zo. Je kunt niet weglopen voor 
je verdriet, dat neem je altijd met je mee. Ze kwam 
daarom maar terug naar Nederland. Hier liggen de 
herinneringen, en die moet je onder ogen zien. Op het 
vliegveld zijn de mensen op reis. Vaak is dat voor hun 
plezier. Of om even helemaal weg te zijn uit de dagelijkse 
omgeving en de dagelijkse zorgen. Maar op reis gaan om 
weg te lopen voor je verdriet, dat lukt niet. Wat bijzonder 
dat iemand zo’n verhaal wil vertellen. 

Mirjam van Nie, luchthavenpastor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Agenda  

 
December  
De Voedselbank vraagt voor deze maand smeerboter 
 
Do 04-12  
Gedachtenis van de H. Johannes van Damascus, priester 
Gedachtenis van de H. Barbara, maagd en martelares 
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
 
Zo 07-12 2e zondag van de advent 
10u30 -12u00 Eucharistieviering  
Voorganger Emeritus pastoor Piet Coemans 
1e lezing Jesaja 11, 1-10 
Graduale Psalm 72 
2e lezing Romeinen 15, 4-13 
Evangelie Matteüs 3, 1-12 
Uitgangscollecte voor vluchtelingen in de knel 

 
Do 11-12 
09u30 - 11u45 Poetsochtend 
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
19u30 - 21u00 Kerkbestuur (online) 
 
Zo 14-12 3e zondag van de advent 
10u30 - 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Voorganger Jeroen de Wit 
1e lezing Jesaja 35, 1-10 
Graduale Psalm 146 
2e lezing Jakobus 5, 7-10 
Evangelie Matteüs 11, 2-11 
Uitgangscollecte voor vluchtelingen in de knel 
 
Do 18-12  
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
 
Zo 21-12 4e zondag van de advent 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Jesaja 7, 10-17 
Graduale Psalm 24 
2e lezing Romeinen 1, 1-7 
Evangelie Matteüs 1, 18-25 
Uitgangscollecte voor vluchtelingen in de knel 
 
Ma 22-12   
14u00 - 16u00 Leesgroep 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Do 25-12 Hoogfeest van de geboorte van onze Heer Jezus 
Christus - Kerstdag  
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
1e lezing Jesaja 52, 7-10 
Graduale Psalm 98 
2e lezing Hebreeën 1, 1-12 
Evangelie Johannes 1, 1-14   
Uitgangscollecte voor Straatpastoraat Eindhoven  
 
 
Januari 
Voedselbank vraagt voor deze maand pasta/rijst 
 
Do 01-01 Naamgeving en Besnijdenis van de Heer - 
Nieuwjaar 
Geen Open Kerk en Middaggebed 
 
Zo 04-01 Hoogfeest van Epifanie - Openbaring van onze 
Heer Jezus Christus aan de volken 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
1e lezing Jesaja 60, 1-6 
Gradualepsalm 72 
2e lezing Efeziërs 3, 2-12 
Evangelie Matteüs 2, 1-12 
16u00 - 18u00 Nieuwjaarsvesper en ontmoeting in de St. 
Gertrudiskathedraal in Utrecht 
 
Do 08-01  
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
  
Zo 11-01 Eerste zondag na Epifanie – De doop van de 
Heer in de Jordaan 
10u30 - 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Voorganger Herman Ueffing 
1e lezing Jesaja 42, 1-9 
Gradualepsalm 89 
2e lezing Handelingen 10,34-38 
Evangelie Matteüs 3, 13-17 
 
Di 13-01 - vrijdag 16-01 retraite geestelijkheid in 
Doetinchem 
 
Do 15-01  
10u30 - 12u00 Open Kerk  
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch  
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Zo 18-01 Tweede zondag na Epifanie - Zondag van de 
bruiloft te Kana 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Numeri 13,17-20+23 
Gradualepsalm 96  
2e lezing Openbaring 22, 1-5+16-17 
Evangelie Johannes 2, 1-11 
Uitgangscollecte Oecumenisch Werk 
 
Di 20-01 Gedachtenis van de H. Fabianus, bisschop van 
Rome en H. Sebastianus, martelaren 
19u30 - 21u00 Liturgiecommissie 
 
Do 22-01    
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
20u00 - 21u00 Avondgebed vanwege Week van Gebed 
voor de eenheid van de christenen  

(Locatie wordt nog bekend gemaakt) 
 
Ma 26-01 Gedachtenis van de H. Timoteüs. Martelaar en 
H. Titus, bisschop 
14u00 - 16u00 Leesgroep 
 
Do 29-01  
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
 
 
Zo 01-02 Opdracht van de Heer in de Tempel  
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger Pastoor Piet Coemans 
1e lezing Maleachi 3, 1-4 
Gradualepsalm 84 
2e lezing Hebreeën 2, 14-18 
Evangelie Lucas 2, 22-40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Belangrijke gegevens  
 
Adres kerk 
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 
5622 PA Eindhoven 
https://eindhoven.oudkatholiek.nl 
Pastoor Henk Schoon 
henk.schoon@okkn.nl / 06-30162230 
Assisterend Pastoor Leonie van Straaten 
leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754 
Emeritus Pastoor Piet Coemans 
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732 
Lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl / 06-42185123 
Secretaris Tim van der Vorst-Hendriksen 
secretaris@eindhoven.okkn.nl 
Penningmeester Gerrit Coppens 
gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465 
rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena, Eindhoven 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te 
waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de 
website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet 
marcel.vandervloet@okkn.nl | 06 15 88 03 62  
Mary Hallebeek 
mary.hallebeek@okkn.nl | 06 28 89 27 84  
- zie verder: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-
kerk/vertrouwenspersonen/   
 


