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Beste lezer,    

Wat een donkere lucht, de dag is zo grijs, de regenwolken verjagen de zon. Het werkt 

op een mens zijn gemoed. We treden november binnen en zetten de maand in met 

‘Allerheiligen’, een mooi woord voor deze sombere tijd. Het verwijst naar mensen die 

een lichtpunt waren voor velen, en nog zijn. En graag schuif ik onder die naam 

Allerheiligen ook Allerzielen, de miljoenen die geen kroontje hebben gekregen maar 

evenzeer licht hebben gebracht in mijn leven, in ons leven. Gedenkend, dankend. 

Van 20 tot 24 oktober waren mensen met een verstandelijke beperking te gast in de 

trappistinnenabdij van Brialmont. De leidraad van de bezinningsdagen: ons leven is, 

net als Jezus’leven, een pelgrimstocht van in de wieg tot aan het graf… of anders 

gezegd tot aan de verre einders.  

Mensen die een lichtpunt waren in het leven kwamen ter sprake, een stralend licht 

en soms als een klein vlammetje  bij heel moeilijke momenten. .. Wie herkent 

zichzelf niet! En wie weet zich niet gelukkig zelf een lichtje geweest te zijn voor 

anderen? Ja, het was de wereld in een notendop. 

Wat een zaligheid zo enkele dagen in stilte, in gesprek, in gebed te mogen 

doorbrengen, in-gebed in ons leven, in het leven van grote en kleinen al gaande naar 

de verre einders. 

Bertho Virant, met begeleiding van Nina Haveman, legde onze tocht vast in zeven 

schilderijen, met de pelgrim op tocht. Op de laatste staat de pelgrim voor het water 

en ziet in de verte een bootje varend naar de verre einders met de zon in het zicht. 

Zijn werk moge samen met een tekst naar Charles Henri Brent ons tot verdieping 

brengen, als pelgrim gaande… 

 

Een schip vaart uit en ik sta het na te kijken 
tot het achter de horizon verdwijnt. 
Iemand naast mij zegt: ‘het is verdwenen’. 
Verdwenen waarheen? 
Verdwenen uit mijn zicht – dat is alles. 
Het schip is nog altijd even groot 
 als toen ik het zag. 
Dat het steeds kleiner wordt en dan volledig  
uit mijn zicht verdwijnt, zit in mij,  
het heet niets met het schip te maken. 
En net op het moment dat iemand naast me  
zegt dat het verdwenen is,  
zijn er anderen die het zien aankomen,  
en andere stemmen roepen vrolijk:  
‘daar komt het!’  
Dat is sterven.  
 



 

 

 

 

En we zingen met het Pelgrimslied: vlam van liefde, hoop die ons doet leven, hoor 

ons lied, een lofzang uit ons hart. Gij de bron van vred’ en eeuwig leven, laat ons 

veilig voortgaan aan uw hand. 

Piet Coemans 

 

Vieringen.     

Dienst Maastricht en omgeving:   

Eucharistieviering op 

vrijdag 31 oktober om 14u00 Allerheiligen, gedachtenis van onze overledenen  

zaterdag 29 november om 14u00,  aanvang advent. 

Vrijdag 19 december om 10u30, kerstviering. 

Na de dienst steeds  koffiemoment in OH.  

Locatie: Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst 

 

Diensten en activiteiten Eindhoven  
Zo. 2/11 
10u30- 12u00 eucharistieviering – Allerheiligen - koffiemoment 
Zo 16/11  
10u30-12u00 Eucharistieviering - koffiemoment 
Zo 30/11 
10u30 – 12u00 dienst van schrift en gebed – 1ste zondag van de advent  

Koffiemoment 
Zo. 7/12 
10u30-12u00 eucharistieviering – koffiemoment 
Zo. 14/12 
10u30-12u00 eucharistieviering – installatie pastoor Henk Schoon 
 
Locatie:Parochie Maria Magdalena Boschdijk   354 5622 PA Eindhoven  
Parking Jan Duikerlaan 
 

Nieuwe pastoor voor Eindhoven. 

 Per 1 oktober 2025 jl. heeft de aartsbisschop van Utrecht pastoor Henk Schoon 
benoemd tot pastoor van de oud-katholieke parochie van de H. Maria Magdalena te 
Eindhoven. Henk Schoon zal deze taak (0,2 fte) combineren met zijn huidige 
pastoraat in de Utrechtse parochie. Hij volgt in Eindhoven pastoor Wim van den Berg 
op, die als pastoor van Den Haag is geïnstalleerd. Tot het pastorale team in 
Eindhoven blijft ook pastoor Leonie van Straaten behoren (0,2 fte). De installatie van 
Henk Schoon zal plaatsvinden op zondag 14 december, de derde zondag van de 
Advent. (NVP) 
 



 

 

 

 

Uit de oecumene: kerkgemeenschap Zuiderkruis (NGK) Maastricht 

Wij zijn heel blij en zien uit naar de komst van ds. Joost Smit en zijn vrouw 

Hanneke. Zij hebben het beroep wat we op hen hebben gedaan 

aangenomen en daar zijn we God dankbaar voor! Op zondag 30 november 

wordt ds. Joost Smit DV bevestigd als predikant van de Zuiderkruis 

kerkgemeenschap. 
TIJDELIJKE LOCATIE voor kerkdiensten in Theresiakerk: Sint Theresiaplein 8 

6213 CG Maastricht Ingang aan de zijde aan de d’Artagnanlaan 

Meer info op de website  

 

 
 

 

Emeritus pastoor Piet    

Coemans Op de Dries 47,    

3770 Riemst B    

Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be    
Pastores van de parochie    

Henk Schoon 
Henk.schoon@okkn.nl  
 Leonie van Straaten 
0621658754    
leonie.vanstraaten@okkn.nl   

Medewerkers Maastricht en  

Oostheuvel Lafelt (B)    

Dhr. M. Schonfeld,   

Herkkantstraat 41, B 3540 
Herk de Stad Tel.    
0032(0)486954074    

Oud-Katholieke parochie van de    

 H. Maria Magdalena Boschdijk    

354 5622 PA Eindhoven tel: 040-  

2370777    

Parking: Jan Duikerlaan   

      

www.Eindhoven.oudkatholiek.nl 
Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten 
name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria Magdalena   
Eindhoven      

 

 

 

https://maps.app.goo.gl/rG5FZDiM5Hkqp9aYA
https://maps.app.goo.gl/rG5FZDiM5Hkqp9aYA
http://www./

