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Beste lezer,    

De tijd gaat, ‘alles heef zijn tijd’ lezen wij in het boek Prediker. Zo is het ook met de 
voorgangers in parochie en gemeente. Het kerkbestuur van onze parochie is in 
overleg met de bisschop en mogelijke opvolger van onze pastoor Wim van de Berg, 
die zoals meegedeeld per 1 oktober  aangesteld wordt als pastoor van de parochie 
van de HH. Jakobus en Augustinus te Den Haag en tevens pastoor blijft van de 
parochie H. Augustinus te Middelburg. In de  Protestantse Gemeente Maas-
Heuvelland te Maastricht doet ds. Ferdinand Borger als nieuwe predikant zijn intrede  
en de Zuiderkruis gemeente in Maastricht zal ds. Joop Smit weldra in intrede doen. 
Predikant, voorganger, pastoor…het brengt mij terug bij mijn jubileum. Marie-
Louise* schreef bij deze gelegenheid:  
Herder zijn… 

 

Wie zal ons leiden? 
Wie zal het Woord verkondigen? 
Wie houdt  ons de Waarheid voor? 
Wie vertelt ons over een wereld van vrede, 
een wereld zoals God het heeft bedoeld? 
Maar meer nog dan dat… 
Wie zal mee zoeken 
mee mens zijn 
met alles wat hierbij hoort, 
de leegtes en het gemis  
de vreugdes en de uforie. 
Wie voedt ons vanuit eigen ervaring? 
Wie leeft het leven mee  
zoals God herders heeft bedoeld…? 
 
Wie gaat midden onder ons met ons mee  
zorgt voor ons, die hem zijn toevertrouwd, 
geeft ons waardige aandacht, 
versterkt en doet ons geloven  
in eigen kracht en eigen pracht 
zoals God het heeft bedoeld….?    
 
Gezegend zijn de herders 
op wie we kunnen bouwen 
die niet opgeven 
en vertrouwen hebben, 
die het goede zoeken  
en vinden in elke mens. 
Gezegend zijn de herders 



 
die ons inspireren  
zelf herder te zijn 
en onvoorwaardelijk lief te hebben, 
zoals God het  heeft bedoeld. 
 
Een gedicht, een mijmering, een verwachting of hoe je het ook wil noemen. In elk 
geval om even bij stil te staan, wij, grote en kleine herders. 
Gods zegen moge op ons allen rusten tot zijn lof en eer, tot welzijn voor elkaar. 
Piet Coemans 
*Marie-Loiuse Thomas, medewerkester in pastoraal team van Covida Oostheuvel-
Lafelt 
 
 

Vieringen.     

Dienst Maastricht en omgeving:   

Eucharistieviering op 

Zaterdag 13 september om 14u00  

Zaterdag 11 oktober om 14u00 

vrijdag 31/10 om 14u00 Allerheiligen, gedachtenis van onze overledenen  

zaterdag 29 november aanvang advent. 

Na de dienst steeds  koffiemoment in OH.  

Locatie: Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst 

 
Diensten en activiteiten Eindhoven  
Zo 21-09Feest van de kerkwijding 
10u30-12u00 Eucharistieviering - koffiemoment 
Maand. 2-09 
13u45-15u45 leesgroep 
Do 25-09 
10u30 Open Kerk en middaggebed – lunch 
19u30-21u00 Lezing ‘Verlossing’ door assisterend pastoor Leonie van Straaten 
Do 2-10 
10u30 Open Kerk en middaggebed – lunch 
19u30-21u00 oase (gesprek-verdieping) 
Zo 05-1010u30  
eucharistieviering – koffiemoment 
Do 09-1010u30 Open Kerk en middaggebed – lunch 
Do 16-10 
14u00-16u00 80 jaar Oud-Katholieken in Eindhoven. Oecumenische bijeenkomst 
 



 

Een lezing over verlossing  
In augustus 2024 was ik bij de jaarlijkse Oud Katholieke  

Theologenconferentie in Duitsland die dit keer het thema ‘Verlossing’ had gekregen. 

Ik was op voorhand niet erg enthousiast over het thema, vond de term wat 

ouderwets en was benieuwd hoe interessant dat kon worden. Maar eerlijk is eerlijk: 

ik was positief verrast en de lezingen en gesprekken overtroffen mijn verwachtingen.  

Verlossing is geen woord dat we in het dagelijks leven vaak gebruiken, maar we 

bidden het wel heel vaak in het Onze Vader en in andere gebeden. Vragen als: ‘waar 

wil je  

van verlost worden?’ en ‘waartoe wil je verlost worden?’  bleken veel openingen te 

bieden voor gesprek. Verlangen we niet allemaal naar een leven waarin we ten 

diepste ‘vrij’ zijn?  

In de lezing in onze parochie zal ik inhoudelijk op het thema ingaan met gebruik van 

wat ik uit die studieweek voor mezelf heb meegenomen. Daarna is er uiteraard 

gelegenheid voor vragen en gesprek. Van harte welkom!  

Datum: donderdag 25 september 2025 Tijd: 19u30 – 21u00  

Assisterend pastoor Leonie van Straaten  

 

Publieksdagen in Oostheuvel Lafelt (B) 

 

In het woon- en 
dagcentrum voor mensen 
met een verstandelijke 
beperking zijn we steeds 
welkom voor ontmoeting na 
onze kerkdienst. Een kopje 
koffie met versnapering 
wordt ons telkens 
aangeboden 

 
 

Emeritus pastoor Piet    

Coemans Op de Dries 47,    

3770 Riemst B    

Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be    
Pastores van de parochie    

Wim van den Berg  
0625016839   
wim.vandenberg@okkn.nl   
Leonie van Straaten 
0621658754    
leonie.vanstraaten@okkn.nl   

     

Medewerkers Maastricht en  

Oostheuvel Lafelt (B)    

Dhr. M. Schonfeld,   

Herkkantstraat 41, B 3540 
Herk de Stad Tel.    
0032(0)486954074    

Oud-Katholieke parochie van de    

 H. Maria Magdalena Boschdijk    

354 5622 PA Eindhoven tel: 040-  

2370777    

Parking: Jan Duikerlaan   

      

www.Eindhoven.oudkatholiek.nl 
Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten 
name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria Magdalena   
Eindhoven      

 

http://www./

