OUD-KATHOLIEKE KERK
Midden- en Zuid-Limburg

Beste lezer,
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Het is een tijdje geleden dat ik nog wat van ons liet horen, maar hier zijn we

terug.

Met dankbaarheid denk ik aan de viering naar aanleiding van mijn 50 jaar
priesterwijding welke plaats vond op 29 juni, feest van Petrus en Paulus in mijn
geboorte dorp Heks-Heers in Belgisch Limburg. Een kleine anekdote: daar de
parochiekerk te klein was, vond de wijding plaats op het kasteel, des tijds

zomerverblijf van prins-bisschop de Velbriick*

(Foto:Johan Thoelen)

Bij gelegenheid van het jubileum
was het verheugend de
‘oecumene’ te ontmoeten,
aanwezigen uit de 0.K.K., R.K,,
Raad van kerken Maastricht,
Orthodoxe Kerk. Even kwam het
thema van de heiligdomsvaart
letterlijk voorbij: bruggen
bouwen en het jaarthema van
de R.K.: pelgrims van hoop!
Viering van samen bidden en
nadien elkaar ontmoeten.

Dank aan de vele mensen op
mijn weg die mij, met Gods
genade, tot priester maakten;
dan k voor de sterke
verbondenheid die ik bij deze
gelegenheid mocht
ondervinden.

Piet Coemans

e Francois Charles de Veldbrik Prins Bisschop van Luik van 1772 tot 1784, °
Dusseldorf 11/6/1719-+Heks 30 april 1784)

Vieringen.
Dienst Maastricht en omgeving:
eucharistieviering op

Zaterdag 13 september om 14u00
Zaterdag 11 oktober om 14u00

Na de dienst steeds koffiemoment in OH.

Locatie: lerskruisstraat 54 Lafelt-Riemst



Diensten en activiteiten Eindhoven

Zo 31-8 zondag na Pinksteren 17

10u30 - 12u00 Eucharistieviering

Do 04-09 Gedachtenis van de H. Profeet Mozes
10u30 - 12u00 Open Kerk

12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 07-09 Zondag na Pinksteren 18

10u30 - 12u00 Eucharistieviering

Zo 14-09Feest van de kerkwijding
10u30-12u00 Eucharistieviering

Bijzondere dienst op 31 augustus om 10u30

In deze dienst neemt pastoor Wim van de Berg
afscheid van de parochie. We laten hem aan het
woord.
Op Witte Donderdag 2008 was ik voor de eerste keer in
een viering van deze parochie. Ruim twee jaar lang was
ik ‘kerkloos’ geweest nadat ik vanwege het loslaten van
de celibaatsverplichting de bisschop van het r.k. bisdom
i Roermond gevraagd had om mij te ontslaan als pastoor
van de parochies van Eijsden en Oost-Maarland...
Mijn werkzame leven vulde ik in als geestelijk verzorger bij GGz Breburg met veel
genoegen. Het duurde, zeker ook door de uitgebreide kerkelijke opleiding en door
een fulltime baan, tot juni 2017, dat ik onder de geestelijkheid van het aartsbisdom
Utrecht als priester werd opgenomen. En per 1 juli van dat jaar werd ik benoemd tot
pastoor van deze parochie nadat pastoor Piet met emeritaat was gegaan...
En dan komt in januari jl. de vraag van bisschop Bernd of ik pastoor wil worden in
Den Haag. Een vraag waar ik, samen met Marcel, wel even over heb moeten
nadenken. Een vraag die je als priester
ook niet even naast je neerlegt als je bisschop jou dat voorlegt. Na rijp beraad heb ik
toen besloten om ‘ja’ te zeggen om deze nieuwe uitdaging aan te gaan...
Ik ga met een gesterkt geloof verder. Heel veel dank aan jullie allen!
Concreet: per 1 oktober zal de bisschop mij aanstellen als pastoor van de parochie
van de HH. Jakobus en Augustinus te Den Haag. ( voor de volledigheid: ik blijf pastoor
van de parochie H. Augustinus te Middelburg**)
*Volledige tekst staat te lezen op de website van de parochie, Nieuwsbrief juli-
augustus.
**0p 1 julill. Wed de statie Middelburg-Zeeland verheven tot parochie, toegewijd
aan de H.Augustinus




In dankbare herinnering aan Jean Kusters.

Afscheid van onze medeparochiaan Jean Kusters
Op 1 augustus jl. overleed onze trouwe parochiaan en
joviale vriend Jean, geboren op 22 september 1932.
Twee sterke kenmerken van Jean blijven ons inspirerend
vergezellen:

- zijn familiale en joviale ingesteldheid

- zijn ‘rusteloze’ zoektocht
Jean was een familiale mens. Mia Wintjens zijn echtgenote
(+2juni 2005) hield hem op de moeilijke momenten
overeind, met zijn partner Ria kwamen terrasjes en reisjes
op de agenda. Er was een boeleke opkomst, zijn tweede
achterkleinkind. Zijn leven liep op zijn eind, maar hoe
hunkerde hij om de baby nog te mogen zien. En zo gebeurde het. Fier toonde hij de
foto aan wie maar zien wou. Zijn familie omringde hem bij de ziekenzalving en heel
intens tijdens zijn laatste levensdagen. De familie samen brengen, joviale omgang
met mensen, het sierde hem.
Jean was ook een rusteloze zoeker. De zin van het bestaan, die Vader, Zoon en
Geest... Zijn zoektocht bracht hem van de RK naar de Orthodoxe broeders en
vandaar bij de Oud-Katholieke Kerk om uit eindelijk te belanden in het hemels
paradijs. Zijn Oud-Katholieke periode begon in Aken en bij de internationale
congressen was hij en trouwe gast. In 1995 wed in Maastricht de basis gelegd voor
een kerngroep. Jean was al snel van de partij en bleef dit tot aan zijn eind. Hij sloeg
geen samenkomst over en kwam, in de mate er een chauffeur ter beschikking was,
trouw naar Eindhoven voor de eucharistieviering en de leesgroep.
Bij het afscheid op 7 augustus kwam de bejaarde Simeon in beeld, hij die uitkeek
naar nieuw leven, door de Geest gedreven, hij die de pasgeboren baby Jezus in de
armen mocht nemen en sprak: nu laat Gij, Heer, uw dienaar in vrede gaan, want ik
heb het heil mogen aanschouwen...’
Augustinus schreef: onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U, o Heer’. Wij
bidden dankbaar en in vertrouwen: wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, hem
zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven!*
Dank u en veel sterkte, vertrouwen aan familie en vrienden.
Piet Coemans
*foto P.Coemans: koffiemoment na de kerkdienst
*ICLZ, Jubilate lied 920

Oecumene Maastricht

Tiende bruglezing op 10
september 2025 in de St. - % :? | ‘ ol
Jan: “Een brug bouwen van \:Q\ - LS
onze kerken naar ons ™ "6:" .
milieu”




o De Raad van Kerken Maastricht nodigt u/jou van harte uit voor deze bruglezing
waarbij wij in samenwerking met GroeneKerken en Laudato Si Alliantie een brug
willen bouwen van onze gezamenlijke kerken naar het milieu. Hoe kunnen we
samen als kerken bewuster omgaan met het milieu. Wat zouden we als
geloofsgemeenschappen samen kunnen doen om ecologisch bewuster te leven?

Er is een lezing van Carla Dik — Faber, zij is projectleider GroeneKerken en studeert
theologie aan de ETF Leuven. Voorheen was ze Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. In
2017 werd ze uitgeroepen tot groenste politicus.

De inloop met koffie / thee is vanaf 19.30 uur en de lezing begint om 20.00 uur.
Wij vragen geen entree, wel graag een vrije gave.
Wel vragen wij u/jou i.v.m. de voorbereidingen u/je voor zondag 7 september aan te melden

via email: ellydehaanverduyn@agmail.com of tel. 06 40261066.

Tot ziens in de St. Jan op woensdagavond 10 september 2025
Elly de Haan — Verduyn Secretaris Raad van Kerken Maastricht

Meer info in bijlage
Nieuwe predikant

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland te Maastricht

nodig ik jullie van harte uit voor de intrededienst van onze nieuwe predikant ds.
Ferdinand Borger op zondagmiddag 14 september om 14.30 uur in de St. Jan.
Zie de bijlage voor alle gegevens.

hartelijke groeten

Emeritus pastoor Piet
Coemans Op de Dries 47,
3770 Riemst B

Tel. 0032 (0) 12456945 —
piet.coemans@skynet.be
Pastores van de parochie
Wim van den Berg
0625016839
wim.vandenberg@okkn.nl
Leonie van Straaten
0621658754
leonie.vanstraaten@okkn.nl

Medewerkers Maastricht en
Oostheuvel Lafelt (B)

Dhr. M. Schonfeld,
Herkkantstraat 41, B 3540
Herk de Stad Tel.
0032(0)486954074

Oud-Katholieke parochie van de
H. Maria Magdalena Boschdijk
354 5622 PA Eindhoven tel: 040-
2370777

Parking: Jan Duikerlaan

www.Eindhoven.oudkatholiek.nl
Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten
name van Oud-Katholieke
Parochie v/d H.Maria Magdalena
Eindhoven
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