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Beste lezer,

Van harte wens ik je een goede paastijd toe. Tijdens de Goede week hebben wij het
leven van Jezus overlopen, doorlopen. Als pelgrims van hoop zijn we mee gegaan
door de duisternis heen naar het licht; juichend Palmzondag, brekend en delend
Witte Donderdag, knielend in lijden en ondergang Goede Vrijdag, stille duisternis
Stille Zaterdag, opstaan in jubel en gejuich paaswake-Paasdag. De gang van leven,
van ieder mensenleven. Wie had dat gedacht: de zon zou weer opgaan... De zon is
weer opgegaan voor Hem die ons een spiegel heeft voorgehouden: wat leeft er in
mijn hart, hoe beleef ik mijn leven, hoe ontvang ik leven en op welke wijze geef ik
leven door, ...

En zie, hoor, Hij leeft... Ja, ze hadden wel wat tijd nodig, die dierbare vrienden van
Hem, om dit te ontdekken, te ervaren, om te komen tot dat geloof in Hem, de hoop
die werkelijkheid wordt over de menselijke grens heen. Gelukkig was er een Maria
Magdalena om een duwtje te geven, gelukkig zijn er mensen om me heen, om een
duwtje te geven, het vuurtje van de hoop aan te wakkeren, die hoop, de motor van
geloof en liefde, die Paaskaars...

Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.

Gij de bron van vred’ en eeuwig leven, laat ons veilig voort gaan aan uw hand’

Alle landen, volkeren en talen die in nacht en duisternis verdwalen

zien een licht: uw woord komt hen bezoeken. Wie gebroken is mag uw zoon
ontmoeten.

Goede God, geduldig vol erbarmen, toon uw trouw aan kleinen en aan armen.

Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde. Zend uw adem, God, laat ons niet
verharden.

Onze ogen zien de nieuwe morgen. Gij komt nader, houdt U niet verborgen,

zendt ons uit: ‘Verkondigt aller wegen: Ik ben God met u. Ga, ontvang mijn zegen!

(Lied: Pelgrims van hoop).
Piet Coemans

Bij onze paasviering gaven wij deze boekenlegger mee.



Hopen is niet wachten op
het is verwachten

en zeker weten
toekomst zien

het is ondernemen

en zelf in handen nemen.

Hopen is vertrouwen

dat het goed komt

dat ongeacht hoe of wat dan ook

je gedragen wordt door God.

Het is geloven in het wonder

van het Leven.

Hopen is verrijzen!! M.T.

We wensen iedereen
een hart vol hoop

en een zalige Pasen!
Het pastoraal team

(Tekening is van Nina Haveman, tot onlangs werkzaam als begeleidster van het
Kunstatelier Covida voor mensen met een verstandelijke beperking; de tekst werd
geschreven door Marie-Louise Thomas, lid van pastoraal team Covida-oostheuvel.)



Vieringen.

Dienst Maastricht en omgeving:

Zaterdag 3 mei om 14u00: eucharistieviering
Zaterdag 7 juni om 14u00 — Pinksteren

Zaterdag 28 juni om 14u00: eucharistieviering Petrus en Paulus
Na de dienst steeds koffiemoment in OH. Locatie: lerskruisstraat 54 Lafelt-Riemst

Diensten en activiteiten Eindhoven

Zo 27-04 Tweede zondag van Pasen — “Beloken Pasen”
10u30 - 12u00 Eucharistieviering

Ma 28-04

13u45 - 15u45 Leesgroep

Do 01-05 Beleidsdag Kerkbestuur in Bergeijk

(Geen Open Kerk en Lunch)

Zo 04-05 Derde zondag van Pasen

10u30 - 12u00 Eucharistieviering

Locatie: Jan Duikerlaan (parking aan de kerk)

Meer Info website van de parochie Maria Magdalena Eindhoven

Heiligdomsvaart
Maastricht 12 — 22
juni 2025 “Wees een
bruggenbouwer”

VERDIEPING THEMA
De Bruggenbouwerlezing (9x): voordracht en discussie over het HDV-
thema vanuit verschillende invalshoeken: religieus, maatschappelijk,
politiek, ecologisch, cultureel.

. Woensdag 14 mei 2025 (Servaas-week) in de Sint-Jan

inloop 19.30, welkom 20.00 uur
Thema: Sint-Servaas en andere bruggenbouwers in Limburg.
We beschouwen Servaas als een eerste bruggenbouwer, al dan niet historisch correct;
maar wie zijn belangrijke bruggenbouwers na hem, en hoe uitte zich dat? Heiligen,
kloosterstichters, katholieke voorlieden, sociaal werkers.
Spreker: Prof. Peter Nissen, Emeritus-hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen.
l.s.m. Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).

U bent allen van harte uitgenodigd. Wij vragen wel of u zich wilt aanmelden via
bruglezing@heiligdomsvaartmaastricht.nl met vermelding van de datum van de lezing. Kan ook

telefonisch nr. 06 40261066. Elly de Haan — Verduyn Christen zijn aan de grens



In het kader van de Heiligdomsvaart:

Verhalen op de Pedalen is een fietsevenement met keuze
uit een korte route van 30 km en een uitdagende route
van 80 km, beide startend bij de Sint-Servaasbasiliek in
Maastricht. Onderweg zijn er drie stops met verhalen
over Sint Servaas. Er zijn ook drankjes en snacks.

Lees de bijlage

Raad van Kerken Maastricht
Secretariaat: Peppelhoven 15 6225 GX
Maastricht (06 40261066 :
ellydehaanverduyn@gmail.com

De Raad van Kerken Maastricht nodigt u van harte uit
voor: de oecumenische gebedsviering

- ter gelegenheid van de jaarlijkse koningsdagviering:
zaterdag 26 april 2025 om 10 uur in de St. Jan

- ter gelegenheid van de jaarlijkse dodenherdenking waarbij wij in
Nederland alle slachtoffers van oorlogsgeweld en discriminatie
gedenken
zondag 4 mei 2025 om 18.30 uur in de St. Servaasbasiliek. Aansluitend

aan deze gebedsviering lopen wij in een stille tocht van de St. Servaas
naar het Herdenkingsplein waar de officiéle herdenking zal
plaatsvinden. Leden van de Raad leggen namens de aangesloten kerken
bloemen bij het monument op het Herdenkingsplein.

Emeritus pastoor Piet Oud-Katholieke parochie van de
CoemanspO de Dries 47 Medewerkers Maastricht en |H. Maria Magdalena Boschdijk
3770 Riemsfc)B ’ Oostheuvel Lafelt (B) 354 5622 PA Eindhoven tel: 040-
Tel. 0032 (0) 12456945 — Dhr. J. Kusters. 2379777 |
piet.coemans@skynet.be O.LVrouwplein 27, 6191 Parking: Jan Duikerlaan

Pastores van de parochie CG Beek

Wim van den Berg Dhr. M. Schonfeld, www.Eindhoven.oudkatholiek.nl
0625016839 Herkkantstraat 41, B 3540 | Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten
wim.vandenberg@okkn.nl Herk de Stad Tel. name van Oud-Katholieke
Leonie van Straaten 0032(0)486954074 Parochie v/d H.Maria Magdalena
0621658754 Eindhoven
leonie.vanstraaten@okkn.nl
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