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Opstaan 
De hele meimaand is het Paastijd en we verzamelen ons 
regelmatig rond de nieuwe paaskaars om leven, dood en 
verrijzenis van de verrezen Heer te vieren: Christus is 
waarlijk opgestaan! Dit feest van liefde, licht en nieuw 
leven kan ons inspireren om op te staan voor wat er 
werkelijk toe doet. Waar staan wij als christenen voor op? 
Maar die vraag is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden, 
persoonlijk heeft het ook te maken met de vraag: waar sta 
ik als christen voor op? 
Jezus stond persoonlijk op voor vrede en gerechtigheid. 
Hij kwam in opstand tegen mensen die met macht en 
geweld hun doelen wilden halen. Hij ontwapende velen 
en schonk leven in overvloed. Hij genas de pijn van de 
onvrede bij de zieken. Wat betekent het om hem te volgen 
in deze spanningsvolle tijden? Juist zijn leven roept op om 
na te denken over onze opdracht. Wat staat ons te doen 
als christenen, waar staan wij voor (op)? 
Als eerste zou ik zeggen: we gaan door de knieën en 
blijven bidden. Daar zijn we goed in, dat is onze 
bestemming. En al merken we er niets van op 
wereldniveau: ons gebed doet ertoe. Het tilt onszelf op, 
maakt ons gemoed soms lichter en helpt ons de last en de 
angst te dragen. Het gebed verbindt ons met de velen in 
onze wereld die bidden, van welke kerk of religie dan ook. 
De kracht van dit wereldwijde gebed valt niet te 
onderschatten. Het is een stille, vreedzame opstand. 
Biddend leven betekent voor mij niet alleen bidden, maar 
ook leven vanuit het gebed. Dus ja, door de knieën gaan,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maar ook iedere keer weer opstaan in het besef dat we 
met ons leven een bijdrage kunnen en moeten leveren 
aan de vrede en gerechtigheid. In ons eigen huis, in onze 
eigen buurt. Op wereldschaal merken we er (nog) niets 
van, maar we houden de hoop levend voor onszelf en 
voor wie we ontmoeten, voor onze gezinnen, voor de 
mensen met wie we werken of met wie in onze buurt 
wonen. Soms is het fijn om iets heel concreets te doen. Ik 
ben nooit echt een actievoerder geweest, maar de huidige 
tijd wekt iets van actiebereidheid in mij. Een kleine stap 
heb ik inmiddels gezet: ik heb een vredesvlag gekocht en 
die wappert als stil protest een week per maand aan de 
gevel van ons huis. Omdat we er in onze buurt over 
gesproken hebben, wapperen er meer vlaggen en 
wisselen we elkaar af. Zo staan we op voor vrede, stap 
voor stap. 

Leonie van Straaten, assisterend, pastoor 
 
 

 

Parochie 
 

Uit het kerkbestuur: Gemeentevergadering 22 mei 
De voorjaarsgemeentevergadering zal op donderdagavond 
22 mei worden gehouden van 19:30 tot 21:00 uur. Tijdens 
deze vergadering worden het financieel en het pastoraal 
jaarverslag 2024 gepresenteerd.  Verder zal het parochieel 
beleid voor de komende jaren onderwerp van gesprek 
zijn. Het kerkbestuur stelt uw inbreng zeer op prijs. 
Het verslag van de najaarsvergadering 2024 en de agenda 
worden u tijdig via e-mail toegestuurd. Wilt u alvast de 
datum in uw agenda reserveren? 
 

Beleidsdag Kerkbestuur 
Op donderdag 1 mei komt het Kerkbestuur weer een hele 
dag samen voor haar jaarlijkse beleidsdag in Bergeijk. 
Naast ontmoeting en bezinning is er veel ruimte 
ingeruimd voor het gesprek over de toekomst van onze 
parochie. Hoe gaan we om met de beperkingen van 
leeftijd, mobiliteit en aantal leden? En op welke wijze 
zetten we onze energie in om een vitale parochie te 
blijven? Tevens zal er gesproken worden hoe we meer 
aanwezig kunnen zijn in de stad. Op deze dag zal er geen 
‘Open Kerk’ en Lunch zijn in ons kerkgebouw.  
 

Uitgangscollecte 
Zondag 18 mei wordt uw bijdrage gevraagd voor de 
opleidingen in onze kerk. Willen we als kerk niet in de  
 
 



 
middelmaat ten onder gaan, dan moeten we de kwaliteit 
van onze geestelijken bewaken. We verwachten namelijk 
veel van hen: ze moeten preken en voorgaan, goed 
kunnen luisteren en op het juiste moment ook het juiste 
woord spreken; ze moeten tochtgenoot van ons zijn en 
soms ook tegenover. U begrijpt dat de opleiding van 
geestelijken en lectoren aandacht en dus ook geld vergt. 
Voor dat laatste vraagt het Collegiaal Bestuur in de 
uitgangscollecte uw bijdrage.  
 

Een bijzondere verjaardag 
Op kerstavond was het precies 80 jaar geleden dat de 
eerste Oud-Katholieke viering in Eindhoven plaatsvond. 
Een heugelijk gebeuren voor degenen die toen in 
Eindhoven en omgeving woonden. We willen deze 
‘verjaardag’ graag vieren met elkaar en met de buurt en 
dat doen we op 1 juni in twee delen. Ons eigen feest 
begint met de eucharistieviering om 10.30 uur en daarna 
zullen we samen feestelijk lunchen. Aansluitend volgt het 
tweede deel: we nodigen onze buurtbewoners uit tussen 
13.30 – 15.30 uur om dit jubileum met ons te komen 
vieren. We hopen dat de buurtbewoners onze uitnodiging 
aannemen, want dat zal onze verbondenheid vergroten. 
Daarom zullen we de uitnodigingen persoonlijk gaan 
rondbrengen en na een paar weken opnieuw aanbellen 
om de aanmeldstrookjes op te halen. En we hopen ook 
dat er van onze eigen parochie mensen zullen blijven na 
de lunch, want dat zal de feestvreugde zeker toenemen. 
Dus noteer de datum alvast in uw agenda: op 1 juni is het 
feest! 
 

Maastricht/ Oostheuvel-Riemst 
Komende dienst: Eucharistieviering  zatersdag 3 mei 
samen met mensen met een verstandelijke beperking uit 
het wooncentrum Oostheuvel-Covida. De viering vangt 
aan om 14u00. Na de dienst is er gelegenheid voor een 
kopje koffie en kennismaking met het wooncentrum. 
Kopje koffie-thee zal niet ontbreken. Locatie: kerk Lafelt, 
Ierskruisstraat 54 Riemst B   
Volgende dienst: 7 juni om 14u00 
 
 
 
 
 
 
 
Heiligdomsvaart Sint-Servaas Maastricht  
12 - 22 juni 2025 “Wees een bruggenbouwer” 
Servaas was de eerste bisschop van Tongeren. Tongeren 
was toen ter tijd de grootste stad in het noorden van 
Gallië en daarmee van de latere Nederlanden. Omstreeks 
363 verplaatste hij zich naar Maastricht. Was deze stad 
veiliger of was de ligging en de opkomst van deze stad 
gunstiger? Op pinkstermaandag in 384 is hij gestorven. In 
de Sint-Servaas basiliek op het Vrijthof bevindt zich o.a.  
 
 

 
zijn grafkelder, een plek die eerbied afdwingt en vele 
pelgrims ontvangt.  
Bij de heiligdomsvaart is er ook aandacht voor de 
oecumene. Op zondag 1 juni heeft een viering plaats, 
opmaatviering voor de Heiligdomsvaart. Bij de 
voorgangers zal aartsbisschop Barend Wallet onze kerk 
vertegenwoordigen. De dienst heeft plaats in de Sint-Jan 
aan het Vrijthof en vangt aan om 10u00.  
 
 

Landelijke kerk 
 

Kerk in stad & regio  
Rock in de kerk 
Op uitnodiging van geloofsgemeenschap De Kapel zijn op 
zaterdag 17 mei om 16.30 uur rockdominee Jan Andries 
de Boer en BLØF tribute band ‘TEBOVEN’ in de 
Johanneskerk in Eindhoven. Zij verzorgen een mengvorm 
van een liturgische viering en een concert: ‘Rock in de 
Kerk’.  
Rockdominee Jan Andries de Boer gaat met de teksten van 
BLØF aan de slag en verdiept het thema ‘Lef om te leven’ 
vanuit een religieus perspectief. Zo ontstaan gevoelens 
van herkenning en verbinding dwars door alle 
leeftijdsgrenzen heen. Zeker wordt het zo voor jong én 
voor oud een aansprekende gebeurtenis, waarin ook 
meegezongen en meegedanst kan worden. De 
rockdominee geeft het voorbeeld en zelfs de jongeren van 
65+ zullen zich hierdoor aangesproken voelen! 
Datum: zaterdag 17 mei 2025, 16.30 – 18.00 uur 
Locatie: Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b te Eindhoven 
Kaartje: €12,50 inclusief koffie of thee na afloop (te koop 
via www.rockindekerk.nl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda  
De voedselbank vraagt voor deze maand: Bakboter, 
smeerboter en olie 

 
Do 01-05 Feest van de HH. Filippus en Jakobus, apostelen 
10u00 - 20u00 Beleidsdag Kerkbestuur in Bergeijk 
 
Zo 04-05 Derde zondag van Pasen 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Jeremia 32, 36-41 
Gradualepsalm 33, 1-11 
2e lezing Openbaring 5, 6-14 
Evangelie Lucas 24, 35-48 
 
Do 08-05 
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en lunch 
15u00 - 19u00 Bisdomgroep pastores in Utrecht 
19u30 - 21u00 Oase 

 
Zo 11-05 Vierde zondag van Pasen  
10u30 - 12u00 Dienst van Schrift en Gebed - 
“Zondag van de Goede Herder” 
Voorganger lector Herman Ueffing 
1e lezing Numeri 27, 12-23 
Gradualepsalm 100 
2e lezing Openbaring 7, 9-17 
Evangelie Johannes 10, 22-30 
 
Do 15-05  
10u30 - 12u00 Bijbelgroep 
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
                
Zo 18-05 Vijfde zondag van Pasen 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering  
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Deutronomium 6, 1-9 
Gradualepsalm 145, 1-12 
2e lezing Openbaring 19, 1-9 
Evangelie Johannes 13, 31-35 
Uitgangscollecte voor de Opleiding 
 
Di 20-05 Gedachtenis van de H. Engelmundus, abt 
19u30 - 21u00 Liturgiecommissie  
 
Do 22-05 Gedachtenis van de H. Paulinus,  
bisschop van Nola 
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch      
19u30 - 21u00 Gemeentevergadering 
 
Zo 25-05 Zesde zondag van Pasen 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
1e lezing Joël 2, 21-27 
Gradualepsalm 67 
 

2e lezing Openbaring 21, 110-12 en 22-27 
Evangelie Johannes 14, 23-29 
 
Ma 26-05 Gedachtenis van de  
H. Augustinus, bisschop van Canterbury 
13u45 - 15u45 Leesgroep 
 
Do 29-05 Hemelvaart van de Heer 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing 2 Koningen 2, 1-15 
Gradualepsalm 47 
 2e lezing Hebreeën 9, 24-28 
 Evangelie Marcus 16, 19-20 
 
Zo 01-06 Zevende zondag van Pasen - 
“Zondag van de weeskinderen” 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing 1 Samuël 12, 19b-24 
Gradualepsalm 31, 1-9 
2e lezing Openbaring 22, 12-21 
Evangelie Johannes 14, 15-21 
Uitgangscollecte Missie St. Paulus 
Aansluitend viering 80 jaar oud-katholieken in Eindhoven 
met parochianen en vanaf 14.00 uur met de buurt! 
 
 

Belangrijke gegevens  
Adres kerk 
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 
5622 PA Eindhoven 
https://eindhoven.oudkatholiek.nl 
Pastoor Wim van den Berg 
wim.vandenberg@okkn.nl / 06-25016839 
Assisterend Pastoor Leonie van Straaten 
leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754 
Emeritus Pastoor Piet Coemans 
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732 
Lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl / 06-42185123 
Secretaris Feli Platzer 
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597 
Penningmeester Gerrit Coppens 
gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465 
rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena, Eindhoven 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te 
waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de 
website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet  
marcel.vandervloet@okkn.nl | 06 15 88 03 62  
Mary Hallebeek   
mary.hallebeek@okkn.nl | 06 28 89 27 84 
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