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Zorgvuldig 
 
Afgelopen maand maart stond liturgisch helemaal in het 
teken van de veertigdagentijd. Dit jaar vielen deze eerste 
weken van de vastentijd samen met de Ramadan. 
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen dat twee van 
onze parochianen onze verbondenheid met de moslims 
en hun vastenperiode tot uitdrukking hebben gebracht 
door hun deelname aan een Iftarmaaltijd. 
Onze vastentijd loopt nog een aantal weken door. Deze 
periode van voorbereiding op het Paasfeest staat in het 
teken van meer aandacht voor de naasten, ruimte maken 
voor stilte en gebed en jezelf iets ontzeggen ten bate van 
een ander. Je zou ook kunnen zeggen: zorgvuldig, 
zorgvuldiger omgaan met alles en iedereen. Bewuster 
leven dus. We leven in een onrustige en jachtige tijd. Als 
christen, als gelovige zijn we echter geroepen om zin en 
geluk niet alleen in het voorbijgaande te zoeken en te 
vinden, maar juist ook in datgene dat ons te boven gaat, 
in Diegene die ons te boven gaat. Als je met aandacht en 
rust in het leven staat zie je zoveel meer.  
 
Natuurlijk zijn er de zorgen van elke dag, worden we in 
beslag genomen door alles wat er op ons afkomt, maar 
dat alles gaat voorbij. Wat blijft is datgene dat je in je hart 
binnen laat komen en daar als een schat bewaart en 
waaruit je met liefde kunt leven. Met liefde kunt leven 
voor jezelf en voor alle mensen die je op je weg 
tegenkomt. Zorgvuldig leven brengt je zoveel meer. 
Mogen deze laatste weken van de veertigdagentijd ons 
daarbij helpen.  
En wens u allen alvast, mede namens het kerkbestuur en 
assisterend pastoor Leonie van Straaten, een Zalig Pasen.  

 
Wim van den Berg, pastoor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parochie 
 

Viering van Schuld en Vergeving 
Als voorbereiding op Pasen zullen we op donderdagavond 
10 april (19u30) ons bezinnen op ons doen en laten. In de 
viering van schuld en vergeving staan we stil bij wat goed 
is in ons leven en waarin we tekortschieten. We vragen 
God en elkaar om vergeving. U bent van harte 
uitgenodigd! 
 

Goede Week en Pasen 
We leven in onrustige tijden. Wat een verschrikkingen 
voor zoveel mensen. En we kunnen zo weinig doen. Ja, 
geld overmaken en vluchtelingen opvangen. Het is mooi 
om te zien dat zoveel mensen eensgezind hulp aanbieden 
en hulp geven. En we kunnen ook bidden, bidden om 
vrede. Niet even, maar volhardend bidden. Dat doen we 
ook gemeenschappelijk in onze vieringen.  
  
Op zondag 13 april begint de Goede Week met de viering 
van Palmzondag. De benaming van ‘goede’ week verwijst 
naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis 
van Jezus wordt aangezegd. De liturgie van Palmzondag 
combineert twee herinneringen: de gedachtenis van de 
intocht van Jezus en die van zijn lijden en sterven. Vreugde 
en droefheid liggen vlak bij elkaar. We zullen op deze 
zondag de ‘palmtakjes’ wijden ter herinnering aan het 
gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem 
ontving. Palmen zijn het symbool voor de koning. We 
nemen het palmtakje mee naar huis en geven het een 
plaats bij het kruisbeeld. Het lijdensverhaal wordt 
voorgelezen.   
  
Aan de vooravond (woensdagavond dus) van Witte 
Donderdag wijdt onze aartsbisschop in de Ste.  
Getrudiskathedraal in Utrecht de heilige oliën – die nodig 
zijn voor de sacramenten van doop, vormsel, 
ambtswijdingen en ziekenzalving, en ook bij een 
kerkwijding en altaarwijding - te midden van de 
geestelijkheid en alle gelovigen. Op de avond van Witte 
Donderdag zelf herdenkt de kerk het Laatste Avondmaal. 
Het evangelie van de voetwassing herinnert ons aan de 
dienst, die de Heer ons bewijst en die ook wij elkaar 
verplicht zijn.   
  
De volgende dag, Goede Vrijdag, begint de avondviering 
in stilte. In deze viering staat het lijdensverhaal en de 
kruisverering centraal. Ook eindigt deze viering in stilte.   
 
 



 
 

 
 
Deze stilte zet zich voort op paaszaterdag, ook wel Stille 
Zaterdag genoemd. Kerk en altaar blijven leeg. Het is de 
grote rustdag tussen dood en opstanding. Van zaterdag op 
zondag vindt de Paaswake plaats. Om deze voor iedereen 
mogelijk te maken begint deze in onze kerk om 21.00 uur. 
In de paaswake zegenen we het vuur en ontsteken we de 
paaskaars. Het doopwater wordt gewijd en we 
hernieuwen onze doopbeloften. We luisteren naar 
verschillende schriftlezingen en horen hoe het graf leeg is. 
Jezus is verrezen uit de doden. We vieren eucharistie en 
daarmee mogen we de Verrezene in ons midden weten 
onder de gedaanten van brood en wijn.    
 
Dit vieren we nogmaals uitdrukkelijk op Paaszondag met 
een feestelijke eucharistieviering.  
U bent van harte welkom bij al deze vieringen.  
  

Priesterstudent 
‘Onze’ Filipijnse priesterstudent Richie Lape heeft via 
facebook gesproken met Gerrit Coppens, die de 
Facebookpagina van de parochie beheert en we delen de 
inhoud graag via deze weg. Richie schrijft: 
‘Het is nog ochtend en ik hoop dat het een goede dag 
wordt. Ik werk nog altijd hard aan mijn scriptie, maar het 
gaat goed met mij. Ik hoop en bid dat mijn werk in orde 
komt. De verdediging van de scriptie is in maart en op 11 
april is de ceremonie van het afstuderen. We moeten aan 
veel vereisten voldoen en dat geeft veel stress. Na het 
afstuderen volgt het canonieke examen en als we dat 
hebben gehaald, volgt binnen 6 maanden de 
diakenwijdiing. Ik bedank u heel hartelijk voor de 
financiële ondersteuning voor mijn studie.’ 
Gerrit heeft namens de parochie in dit gesprek laten 
weten dat examenstress gezond is, dat wij voor hem 
bidden en hem heel veel succes wensen. Richie was blij 
met deze bemoediging en sloot af met de woorden: 
‘Fijn om met u gesproken te hebben. Pas goed op uzelf en 
God zegene u overvloedig!’  
 

Boek van het kwartaal  
Op 2 februari was de parochie Culemborg bij ons op 
bezoek. Bij deze gelegenheid namen ze ook een cadeautje 
mee. Namelijk het “Klimaatbrevier”, van René van Loenen. 
U kunt het boek lenen om te lezen. Het ligt klaar in de 
koffieruimte van de kerk en Herman Ueffing schrijft ter 
aanbeveling het onderstaande erover.  

 
 
‘Dit klimaatbrevier houdt ons een spiegel voor: kiezen we 
voor de schaduw van een wonderboom en laten we het 
maar gebeuren óf voor geloof in het behoud van heel 
Gods schepping, een geloof dat consequenties heeft voor 
al ons doen en laten?’ De auteur biedt ons 52 teksten aan, 
waarvan 18 op muziek gezet, om te lezen, te overdenken, 
voor te lezen, als gebed uit te spreken of om te zingen. Bij 
mij komen de (lied)teksten écht binnen; ze geven mij te 
denken en ze nodigen uit om ‘er mee aan de slag te gaan’. 
Deze aansprekende gedichten, gebeden en liederen zijn 
zeer de moeite waard om ze tot je te nemen! 

Herman Ueffing 
 

Servisch Orthodoxe parochie 
Een tijdje geleden schreven we dat de 
geloofsgemeenschap van de Servisch-Orthodoxe kerk tot 
parochie verheven is. Zij vierden in het verleden één keer 
per maand in onze kerk. Nu zij parochie zijn geworden zijn 
ze meer vieringen gaan houden. Daarom hebben zij 
besloten om een andere kerkplek te zoeken om zo meer 
te kunnen vieren. Deze plek hebben zij gevonden in een 
kerk in Helmond. Wij wensen hun veel zegen toe en 
hopen dat zij zich daar thuis mogen voelen net zoals ze 
dat bij ons jaren hebben gedaan.  
 

Vastenactie 2025 – Bethunehuis Hong Kong 
Op alle zondagen in de vastentijd is de deurcollecte 
bestemd voor de vastenactie. 
Het Bethunehuis in Hong Kong is een opvangplek voor 
uitgebuite vrouwelijke arbeidsmigranten. St. Paulus, 
Missie en Diaconaat Buitenland, ondersteunt het 
Bethunehuis al decennia. Helpt u ook mee?  
 

Maastricht/ Oostheuvel-Riemst 
Pelgrims van hoop – samen op weg naar Pasen… 
 

 
 
Op Aswoensdag 5 maart vond in de ochtend de 
gebedsdienst met asoplegging plaats. In de namiddag 
werd het project Madagascar voorgesteld. Met beeld en 
uitleg maakten we kennis met het armste gebied in het 
Zuiden van het enorm grote eiland Madagascar. Het 
project richt zich op onderwijs, hygiënische voorlichting 
en watervoorziening. Een werkgroepje had vooraf voor 
een berg wafels gezorgd. Na de toelichting werden deze 
verkocht ten voordele van het project. Helaas… de berg 
was niet hoog genoeg! Op deze wijze kreeg de leidraad  
 



 
 
voor deze veertigdagentijd, Pelgrims van hoop, vaste voet  
aan land. Wekelijks wordt een woord van hoop 
aangeboden om even te bezinnen en niet op te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   Hoop = kiezen 

           Hoop = dromen en doen 

  Hoop = helpen en hoop verder zetten  

               Hoop = moed houden   

                Hoop = vertrouwen 

Op U, heer, stellen wij onze hoop 

 
Zo pelgrimeren we naar Pasen. 
 

Diensten 
Zaterdag 12 april 14u00 Eucharistieviering – Palmpasen 
Vrijdag 18 april 14u00 gebedsdienst Goede Vrijdag 
(De kerk ligt aan het Wooncentrum, Ierskruisstraat 54, 
Lafelt-Riemst.)  
Zaterdag 20 april  16u00 Paasviering 
Gezien de grote deelname van familieleden en 
gelegenheidskoor gaat deze viering door in de Sint-
Albanuskerk, Pater Vanweertplein 19 3770 Vlijtingen -
Riemst. 
Na de dienst is een broodjesmaaltijd voorzien in 
Oostheuvel. 
Inschrijving voor 7 april. Prijs pp €12 
 
 

Landelijke kerk 
 

Chrismamis 
Zoals in de inleiding hierboven al te lezen is, is op 
woensdagavond in de Goede Week (16 april) in de 
Gertrudiskathedraal de Chrismamis, waarin de heilige 
oliën weer voor een heel jaar gewijd gaan worden. Als 
bisdom verzamelen we ons deze avond in de kathedraal, 
het is een kathedrale viering die onder de 
verantwoordelijkheid van het Metropolitaan Kapittel valt.  
 

 
 
De bisschop zal voorgaan, de kanunniken zullen helpen de 
oliën te verdelen. Het is bij uitstek de viering die laat zien 
wat de kerk is: een gemeenschap van gelovigen die 
verzamelt rond de bisschop eucharistie viert. En veel meer 
dan zien, laat het ons samen kerk zijn ervaren met alle 
zintuigen. De oliën worden gewijd, geroerd en met vorkjes 
uitgedeeld. Het is een heilig spel waarbij iedereen nodig is 
om te zingen, te bidden, te luisteren en de oliën voor de 
eigen parochie op te halen. Van harte welkom in de 
kathedraal, de viering begint om 19.30 uur. 
 

Studiedag 
Op 1 april is er in Amersfoort zoals elk half jaar een 
studiedag voor de geestelijkheid. Het is belangrijk en goed 
dat we ons als pastores blijven scholen, om ons werk met 
kwaliteit te kunnen doen en onszelf verder ontwikkelen. 
Deze studiedag gaat over de kunst van het voorgaan (ars 
celebrandi). Allereerst zal Mattijs Ploeger als docent 
liturgie aan het Seminarie inleiden over de achtergronden 
van liturgie, over de betekenis van de liturgische 
handelingen, inzicht in de wijze waarop deze handelingen 
in de katholieke traditie worden uitgevoerd en inzicht in 
de theologie en spiritualiteit die achter het voorgaan 
schuilgaan. Daarna zullen we concreet oefenen met 
enkele onderdelen van de liturgie en daarbij elkaar 
feedback geven. Op de vraag hoe ons voorgaan overkomt, 
zal tijdens het oefenen feedback gegeven worden door 
Gertjan Arentsen. Hij is zangpedagoog en heeft veel 
ervaring die ook van toepassing is op de fysieke en 
mentale kanten van het liturgisch voorgaan.  
 

Bratislava 
Van 20-24 maart was ik op uitnodiging van de (enige) oud-
katholieke Slowaakse parochie in Bratislava, om een lezing 
te houden over de toekomst van de kerk, een bijeenkomst 
met vrouwen bij te wonen en voor te gaan in de zondagse 
eucharistieviering. Het was een bijzondere ervaring, die 
mij veel heeft geleerd over de geschiedenis van Slowakije 
en de problemen die veel mensen ondervinden nu zij een 
veel rechtsere regering hebben dan voorheen. De 
parochie is klein, maar zeer vitaal en komt als enige 
christelijke kerk in Slowakije op voor mensenrechten en 
met name voor vrouwen en de mensen uit de lhbtiq+ 
gemeenschap. Mijn aanwezigheid als vrouwelijk priester 
was voor velen een symbool dat verandering mogelijk is 
en dat werkte bemoedigend. Persoonlijk was ik geraakt 
door het engagement van de mensen die ik ontmoette, 
door hun moed en hun vertwijfeling. Ik realiseerde me 
eens te meer de opdracht die we als christenen hebben 
om op te komen voor recht en gerechtigheid – ook als dit 
moeilijk is, juist daar waar het onmogelijk lijkt.  

Leonie van Straaten 
 
 
 
 
 



 

Kerk in stad & regio  
 

Iftar-maaltijd in de Mevlana Moskee  
Op donderdag 20 maart waren Feli Platzer en 
ondergetekende uitgenodigd voor een Iftarmaaltijd in de 
(Turkse) Mevlana Moskee in Tongelre (Wijk Doornakkers-
Oost). Na de begroeting door het Moskee-bestuur opende 
een Imam het programma vooraf aan de maaltijd met het 
zingen, in het Arabisch, van Soera 19, 27 – 33 uit de Koran 
– heel interessant – dat ging over de geboorte van Isa 
(Jezus) en vooral over de relatie van Marjam (zijn moeder 
Maria) met Isa:  (in vertaling) “Jezus als dienaar van Allah, 
die hem de Schrift heeft gegeven en tot profeet gemaakt, 
die liefderijk is jegens zijn moeder, die gezegend is en heil 
ontvangt op de dag dat hij is geboren, de dag dat hij zal 
sterven en de dag dat hij tot leven wordt gewekt.”- 
Aansluitend werd een quiz gehouden met de ongeveer 75 
aanwezigen via de app ‘Kahoot’, met vragen over de Islam 
en over de stad Eindhoven. – Er was verder voldoende 
gelegenheid om kennis te maken met Islamitische 
stadgenoten en ook met bekende aanwezigen, zoals de 
dominee van de Emmauskerk, een vertegenwoordiger van 
het COC en met een raadslid. – Het eten, vanaf het 
moment van het breken van de vasten om 18:55 uur 
(zonsondergang), was een mooi gebeuren van 
saamhorigheid en smaakte prima. Voor herhaling vatbaar 
en daarbij als overweging: hoe wellicht ook eens leden 
van de moslimgemeenschap van Alabraar, de moskee bij 
ons in de buurt, uit te nodigen, bij een passende 
gelegenheid, of voor een ‘dialoog-gesprek’(?!). 
Herman Ueffing 
 

Internationale Dag tegen Discriminatie en Racisme 
Op 21 maart presenteerde wethouder Samir Toub van de 
gemeente Eindhoven in Domus Dela het 
Uitvoeringsprogramma “Inclusief Samenleven 2025-2026”, 
gebaseerd op het door het gemeentebestuur vastgestelde 
beleidsplan met dezelfde naam. Het was tevens de 
gedenkdag, door de Verenigde Naties in 1979 vastgesteld 
na het racistisch geweld op 21 maart 1960 in Zuid-Afrika 
(bloedbad van Sharpeville). In de voormalige 
Studentenkapel was er aan het begin en aan het einde van 
de bijeenkomst muziek en zang – door Yengi, die zong 
over “laat mij.., “-  daarna de opening door de wethouder 
en vervolgens werd, onder leiding van Nadia Moussaid 
(bekend van TV), een panelgesprek gehouden met erna 
vragen uit de zaal (met ruim 100 aanwezigen). In het 
panel zaten de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie 
en Racisme, Rabin Baldewsingh, de mede-oprichter van 
Kick Out Zwarte Piet, Yerri Afriyie. Beiden waren deze 
middag ook in Middelburg actief geweest. Verder 
hoogleraar Leo Lucassen (Leiden), hij las tussentijds een 
column voor waarin hij het actuele tijdsbeeld schetste, 
Kaylee Rosalina uit Best (o.a. bedrijfsadviseur) en Sjaak 
van der Linde, voorzitter discriminatie.nl.  De bijeenkomst 
werd afgesloten met een ‘Spoken Word’ door OBI, met als 
einde de oproep: “tijd voor actie”. 

 
Het voert te ver om hier een uitgebreid verslag weer te 
geven. Dus hier alleen enkele aantekeningen: onze 
parochie was - via Feli Platzer- uitgenodigd voor deze 
avond, onder meer vanuit de betrokkenheid bij het 
Interreligieuze overleg met de Gemeente en de deelname 
aan het Pact Woensel-Zuid. Belangrijk genoeg om ons 
bewust te zijn van bestaand discriminatie en racisme, ook 
in Eindhoven en contreien. En ons tevens af te vragen: wat 
kunnen wij als parochie en als individuele burgers 
bijdragen aan het bestrijden en voorkomen van 
discriminatie en racisme en voor de ‘angst’ daarvoor 
(Rabin B.) en een ‘onveilig gevoel’ (Sjaak va de L.). Dat kan 
vooral door elkaar (beter) te leren kennen, via dialoog en 
vormen van samenwerking, maar vooral ook door het 
“zichtbaar maken van discriminatie en in gesprekken dit 
ook benoemen” (Kaylee R.), en “ertegenin gaan” (Leo L.). 
“Doe iets, wat je aan kunt! Het gaat je wel wat kosten…!” 
(Yerri) 
Het Uitvoeringsprogramma Inclusief Samenleven ligt ter 
inzage in de koffiekamer. Het programma vermeldt niet 
minder dan 200 activiteiten en biedt een leidraad voor de 
toekomst van een inclusieve samenleving. Het moet 
vooral ‘van onderop’ komen: initiatieven uit de 
samenleving, de stad, de buurt, door elkaar op te zoeken 
en elkaar te helpen!  

Herman Ueffing 

 
Vliegveld - Stilteruimte, plaats om te werken 
Het komt vaak voor dat in de gebedsruimte iemand zit 
met een laptop. Er is dan nog werk te doen, e-mails 
versturen, en er moet van alles geregeld, en de 
gebedsruimte is een rustige plek. Maar op de laptop zitten 
werken is niet de bedoeling van een gebedsruimte. Sinds 
kort zijn er op het vliegveld twee “working spaces on the 
go”, te vinden. Een ruimte zo groot als twee 
telefooncellen, goed geïsoleerd tegen geluid én 
geventileerd. Via een QR-code kun je toegang krijgen. 
Daar kan je rustig en stil nog werkzaamheden verrichten. 
Ik heb daar mensen in zien zitten. Fijn dat de 
gebedsruimte niet meer gebruikt wordt door mensen met 
een laptop. Bidden is toch heel iets anders dan een e-mail 
versturen. Bidden is juist even niet met een laptop bezig 
zijn. Maar op een bepaalde manier is een gebedsruimte 
óók een werkruimte. Werken aan je relatie met God, 
werken aan tot rust komen, werken om inspiratie te 
zoeken. Zo vindt ieder zijn of haar plaats. 

Mirjam van Nie, luchthavenpastor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Agenda  
De voedselbank vraagt voor deze maand: Houdbare melk 
 
Di 01-04  
16u00 - 20u30 Studiedag geestelijkheid - Amersfoort 
 
Do 03-04  
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch  
19u30 - 21u00 Kerkbestuur 
 
Zo 06-04 Vijfde zondag van de veertigdagentijd 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Jesaja 58, 7-10 
Gradualepsalm 126 
2e lezing Filippenzen 3, 714 
Evangelie Lucas 20, 9-19 
Uitgangscollecte Vastenactie 
 
Do 10-04 
10u30 - 12u00 Bijbelgroep 
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
19u30 - 20u30 Viering van Schuld en Vergeving 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
 1e lezing Micha 6, 6-8 
 Evangelie Marcus 1, 9-13  
   
Zo 13-04 Palmzondag – Begin van de Goede Week 
10u30 - 12u00 Dienst van Schrift en Gebed  
Voorganger Jeroen de Wit 
Evangelie bij de palmwijding Lucas 19, 29-40 
1e lezing Jesaja 50, 4-7 
Gradualepsalm 73, 13-20 
2e lezing Filippenzen 2, 5-11 
Evangelie Lucas 22, 1 – 23, 56 
Uitgangscollecte Vastenactie 
 
Wo 16-04 Vooravond Witte Donderdag 
19u30 - 21u00 Chrismamis, zegening van de heilige oliën  
                               in de Ste. Getrudiskathedraal in Utrecht 
 
Do 17-04 Witte Donderdag 
19u30 - 21u00 Eucharistieviering – Avondmis 
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
1e lezing Exodus 12, 1-14 
Gradualepsalm 81 
2e lezing 1 Korintiërs 11, 23-32 
Evangelie Johannes 13, 1-15 
Evangelie aan het slot Matteüs 26, 30-46a 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vr 18-04 Goede Vrijdag 
19u30 - 21u00 Schriftlezing, Kruisverering en Gebed 
Voorganger lector Herman Ueffing 
1e lezing Micha 6, 1-8 
Gradualepsalm 69, 14-22 
2e lezing Exodus 12, 21-28 
Evangelie Johannes 18, 1 - 19, 42 
 
Za 19-04 Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus 
21u00 - 23u00 Paaswake met Eucharistieviering 
Voorganger priester Marieke Ridder 
1e lezing Genesis 1, 1-2, 3 
2e lezing Exodus 14, 15 – 1, 1a 
3e lezing Jesaja 55, 1-11 
1e lezing N.T. Romeinen 6, 3-11 
Evangelie Lucas 24, 1-10 
 
Zo 20-04 Eerste zondag van Pasen 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Jesaja 51, 9-11 
Gradualepsalm 118, 15-24 
2e lezing Kolossenzen 3, 1-4 
Evangelie Johannes 20, 1-18 
 
Do 24-04 Gedachtenis van de H. Egbertus, martelaar 
10u30 - 12u00 Open Kerk 
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch 
 
Zo 27-04 Tweede zondag van Pasen – “Beloken Pasen” 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Genesis 28, 10-22 
Gradualepsalm 111 
2e lezing Openbaring 1, 12b-20 
Evangelie Lucas 24, 13-35 
 
Ma 28-04  
13u45 - 15u45 Leesgroep 
 
Do 01-05 Feest van de HH. Filippus en Jakobus, apostelen 
10u00 - 20u00 Beleidsdag Kerkbestuur in Bergeijk  
(Geen Open Kerk en Lunch) 
 
Zo 04-05 Derde zondag van Pasen 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Jeremia 32, 36-41 
Gradualepsalm 33, 1-11 
2e lezing Openbaring 5, 6-14 
Evangelie Lucas 24, 35-48 
 
 
 
 
 
 



 

 
Belangrijke gegevens  
Adres kerk 
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 
5622 PA Eindhoven 
https://eindhoven.oudkatholiek.nl 
Pastoor Wim van den Berg 
wim.vandenberg@okkn.nl / 06-25016839 
Assisterend Pastoor Leonie van Straaten 
leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754 
Emeritus Pastoor Piet Coemans 
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732 
Lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl / 06-42185123 
Secretaris Feli Platzer 
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597 
Penningmeester Gerrit Coppens 
gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465 
rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena, Eindhoven 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te 
waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de 
website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet  
marcel.vandervloet@okkn.nl | 06 15 88 03 62  
Mary Hallebeek   
mary.hallebeek@okkn.nl | 06 28 89 27 84 
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