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 Beste lezers, 

Allen wens ik een zalig en gelukkig jaar, goede gezondheid naar lichaam en geest, 

mensen op je pad om wie je geeft en die om jou geven en het leven delen, opening 

voor hen die onverwacht aankloppen langs welke weg ook. En niet te vergeten Hij, Ik 

ben die ben, de Wezer, ‘de Levende – de volstrekt en duurzaam Levende. Licht, alles 

omvattend en zegevierend Licht. Eeuwige Schepper. Voltooier. Eerste en Laatste . Hand 

die draagt, Hand die koestert. Vader, Moeder, Verlossend Woord. Bevrijder. 

Onvolprezene. Muur van vriendschap. Herbergzame. Hoogste Wijsheid. Toppunt van 

geluk…’ om Hem te verwoorden  namen van Hans Bouman *; nu eens staat Hij aan de 

deur en klopt aan, dan weer omgekeerd!  

Herken je je eigen ervaring, verlangen in een dezer benamingen? Met welke naam, hoe 

zou je Hem aanspreken, over Hem spreken in je hart , in je gedachte, in je omgeving, bij 

samenkomsten en vieringen… ‘Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, wij willen U 

zien…’ zo zingen wij. 

Ja, die ‘God’….! Hoe vaak nemen we dit woord in de mond. Aan de naam herkent men 

iemand, of beter misschien aan de trekken, de woorden, de gebaren, samengevat in 

een naam. 

Elke christelijke traditie heeft zowat zijn voorkeur, zijn invulling van de Naam, en we 

vinden er gemeenschappelijke trekken in, ‘bijbelse trekken’.  Maar laten we niet 

vergeten: een naam wordt door mensen geschreven, is een menselijke aangelegenheid. 

En toch kan hij vele disputen meebrengen tot op het randje van uitsluiting… Wij hebben 
de juiste invulling! 

Met de gebedsweek voor eenheid onder de christenen (18-25 jan.) kwam een gesprek 

mij voor ogen. Iemand, sprekend over oecumene, gebruikte het beeld van de soep. Een 

heerlijke lekkere soep bestaat uit diverse ingrediënten. Elk ingrediënt heeft zijn 

eigenheid en verdient respect. Samengevoegd krijg je een smaakvol resultaat. Als 

diverse kerken hebben wij eigen ingrediënten. We kunnen ze met respect samenvoegen 

De ene reageert met de woorden: ja, die kerken, wat kun je ermee, het is een echte 

soep; de andere: ja, zo een diversiteit, laten we eens proeven van de soep! 

Maar welke kookpot gaan we gebruiken? Een mooi beeld. 

In 325, 1700 jaar geleden, had in Nicea het 

eerste Oecumenisch concilie plaats. 

Bisschoppen die het hele christendom 

vertegenwoordigden, kwamen samen. Daar 

werd de eerste geloofsbelijdenis geschreven, 

de kern van ons geloof, welke tot op de dag 
van vandaag de christelijke gemeenschappen  

verbindt. Moge we, wellicht wat ‘oneerbiedig’, spreken van de ‘kookpot’? 



Sinds 1908 ontstond het initiatief van 18 tot 25 januari de gebedsweek voor de eenheid 

te houden. Het groeide uit tot een oecumenische gebedsweek. Gaande deze weg zijn al 

heel wat gesprekken gevoerd, heel wat stappen gezet, en die beweging gaat verder. Zo 

hebben In de week van oecumene op vele plaatsen oecumenische vieringen plaats, 

‘drinken van de soep’, en ook in de loop van het jaar gebeurt dit. Laten we maar hopen, 

bidden, ons inzetten om Jezus’gebed te verwezenlijken: ‘dat zij één mogen zijn, Vader,  

zoals als gij en ik één zijn’. Ja, dat we elkaar niet alleen voor de soep uitnodigen, ook 

voor de maaltijd, wij die geloven in de Vader, in de Zoon, in de heilige Geest, in de 

kerkgemeenschap, in de vergeving, in een leven na de dood! 

Ik wens je hartelijke ontmoetingen. 

Piet Coemans  

*Hans Bouma, Mijn God – veertig geloofsmomenten. 

 

Vieringen.  
Dienst Maastricht en omgeving:    

eucharistieviering zaterdag 1 februari om 14u00 (Opdracht van de Heer – Lichtmis) 

viering woensdag 5 maart om 10u30 Aswoensdag 

eucharistieviering zaterdag 15 maart (2de zondag veertigdagentijd) 

Locatie: kerk van Lafelt, Ierskruisstraat 54 

 

Week van gebed voor de eenheid – 19-26 januari 2025 Maastricht 
Zondag 19 januari 2025,de eerste zondag van de Gebedsweek voor de Eenheid is er 

een oecumenische viering in de St. Jan waar de Oudkatholieke Kerk en de 

Zuijderkruiskerk aan meewerken. Aanvang 10u00  

Woensdag 22 januari 2025 gebedsavond  

De Raad van Kerken Maastricht nodigt u / jou van harte uit voor de 

gebedsviering op woensdagavond 22 januari 2025 om 18.00 uur in de St. 

Servaaskapel. Zij-ingang van de Servaasbasiliek. Dit jaar is dit een gezamenlijke 

gebedsviering met de wekelijkse Taizéviering van het studentenpastoraat. Allen 

van harte welkom!  

  

Dienst Eindhoven  

Zo 19-01 Tweede zondag na Epifanie – Zondag van de  

bruiloft te Kana 10u30 – 12u00 Eucharistieviering  

Do 23-01   20u00 – 21u00 Avondgebed (in onze kerk) vanwege Week van Gebed voor de 

eenheid van de christenen in samenwerking met Trinity church,  

 Zo 26-01 Derde zondag na Epifanie 10u30 – 12u00 Eucharistieviering  

Zo 02-02 Opdracht van de Heer in de Tempel 10u30 – 12u00 Eucharistieviering   

(bezoek van de parochie Culemborg aan Eindhoven)  

 



Heiligdomsvaart 
Maastricht 12 – 22 
juni 2025   “Wees een 

bruggenbouwer”  
 

 
VERDIEPING THEMA  

De Bruggenbouwerlezing (9x): voordracht en discussie over het HDV-thema vanuit 

verschillende invalshoeken: religieus, maatschappelijk, politiek, ecologisch, 

cultureel.  

Datum & locatie: de 2e woensdag van de maanden september 2024 t/m mei 2025  

6.  Woensdag 12 februari 2025 in aula Universiteit Maastricht (Minderbroedersberg)  

     inloop 19.30, welkom 20.00 uur 

Thema: Duurzame bruggen in een veranderend klimaat. 

De associatie ‘bruggen’ met ‘water(overlast)’ is snel gelegd. Met de encycliek Laudato Si’ 

van Paus Franciscus (2015) in ons achterhoofd: zijn er bruggen te bouwen tussen hoe om 

te gaan met het klimaatprobleem en religieuze stromingen? 

Spreker: Rob Jetten, (oud-)minister Klimaat & Energie. 

U bent allen van harte uitgenodigd. Wij vragen wel of u zich wilt aanmelden via 

bruglezing@heiligdomsvaartmaastricht.nl met vermelding van de datum van de 

lezing. Kan ook telefonisch nr.  06 40261066. Elly de Haan – Verduyn  

 

Het eerste Oecumenische Concilie in 325 in Nicea, 

nu İznik in het huidige Turkije, 

was een Bijeenkomst van 

bisschoppen die het hele 

christendom vertegenwoor-      

digden. Tot kort daarvoor  

werden christenen vervolgd 

in het Romeinse Rijk, maar  

onder het beschermheerschap 

van de bekeerde keizer 

Constantijn konden ze nu  

bijeenkomen. Het was de eerste kerkvergadering in de geschiedenis waarbij 

vertegenwoordigers van christelijke geloofsgemeenschappen uit alle windstreken van de 

bewoonde wereld (in het Grieks ‘oikoumenè) bij elkaar kwamen. Daarom wordt deze 

bijeenkomst het eerste oecumenische concilie genoemd. Doel was om eenheid in de kerk te 

bereiken en om het christelijke geloof in de drie-enige God te bevestigen. Dat resulteerde 

onder andere in de Geloofsbelijdenis van Nicea. Toen, net als nu, gebeurde dat in een wereld 

die onrustig, ongelijk en verdeeld was. De verjaardag van Nicea biedt een gelegenheid om de 



Geloofsbelijdenis te vieren en te overdenken en om samen met anderen opnieuw de vraag te 

stellen wat Nicea betekent voor kerken en christenen vandaag. 

Informatie en activiteiten 

Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht in de zeer lezenswaardige brochure Zeventien 

eeuwen Concilie van Nicea. Samen beraden, samen geloven, samen vieren, die prof. dr. Peter 

Nissen schreef in opdracht van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De brochure is 

gratis te downloaden vanaf de website oecumene.nl. 

  

      Mijn Naam 
 
Fluister Hem  
als een zachte bries 
bij storm en donder. 
Schrijf Hem bij dagen 
van bloei en vrucht  
en rust en stille stonden 
in de kleur van elk seizoen. 
Spreid Hem uit 
over broer en zus 
volk en wereld, 
. 

 

 
 
mijn Naam  
jouw toevertrouwd 
wonend in jouw hart 
Leg Hem op hen 
en Ik zal hen zegenen, 
Ik Die Ben 
 

 
P.C, Naar Numeri 6,22-27 

 

Emeritus pastoor Piet    

Coemans Op de Dries 47,    

3770 Riemst B    

Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be    
Pastores van de parochie    

Wim van den Berg  
0625016839   
wim.vandenberg@okkn.nl   
Leonie van Straaten 

0621658754    
leonie.vanstraaten@okkn.nl   

     

Medewerkers Maastricht en  

Oostheuvel Lafelt (B)    

Dhr. J. Kusters    

O.L.Vrouwplein 27, 6191    

CG Beek    

Dhr. M. Schonfeld,   

Herkkantstraat 41, B 3540 
Herk de Stad Tel.    
0032(0)486954074    

Oud-Katholieke parochie van de    

 H. Maria Magdalena Boschdijk    

354 5622 PA Eindhoven tel: 040-  

2370777    

Parking: Jan Duikerlaan   

      

www.Eindhoven.oudkatholiek.nl 
Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten 
name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria Magdalena   
Eindhoven      

  

   

  

https://www.oecumene.nl/nieuws/2024/11/zeventien-eeuwen-concilie-van-nicea-samen-beraden-samen-geloven-samen-vieren-door-peter-nissen/
http://www./

