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 Beste tochtgenoten,  

Kerst, nieuwjaar… de deuren gaan open, vriendelijkheid, warme sfeer, samen aan tafel… 

het doet deugd blijde klanken te horen en de ellende even te mogen vergeten.  

Hierbij komt het boek ‘een huis vol verhalen’ van René Hornikx * mij voor ogen. In zijn 

inleiding heeft hij het over de gastvrijheid, waartoe zijn boek een aanzet wil zijn, 

oefenen in de gastvrijheid. ‘Gastvrijheid is een vrijheid die geïnvesteerd wordt in een 

ander. Het is de vrijheid de ander de ruimte te bieden waarin zijn of haar verhaal tot zijn 

recht komt… Het eigen program wordt opzij gezet opdat de gast het naar zijn zin zou 

hebben… gastvrije ruimte waar mensen hun verhaal kwijt kunnen’ zo lezen we in zijn 

voorwoord.  

Met zulk een ingesteldheid krijgen deze dagen zeker nog meer diepte, inhoud, rijkdom. 

In het hoofdstuk IV-F ‘gastvrijheid schept ruimte om deel te nemen’ geeft hij ons het 
verhaal ‘Iets met sneeuw graag’ van P.V.D.   

“Door de telefoon klinkt een vlotte vrouwenstem. ‘Kunt u me aan een kerstverhaal 

helpen?’ Ik denk een ogenblik na en zeg: ‘Ja, misschien heb ik wel iets.’ ‘Waar gaat het 

over?’ klinkt het opgewekt. ‘Over een stel jongeren, vluchtelingen eigenlijk: de vrouw is 

in verwachting…’ ‘Leuk, dat vinden onze patiënten vast leuk’, schalt het door de lijn. ‘De 

bevalling vond plaats in een bouwval zonder familie erbij’. ‘Wat romantisch, hoe 

verzinnen ze het!’ kreeg ik als antwoord ‘De enige kraamvisite bestond uit zwervers’. 

‘Hoe loopt het af?’ Haar stem begon ongeduldig te worden, ‘Het mag niet te lang 

duren.’ ‘Neen, dit was het eigenlijk wel.’ ‘Jammer. Zit er geen clou in?’ ‘Nou, ja, , de clou 

is eigenlijk… dat dat kindje God was…’ ‘Nou, nee, daar kan ik niets mee. Hebt u niks 

anders, iets met sneeuw?’ ‘Nee, vandaag heb ik niks anders. Geen ander verhaal; geen 
sneeuw, wel God…’”  

En rond me kijkend, in eigen hart kijkend, komt de vraag naar boven: staat de deur ook 

open voor baby Jezus, die Jezus over wie  Paulus schrijft: ‘Verschenen is de mildheid en 

de trouw van onze God!’ (naar Titus 3,4 en Joh. 1,1-4) Is hij ondergesneeuwd? Of toch 

in dat kleine stalletje, een stille getuigenis, in ons hart met zijn sjaloom, met zijn warmte 

bij hen die geen uitgebreide feesttafel hebben, weinig hoop, weinig perspectief… Moge 

wij met Hem ook voor deze mensen op een of andere wijze gastvrij zijn, ieder naar 

eigen eer en vermogen… Ik wens u allen Gods sjaloom, het nieuwe jaar tegemoet.  

Piet Coemans  

 

*René Hornikx, een huis vol verhalen, verhalen en getuigenissen voor bezinning en 

gesprek  

  

  

 

 



  

  

  

Vieringen.  
 

Dienst Maastricht en omgeving:    

Kerstviering vrijdag 20 december om 10u30 samen met mensen met een verstandelijke 

beperking van dag- en wooncentrum Oostheuvel en het gelegenheidskoor onder leiding 

van Leopold Reggers..   

Tijdens de advent werd aandacht geschonken aan ‘de herders’: zien, horen, zoeken, 

vinden. In de viering zal dit thema de leidraad zijn. We delen ook bij de omhaling met 

Poverello, opvang van daklozen in Tongeren.  

Verder eucharistieviering op zaterdag 11 januari 2025 en zaterdag 1 februari  telkens 

om 14u00  

Locatie kerk Iers Kruisstraat 54 Lafelt-Riemst  

  

Dienst Eindhoven  

Adventstijd en kersttijd: elke zondag  om 10u30 Dinsdag 24-12 Kerstavond   
18u00  Interkerkelijke Viering in de Catharinakerk 18u30 start evenement op het  

Wilhelminaplein met muziek en toespraken,19u15 start van de fakkeltocht;   20u30 – 

21u30 muzikale afsluiting    

Woensdag 25-12 Hoogfeest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus – Kerstdag    

10u30 – 12u00 Eucharistieviering   

Uitgangscollecte voor Straatpastoraat Eindhoven                            

  

Week van gebed voor de eenheid – 19-26 januari 2025  
Zondag 19 januari 2025,de eerste zondag van de Gebedsweek voor de Eenheid is er 

een oecumenische viering in de St. Jan waar de Oudkatholieke Kerk en de 

Zuijderkruiskerk aan meewerken. Aanvang 10u00 woensdag 22 januari 2025 

gebedsavond Raad van kerken Maastricht. Meer info in volgende Nieuwsbrief.  

  

Landelijk  
 

Nieuwjaarsvespers en receptie.   

In ons bisdom komen we  bijeen in de Gertrudiskathedraal voor de vespers en daarna 

ontmoeten we elkaar bij een hapje en een drankje in De Driehoek. Het is altijd een zeer 

levendige en vreugdevolle bijeenkomst, waarvoor wij allen van harte zijn uitgenodigd. 

Van harte welkom in Utrecht: zondag 5 januari 2025 om 16.00 uur. Gertrudiskathedraal  

en Driehoek, Willemsplantsoen 2 Utrecht op loopafstand van het centraal station.  

  

 

 

 



 

 

 

 Terugblik.  

 

Michael van den Bergh  

 

   

Op zaterdag 26 oktober vierde onze kerk samen 

met de parochie van de H. Agnes in Egmond 

een groot feest. Michael van den Bergh (35) 

ontving uit handen van bisschop Dirk Jan de 

priesterwijding. Naast zijn pastorale functie in 

de Amsterdamse parochie blijft Michael tevens 

de ‘personal assistent’ van de  

aartsbisschop Een interview met Michaël is te lezen op de website OKKN.nl              

Tekst: Jan-Willem Wits Foto’s: Marjolein van Panhuys                                                              

 

Synode  

 

Zaterdag 16 november 

2024 werd in de Bergkerk 

te Amersfoort de 98ste 

zitting van de synode van 

onze kerk gehouden. De 

synode is de jaarlijkse 

vergadering waar de hele 

kerk in brede   
   

         vertegenwoordiging samenkomt om het algemene beleid en de bijbehorende  

financiële huishouding van de kerk te     bespreken. Lees meer op de website OKKN.nl  

  

Nico Schoorl   

 

Op de vooravond van Sint Maarten is priester Nico Schoorl overleden. We verliezen in 

hem een opgewekte en pastoraal bewogen collega, die scherp in de gaten hield wat er 

om hem heen gebeurde en daar altijd met humor commentaar op kon geven.    

Wij gedenken hem en zijn familie in onze viering . 

  

 

 

 

 



 

 

 

Heiligdomsvaart Maastricht 12 – 22 juni 2025   “Wees een bruggenbouwer”  
  

  
  

VERDIEPING THEMA  

De Bruggenbouwerlezing (9x): voordracht en discussie over het HDV-thema vanuit 

verschillende invalshoeken: religieus, maatschappelijk, politiek, ecologisch, 

cultureel.  

Datum & locatie: de 2e woensdag van de maanden september 2024 t/m mei 2025 

in de Sint-Jan, aula Universiteit Maastricht en de Ursulinenkapel.  

5de lezing heeft plaats op  woensdag 8 januari 2025 in aula Universiteit Maastricht  

(Minderbroedersberg)        inloop 

19.30, welkom 20.00 uur  

Thema: Bruggenbouwers naar morgen: Christenen en hun verantwoordelijkheid voor 

de politieke vrede en sociale rechtvaardigheid.  

Katholiek sociaal denken – en met name het subsidiariteitsbeginsel – gaat over hoe 

we onze samenleving rechtvaardig ordenen, en welk samenspel tussen overheid, 

sociale gemeenschappen en marktpartijen hierbij past. Welk soort brug moeten wij 

samen over? Mag dat een hangbrug zijn, hoog wiebelend boven de mensen? Of 

liever een Romeinse boogbrug met stevige pijlers in de Maas? Waarmee is de 

toekomst van onze (klein)kinderen gebaat?  

Spreker: Dr. Herman Jozef Kaiser, CDA-politicus en oud-burgemeester Margraten, 

Roermond, Doetinchem en Arnhem.  

U bent allen van harte uitgenodigd om bij de lezingen aanwezig te zijn. Wij 

vragen wel of u zich wilt aanmelden voor de lezingen via 

bruglezing@heiligdomsvaartmaastricht.nl met vermelding van de datum van de  

lezing. Hebt u geen e-mail dan mag u zich telefonisch aanmelden bij 

ondergetekende  06 40261066. Elly de Haan – Verduyn  

  

 

 

 



 

 

 

Toemaatje  
 

 

Een gier  over 
de velden 
zwevend  op 
ijskoude wind 
een herder  
sprokkelend   

wat hout, kil 
van binnen,  
bitter koud…  
  

zonder houvast  

de donkere dagen…  
  

  

Tot plots 
een woord, 
een gebaar,  
een lied 
het flitst 
door zijn  
bestaan  

het 
vuurtje 
brandt… is 
het een  
kinderstem  

een glimlach 
een medemens 
Gods sjaloom  
die weerklinkt…  

  

 

  

Bitterheid verdwijnt de 
dag wordt helder de 
gier strijkt neer  
de gier en de herder 
saam…  
P.C. Kerst 2025  

  
  

Emeritus pastoor Piet    

Coemans Op de Dries 47,    

3770 Riemst B    

Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be    
Pastores van de parochie    

Wim van den Berg  
0625016839   
wim.vandenberg@okkn.nl   

Leonie van Straaten 

0621658754    
leonie.vanstraaten@okkn.nl   

     

Medewerkers Maastricht en  

Oostheuvel Lafelt (B)    

Dhr. J. Kusters    

O.L.Vrouwplein 27, 6191    

CG Beek    

Dhr. M. Schonfeld,   

Herkkantstraat 41, B 3540 
Herk de Stad Tel.    
0032(0)486954074    

Oud-Katholieke parochie van de    

 H. Maria Magdalena Boschdijk    

354 5622 PA Eindhoven tel: 040-  

2370777    

Parking: Jan Duikerlaan   

      

www.Eindhoven.oudkatholiek.nl 
Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten 
name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria Magdalena   
Eindhoven      

  

http://www./

