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Uitzien naar… 
In dit dubbelnummer zien we uit naar wat komen gaat aan 
vieringen en activiteiten, en dat zijn er heel wat. In deze 
weken voor Kerstmis kijken we vooral uit naar de komst 
van de Heer. Vier weken advent waarin we ons 
voorbereiden op Hem die ons redding zal brengen. 
Iemand zei mij laatst: ‘De wereld staat onder spanning.’ Ik 
vond dat kort en krachtig weergegeven hoe velen van ons 
de huidige situatie in de wereld ervaren. ‘Onder spanning 
staan’, dat is niet ontspannen dus. We maken ons zorgen 
over wat er in de wereld gebeurt, maar ook in ons eigen 
land. Er is onrust in de samenleving, veel mensen zijn 
angstig om wat er te gebeuren staat. Velen voelen zich 
onveilig en dat levert dan ook veel spanning op. En 
wellicht ervaar je ook bij jezelf die spanning vanwege 
zorgen om je naaste of om jezelf vanwege bijvoorbeeld je 
gezondheid.  
 
En dan zijn we, ondanks de spanningen, op weg naar 
Kerstmis, het feest waarin we de geboorte gaan vieren van 
onze Verlosser, Jezus van Nazareth. Hij is gekomen om 
vrede te brengen, Hij komt steeds opnieuw om vrede te 
brengen. Vrede waarnaar we zo verlangen in deze wereld. 
Als christenen zijn we geroepen om mee te werken aan 
die vrede. Jezus heeft onze handen en voeten én ons hart 
nodig om die vrede te bewerkstelligen. Nu zijn wij als 
individuen niet in staat om de wereldvrede tot stand te 
brengen, maar we kunnen wel vrede brengen in onze 
eigen omgeving, ja, ook in ons eigen hart. En hoe dan? 
Door onze manier van spreken over en met elkaar. Door 
niet te oordelen en te veroordelen, door open te staan 
voor wat een ander te zeggen heeft. Ja, om mond, ogen 
en hart te openen voor elkaar. Om goeds te zeggen, om 
goeds te zien en dat alles vanuit de liefde in ons hart. Zo 
kan het Kerstmis worden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om het met de profeet Micha te zeggen: ‘Maar ik, ik blijf 
uitzien naar de Heer…’.  
 
Ik wens ons allen een goede adventstijd toe en alvast een 
Zalig vredevol Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar! 

 
Wim van den Berg, pastoor 

 
 
 

Parochie 
 

Stilte vooraf  
Het is altijd weer fijn om elkaar te ontmoeten op zondag. 
We hebben elkaar een hoop te vertellen en dat begint al 
voor de dienst. Ons kerkgebouw met een uitgebreide gang 
leent zich daar uitstekend voor. Gastvrij staat de 
buitendeur open en we worden welkom geheten door de 
dienstdoende gastheer of gastvrouw. Na afloop van de 
dienst komen we voor een verdere ontmoeting met elkaar 
samen in de koffieruimte. Hier wordt wat nagepraat over 
de dienst en wisselen we nieuws en wetenswaardigheden 
met elkaar uit. Ruimte genoeg om met elkaar in gesprek 
te zijn.  
De laatste tijd komt steeds vaker  
het verzoek om ook ruimte te  
geven aan de stilte. En voor die  
stilte is juist de kerkruimte de  
geschikte plek. Stilte in de viering,  
maar zeker ook voor de dienst.  
Daarom zou het fijn zijn als we tenminste 10 minuten voor 
aanvang de stilte (en eventueel het orgelspel) de ruimte 
geven om ons zo voor te bereiden op de dienst. Aan ieder 
daarom ook de vraag om de deuren naar de kerkruimte 
steeds te sluiten zodat het spreken in de hal daar blijft. 
We rekenen op ieders medewerking. Hieronder leest u dat 
we een nieuwe mis gaan instuderen de komende tijd en 
dat we vooraf aan de dienst dit zullen doen. Wellicht dat 
dit meteen ook een opstapje kan zijn om je 
geconcentreerd voor te bereiden.  

 
 
 



 
Poetsochtend voor kerst 
Sinds kort hebben we een  
‘poetshulp’ in onze kerk.  
Tweemaal per maand komt  
zij twee uur schoonmaken.  
Echter door het intensieve  
gebruik van onze kerk door  
ons en onze huurders kan  
niet alles door haar onder  
handen worden genomen.  
Daarom zullen we, hopelijk met velen, op donderdag 12 
december a.s. van 9.30 uur tot 11.45 uur samen de 
handen uit de mouwen steken zodat de kerk met Kerstmis 
er weer schoon en opgeruimd bij ligt. Er is voor eenieder 
iets te doen. Ook buiten op het parkeerterrein rond de 
kerk zullen we blad gaan ruimen zodat dit werk niet alleen 
terechtkomt bij onze ‘tuinman’ Leo. Aansluitend bidden 
we dan het middaggebed en gebruiken we de lunch. Voor 
een soepje wordt gezorgd, ieder neemt wel zelf 
boterhammen mee.  
 

Nieuwe mis  
Enkele jaren geleden heeft de landelijke kerk aan vier 
componisten gevraagd een nieuw misordinarium te 
schrijven. Daarmee is het totale aantal gegroeid tot 33 
missen. 
Al langer leeft de wens in de parochie om een nieuwe mis 
toe te voegen aan ons repertoire.  
De keus is nu gevallen op de Martinusmis van Rens 
Tienstra (Mis 30). Deze mis wordt ook in Middelburg 
gezongen.  
Rens Tienstra (36) is inmiddels landelijk een 
gerenommeerde dirigent, kerkmusicus en componist. Hij 
is 31 januari j.l. in Duitsland gepromoveerd op het 
gregoriaans. Zijn voorliefde voor het gregoriaans is in de 
mis wel te horen.  
We gaan in stappen kennis maken met deze mis. In de 
komende adventstijd zullen we de geloofsbelijdenis in 
onze vieringen introduceren. Daartoe zullen we iedere 
zondag om 10 minuten voor aanvang samen dit gezang 
instuderen. Dus verzoeken we u om 10 minuten vroeger 
te komen. We hopen dat de nieuwe noten een goede 
weerklank krijgen in onze kerk!  
 

Kerstavond – deelname Fakkeltocht 
Op 24 december is er om 18:00 uur in de Catharinakerk 
een Interreligieuze dienst als onderdeel en start van de 
Fakkeltocht. Deze tocht is in 1993 voor het eerst gelopen – 
dit jaar voor de 31e keer – na de brandaanslag in Solingen 
(Duitsland). Die gebeurde eind mei 1993 op een huis van 
een familie van Turkse afkomst, met 5 doden (vrouwen en 
meisjes) en 8 gewonden. De aanslag was gericht tegen 
buitenlanders. Het thema van de fakkeltocht is ‘Vrede en 
Verdraagzaamheid’. Na de interreligieuze dienst is het 
Wilhelminaplein de plaats van verzamelen. Het 
programma begint daar rond 18:30 uur met de  
 

 
stadsdichter(es) en de (loco)burgemeester als sprekers. 
Aansluitend, om 19:00 uur worden de fakkels ontstoken, 
onder andere aan het vuur van de World Peace Flame uit 
de olielamp van onze kerk. Na de rondgang volgt nog een 
muziekprogramma met o.a. de Turkse Band Rastika. Er is 
soep en er zijn pannenkoeken! Einde rond 21:30 uur. U 
allen bent uiteraard zeer welkom om mee te doen. Met 
diaken Rob Kosterman wordt meegewerkt aan de 
Interreligieuze viering om 18:00 uur. Voor verdere info, 
o.a. aanschaf fakkels e.d. zie de website: 
fakkeltochteindhoven.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retraite Geestelijkheid 
Van  14 t/m 17 januari 2025 zijn uw pastores met de 
landelijke geestelijkheid voor de jaarlijkse retraite te gast 
bij de Trappisten in Zundert. Het is een goede traditie dat 
er jaarlijks tijd wordt uitgetrokken voor gezamenlijk 
gebed, waarin niemand van ons hoeft voor te gaan en wij 
allen tezamen meebidden op het ritme van deze plaats 
van religieus leven. Daarnaast zijn er overdag inleidingen, 
waardoor we ons gezamenlijk verdiepen en tussentijds de 
stilte bewaren. In de avond is er dan ruimte voor collegiale 
ontmoeting, wat waardevol is omdat de geestelijkheid 
alleen tijdens deze retraite langer dan een dag bij elkaar 
is. Wij hopen op uw gebed. 
 

Week van gebed voor de eenheid 
De week van gebed voor de eenheid van de christenen 
vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 26 januari. In onze 
kerk is er op donderdag 23 januari een avondgebed in 
samenwerking met de Raad van Kerken. Deze keer zal 
pastor Arno Drissen voorgaan samen met iemand van de 
Trinity Church. U bent van harte welkom om mee te 
komen bidden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Bezoek van de parochie Culemborg aan Eindhoven 
Al enige tijd zijn we met de parochie Culemborg in overleg 
voor een tegenbezoek, na ons geslaagde parochiebezoek 
bij hen op zondag 3 september 2023. We zijn daarom blij 
dat het gelukt is: op zondag 2 februari 2025 zal de 
parochie Culemborg met ons in Eindhoven de Opdracht 
van de Heer in de tempel (oftewel: Maria Lichtmis) vieren 
en zullen we de middag gezamenlijk doorbrengen. Na een 
eenvoudige lunch gaan we naar het Philips Museum en 
daar zal Herbert Platzer ons rondleiden. We kijken uit naar 
deze ontmoeting, waarbij het onze bedoeling is dat we 
ons richten op uitwisselingen met mensen die we nog niet 
kennen of beter willen leren kennen. Dat kan onze 
parochie en de parochie Culemborg verrijken.  
 

Deurcollectes  
Het is al jaren traditie dat we in de advent collecteren 
voor het werk van Vluchtelingen in de Knel ‘Iedereen 
heeft recht op een menswaardig bestaan’. Vanuit die 
overtuiging zet Vluchtelingen in de Knel (VidK) zich in voor 
de basisrechten en belangen van ongedocumenteerden. 
Op het einde van iedere adventszondagsviering is er de 
mogelijkheid om een donatie te geven in de 
collectemaand.  
Op kerstochtend zullen we dit jaar de uitgangscollecte 
bestemmen voor het Straatpastoraat  Eindhoven. Om te 
voorzien in de pastorale zorg voor ‘straatbewoners’ is de 
kerkelijke instelling Straatpastoraat Eindhoven in het leven 
geroepen. Op deze wijze dragen wij een steentje bij om 
mensen in nood te helpen, juist in deze tijd.  
Voor januari (uitgangscollecte 19 januari) is de opbrengst 
voor het Oecumenisch werk van onze Landelijke kerk. 
Voor oud-katholieken is de kerk niet een wereldwijde 
uniforme eenheid, maar eerder een netwerk van lokale 
kerken. Die kunnen op verschillende punten van elkaar 
verschillen, maar blijven toch met elkaar in gemeenschap 
staan. En zo kan het een vreugde zijn om je eigen geloof in 
de ontmoeting met iemand van een andere kerk te 
verdiepen en te verrijken. Het oecumenische werk waarbij 
onze kerk op verschillende niveaus en manieren 
betrokken is, bouwt aan deze ontmoetingen en daarmee 
aan de eenheid van de kerk. Voor dit werk vraagt het 
Collegiaal Bestuur uw financiële bijdrage. 
U kunt ook geld geven via de bankrekening (zie onderaan 
deze nieuwbrief). Vermeldt dan wel voor welk doel. 
Alvast dank voor al uw gaven. 
 

Jaarrekening en begroting 
Op 22 november j.l. ontving het kerkbestuur een brief van 
onze Aartsbisschop waarin hij goedkeuring verleent op de 
Rekening en Verantwoording van onze parochie over het 
jaar 2023. Hij dechargeert het kerkbestuur voor het 
gevoerde beleid. In dezelfde brief verleent de  
 
 
 

 
 
Aartsbisschop goedkeuring voor de begroting van onze 
parochie over het jaar 2025. Dus dat is heugelijk nieuws. 
We zullen goed op de financiën moeten blijven letten, 
maar we mogen gerust zijn dat dit tot op heden ook goed 
gebeurd is. 
 
 

Landelijke kerk 
 
Synode 2024: een terugblik 
Op zaterdag 16 november mocht ik als synodaal onze 
parochie vertegenwoordigen op de bijeenkomst van de 
synode. Aan het begin hebben we samen eucharistie 
gevierd en gebeden voor het welslagen van de synode. Op 
de agenda stonden uitdagende onderwerpen. Samen 
zullen ze een antwoord moeten geven op de vraag: Hoe 
maken we onze kerkelijke aanwezigheid 
toekomstbestendig? Er werden pittige maar constructieve 
discussies gevoerd.  
Door akkoord te gaan met de begroting van de OKKN 
heeft de synode ook ingestemd met de nieuwe 
heffingssystematiek. Deze nieuwe systematiek zorgt voor 
meer transparantie en evenwichtigheid in de financiën. 
Aartsbisschop Bernd Wallet gaf een presentatie over de 
voortgang van de ontwikkeling van passende 
organisatievormen om de plaatselijke presentie van de 
kerk al dan niet te versterken. Daarna was er gelegenheid 
om vragen te stellen. In het voorjaar van 2025 zal de 
bisschop gesprekken voeren met alle kerkbesturen. Het 
uiteindelijke plan wordt aan de synode 2025 voorgelegd. 
In de nota ‘Geloof in toekomst, beleid 2023-2033’ is als 
een van de doelen opgenomen de synodale structuur zo 
te vernieuwen dat er beter tot uitdrukking komt dat we 
samen kerk zijn. Aan de synode werd het voorstel voor 
vernieuwing voorgelegd dat tot een grondige en deels 
pittige discussie leidde. 
Uiteindelijk was een meerderheid van de synodalen 
ervoor dat dit voorstel verder uitgewerkt gaat worden. De 
synode in 2025 zal dan over het uitgewerkte voorstel haar 
visie en advies kunnen geven. 
Terugkijkend kan ik zeggen dat het een goede synode was 
waar je grote betrokkenheid en 
verantwoordelijkheidsgevoel kon proeven onder alle 
geledingen: het episcopaat, het Collegiaal Bestuur, de 
voorbereidingscommissie (het presidium) en de 
synodalen. 

Feli Platzer, 1e synodaal 
 

Nieuwjaarsvespers Kathedraal 
Ieder nieuw jaar begint met diverse nieuwjaarsrecepties: 
het biedt ons de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 
zegen en alle goeds te wensen. Ook in onze kerk kennen 
we deze traditie: ieder bisdom viert de Nieuwjaar-vespers  
 
 
 



 
 
met aansluitend een receptie. In ons bisdom komen we 
dus bijeen in de Gertrudiskathedraal voor de vespers en 
daarna ontmoeten we elkaar bij een hapje en een drankje 
in De Driehoek. Het is altijd een zeer levendige en 
vreugdevolle bijeenkomst, waarvoor wij allen van harte 
zijn uitgenodigd. Van harte welkom in Utrecht: zondag 5 
januari 2025 om 16.00 uur. 
 

Jongeren in onze kerk 
De jongerenpastor, Thelma Schoon, laat ons weten dat er 
twee kerstactiviteiten worden georganiseerd in december: 

- Op 15 december is er een kerstschallenge in 
Hilversum, waar alle jongeren tussen 8 - 15 jaar 
welkom zijn. 

- Van 4-6 april is er een lering weekend voor 
jongeren tussen 8 - 15 jaar in Epe. 

Mocht u kleinkinderen, neefjes of nichtjes hebben in deze 
leeftijdgroep waarvan u denkt dat ze interesse hebben: bij 
onze jongerenpastor kunt u meer informatie vragen en 
hen aanmelden: thelma.schoon@okkn.nl 
 
 

Kerk in stad & regio  
 
Pact Woensel-Zuid Erp 
Op 31 oktober j. l. is er een buurtontmoeting geweest in 
het CKE (Cultuur en Kunst Eindhoven, Pastoor Petersstraat 
180). De opgekomen buurtbewoners pleitten voor ‘korte 
lijntjes’ en voor het maken van gemakkelijke contacten, 
zowel onderling als met instellingen in de wijk. Mensen 
zijn ‘onderzoeksmoe’, er moeten eindelijk zichtbare 
verbeteringen gezien worden en concrete mogelijkheden 
om daar samen aan te werken. De wijk Erp, met o.a. onze 
buurt Kronehoef, gaat over 6 buurten met ruim 18.500 
inwoners. 
 
Alliantieraad: op 23 januari 2025 is de volgende 
bijeenkomst van de Alliantieraad. In dat verband zijn er 
gesprekken onzerzijds gaande met de Emmauskerk, het 
Leger des Heils, de Petrusparochie en met Moskeemensen 
van de Stichting Alabraar (Otterstraat). 
 
PaulusStaete: op 1 november is gesproken met de 
secretaris van de Bewonersvereniging van PaulusStaete 
over mogelijke behoeften aan contacten van de 
bewoners. Geconstateerd is, dat er géén belangstelling is, 
behalve voor de jaarlijkse bijeenkomst met onderlinge 
contacten rond het nieuwe jaar, waarvoor onze 
kerkruimte wordt gebruikt. 
 

Dialoogtafels 
In de Week van de Dialoog is deelgenomen aan drie 
dialoogsessies: op 4 november in onze kerkruimte met als  
 
 
 

 
 
thema ‘De toekomst van Eindhoven’, op 5 november in de 
Buurtwerkkamer, Woensel West, met het thema  
‘Samenleven in de wijk’ en op 7 november in de Horst- 
Kronehoef met het thema ‘De toekomst van Eindhoven’. 
Op vrijdag 8 november was er een afsluitende 
samenkomst van de Week van de Dialoog in de 
Emmauskerk. De deelnemers waren allen erg te spreken 
over de dialoog, vooral omdat eenieder zich zo goed kon 
uitspreken én er zo goed naar elkaar geluisterd werd! De 
dialogen die zijn gehouden over de stad Eindhoven 
werden afgesloten met de beantwoording van 3 vragen 
over onze stad. De antwoorden zijn verzameld voor de 
gemeente, die de uitslagen van alle dialogen in de stad 
verzamelt voor toekomstig beleid! De dialogen zijn voor 
vervolg aanbevolen. Zie ook voor mogelijke interesse en 
deelname de website: eindhovenindialoog.nl 
 

RADAR-Conferentie 
Op 13 november hebben Feli Platzer en ondergetekende 
de RADAR-conferentie meegemaakt. De bijeenkomst was 
het initiatief van de gemeente Eindhoven, die diverse 
instellingen uitnodigde waaronder ook onze parochie als 
participant in het interreligieus overleg. Het onderwerp 
van de conferentie was: ‘Verbinding in Verscheidenheid.’ 
Eindhoven is voornemens de meest ‘inclusieve stad’ van 
ons land te worden. Vanwege de hectische tijd van dit 
moment waren de inleidingen erg persoonlijk, emotioneel 
geladen, zodat – merkte ik – de aanwezigen allen zéér 
betrokken werden bij het thema. Vooral ‘VERBINDING’ 
was het sleutelwoord, hoe nodig de samenleving dat 
heeft!  
De sprekers waren wethouder Samir Toub, die o.a. gaat 
over diversiteit, en een Joodse en een Islamitische vrouw, 
vriendinnen van elkaar, de een uit Amsterdam en de 
ander uit Rotterdam, Alle drie de sprekers spraken zich 
hartgrondig uit over de noodzaak om van polarisatie naar 
een positieve samenleving te komen.  Woorden doen 
ertoe! ‘Voor elkaar opkomen’, werd gezegd. Hoe 
overbruggen we polarisatie? Er werden 5 wegen genoemd 
die elkaar versterken: 1) meldt discriminatie; 2) verbind je 
met de pijn van de ander, deel dit, luister; 3) in het 
ontmoeten van elkaar vind je gedeelde waarden; 4) 
organiseer ontmoetingen, dialogen; 5) verbinden in het 
samen-doen. Het was een indrukwekkende conferentie! 
Zie ook: www.radar.nl. 

Herman Ueffing 
 
 
Servisch orthodoxe parochie Eindhoven  
Al 10 jaar is de Servisch Orthodoxe gemeenschap in ons 
kerkgebouw te gast. Iedere maand vieren zij de Goddelijke 
Liturgie. De Servisch Orthodoxe Kerk is net als onze Oud 
Katholieke Kerk onafhankelijk van Rome. We noemen dit 
een autocefale kerk. Per 1 oktober is deze Eindhovense  
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Geloofsgemeenschap tot parochie verheven en ‘vallen’ zij 
niet meer onder de parochie van Nijmegen. Ze hebben nu 
een eigen vaste priester, Vader Milovan Miosevic. En vanaf 
nu houden zij tweemaal per maand hun diensten in onze 
kerk. Wij wensen hen proficiat met de verheffing tot 
parochie.  
 

Evensongs op 21 en 24 december a.s. 
De Evensong in december zal traditiegetrouw bestaan uit 
Lessons and Carols. Gezongen worden bekende 
kerstliederen uit de englse traditie: Once in royal David’s 
city; Up! Good Christen folk, and listen; Adam lay 
ybounden; God rest you merry gentlemen, Sans Day Carol; 
In the bleak midwinter; Noell sing we en Shepherd’s pipe 
carol. 
Als samenzang klinken: O come, o come Immanuel; Unto 
us is born a Son; Nu zijt wellekome; O come, all ye faithful 
en Hark! The herald-angels sing. 
In de lezingen horen we van de geboorte van Christus, de 
komst van de nieuwe mens. Het is een teken van licht en 
leven in een donkere nacht en duistere wereld. Over 
sommige dingen kun je, zeker in deze tijd, moeilijk 
spreken: ze zijn te groot en te moeilijk voor woorden, 
maar dingen laten zich wel bezingen: Eer aan God in de 
hoogste hemel en vrede op aarde… Een lied mag klinken 
als een licht in de nacht. 
De Evensong, Lessons and Carols zal dit jaar twee keer 
mee te beleven zijn: 
op zaterdag 21`december, 19.00 uur in de Protestantse 
Kerk in Best (Koningin Julianaweg-Zuid 1) en 
op dinsdag 24 december, 15.00 uur in de Catharinakerk. 
 
Dan ook een oproep: 
De Capella Vesperale wil ook in het komend jaar de 
evensongs mogelijk blijven maken. Daarvoor is het wel 
nodig dat het koor enige uitbreiding en versterking vindt. 
Daarom een uitnodiging aan wie graag vooral Engelse 
Hymns en koormuziek zingt om (een paar keer per jaar) 
met de Capella mee te zingen. Wie interesse heeft kan het 
melden bij Bert Jan van Haarlem, mail: 
bjvanh57@gmail.com of tel. 040 2366339 
 

 

 
 
Luchthavenpastoraat: Dolende zielen 
In de terminal van het vliegveld is een hoekje waarbij 
vermeld staat ‘mobility assistance’. Daar staan rolstoelen 
en er is hulp voor mensen die slecht ter been zijn. Er zat 
een man die ik aansprak. Hij vertelde dat hij net een 
orthopedische operatie achter de rug had, en zat te 
wachten op iemand die hem in de rolstoel naar het 
vliegtuig zou brengen. Hij ging op bezoek bij familie van 
zijn vrouw in Oost-Europa. Ik vertelde dat ik 
luchthavenpastor ben. Hij zei toen: ‘O, u bent op zoek naar 
dolende zielen? Ja, op deze plaats en in dit hoekje zijn die 
zeker te vinden.’ Hij zei het op een grappige manier, en 
moest er zelf erg hard om lachen. Natuurlijk lachte ik met 
hem mee. Maar later dacht ik erover na. Het klopt wel 
natuurlijk dat ik op het vliegveld op zoek ben naar 
‘dolende zielen’. Dat begrip kan je op allerlei manieren 
uitleggen. Mensen zijn op reis, ze dolen rond. Op reis met 
het vliegtuig maar ook op reis door dit leven. Het is zinvol 
om daarbij een eindje mee te lopen. Maar de term 
‘dolende ziel’ is iets dat een lach oproept. 

Mirjam van Nie, luchthavenpastor 
 

Geschapen naar Gods beeld: over inclusieve liturgie 
Vorig jaar heeft Jeroen de Wit een lezing gehouden in onze 
parochie. Voor wie het toen gemist heeft is er een 
herkansing: woensdag 12 maart 2025 om 15.00 uur in de 
kapel van Glorieux, Glorieuxlaan 2 in Eindhoven. 
Wij mensen zijn geschapen naar Gods beeld, ‘mannelijk 
en vrouwelijk’: zo staat het in het (eerste) 
scheppingsverhaal. Mogen we dat dan ook niet méér dan 
biologisch verstaan en inclusief doortrekken naar gender 
en geaardheid, en ook alle kleurtjes van huid, haar en 
ogen? 
Christenen geloven dat God mens is geworden in Jezus. 
Als geloofsgemeenschap vormen we het lichaam van 
Christus. Het zijn nogal grote woorden, die in de traditie 
eenzijdig wit en mannelijk zijn uitgelegd. Onze 
Godsbeelden en Jezusbeelden hangen nauw samen met 
ons eigen mensbeeld. 
Wat betekent dit voor onze liturgie? Hoe komen deze 
beelden terug in de vormgeving in onze liturgie? We 
zullen verschillende teksten bekijken en enkele liederen 
zingen. 
Jeroen de Wit studeerde theologie in Nijmegen en volgde 
o.a. colleges feministische theologie bij prof. dr. Tine 
Halkes; hij is gespecialiseerd in liturgie en kerkmuziek. Als 
cantor is hij verbonden aan de Oud-Katholieke Parochie 
Maria Magdalena in Eindhoven. 
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Agenda  
 
De voedselbank vraagt voor december: smeerboter 
en voor januari: pasta/rijst 
 
Zo 01-12 1e zondag van de advent 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Zacharia 14, 4-9 
Graduale Psalm 50. 1-6 
2e lezing 1 Tessalonicenzen 3, 9-13 
Evangelie Lucas 21, 25-31 
Uitgangscollecte voor vluchtelingen in de knel 
 

Do 05-12  
10u30 – 12u00 Open Kerk    
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch      
19u30 – 21u00 Oase 
 

Zo 08-12 2e zondag van de advent 
10u30  12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Voorganger pastor Arno Drissen 
1e lezing Baruch 5, 1-9 
Graduale Psalm 126 
2e lezing Filippenzen 1, 3-11 
Evangelie Marcus 3, 1-6 
Uitgangscollecte voor vluchtelingen in de knel 

 
Do 12-12 
09u30 – 11u45 Poetsochtend 
10u30 – 12u00 Open Kerk     
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
19u30 – 21u00 Kerkbestuur (online) 
         
Zo 15-12 3e zondag van de advent 
10u30 -12u00 Eucharistieviering 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Sefanja 3, 14-20 
Graduale Psalm 85 
2e lezing Filippenzen 4, 4-9 
Evangelie Lucas 3, 7-18 
Uitgangscollecte voor vluchtelingen in de knel 
 

Do 19-12  
10u30 – 12u00 Bijbelgroep 
10u30 – 12u00 Open Kerk     
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch   
   
Zo 22-12 4e zondag van de advent 
10u30 -12u00 Eucharistieviering 
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
1e lezing Micha 5, 1-3 
Graduale Psalm 80, 1-8 
2e lezing Hebreeën 10, 5-10 
Evangelie Lucas 1, 39-45 
Uitgangscollecte voor vluchtelingen in de knel 
 
 

 
 
 
 
Ma 23-12 Gedachtenis van de HH. Aartsvaders Abraham, 
Isaak en Jakob  
13u45 – 15u45 Leesgroep 
 
Di 24-12 Hoogfeest van de geboorte van onze Heer Jezus 

Christus – Kerstavond 

Fakkeltocht 

18u00  Interkerkelijke Viering in de Catharinakerk 

18u30 start evenement op het Wilhelminaplein met 

muziek en toespraken.  

19u15 start de route en de tocht duurt tot ongeveer  

20u30 – 21u30 muzikale afsluiting  

 

Wo 25-12 Hoogfeest van de geboorte van onze Heer Jezus 
Christus – Kerstdag  
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Jesaja 52, 7-10 
Graduale Psalm 98 
2e lezing Hebreeën 1, 1-12 
Evangelie Johannes 1, 1-14   
Uitgangscollecte voor Straatpastoraat Eindhoven                                                                                        
     
Zo 29-12 Zondag na Kerstmis 

10u30 – 12u00 Eucharistieviering 

Voorganger pastoor Wim van den Berg 

1e lezing Jesaja 61, 10 – 62, 3 

Gradualepsalm 147. 12-20 

2e lezing Galaten 3, 23 – 4, 7 

Evangelie Lucas 2, 33-40 

 

Do 02-01  

10u30 – 12u00 Open Kerk    

12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch    

19u30 – 21u00 Oase                                                                                                    

 

Zo 05-01 Hoogfeest van Epifanie – Openbaring van onze 
Heer Jezus Christus aan de volken 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Jesaja 60, 1-6 

Gradualepsalm 72 

2e lezing Efeziërs 3, 1-12 

Evangelie Matteüs 2, 1-12 

16u00 – 18u00  Nieuwjaarsvesper en ontmoeting in de St. 

Gertrudiskathedraal in Utrecht 

 

Do 09-01  
10u30 – 12u00 Open Kerk     
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch     
19u30 – 21u00 Kerkbestuur    

                   
 



 
 
 
Zo 12-01 Eerste zondag na Epifanie – De doop van de Heer 
in de Jordaan 
10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Voorganger lector Herman Ueffing 
1e lezing Jesaja 40, 1-5 en 9-11 
Gradualepsalm 104, 1-13 
2e lezing Handelingen Titus 3, 4-7 
Evangelie Lucas 3, 15-16 en 21-22 

 
Do 16-01  
10u30 – 12u00 Open Kerk     
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch  
  
Zo 19-01 Tweede zondag na Epifanie – Zondag van de 
bruiloft te Kana 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten  
1e lezing Jesaja 62, 1-5 
Gradualepsalm 96  
2e lezing 1 Korintiërs 12, 1-11 
Evangelie Johannes 2, 1-11 
Uitgangscollecte Oecumenisch Werk 
 
Di 21-01 Gedachtenis van de H. Agnes, maagd en 
martelares 
19u30 – 21u00 Liturgiecommissie 
 
Do 23-01    
10u30 – 12u00 Bijbelgroep   
10u30 – 12u00 Open Kerk 
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
20u00 – 21u00 Avondgebed (in onze kerk) vanwege Week 
van Gebed voor de eenheid van de christenen in 
samenwerking met Trinity church, voorganger o.a. pastor 
Arno Drissen 
 
Zo 26-01 Derde zondag na Epifanie 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
1e lezing Jesaja 61, 1-9 
Gradualepsalm 145, 13-21 
2e lezing 1 Korintiërs 12, 12-27 
Evangelie Lucas 4, 14-21 
 
Ma 27-01  
13u45 – 15u45 Leesgroep 
 
Do 30-01  
10u30 – 12u00 Open Kerk 
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zo 02-02 Opdracht van de Heer in de Tempel (bezoek van 
de parochie Culemborg aan Eindhoven) 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Maleachi 3, 1-4 
Gradualepsalm 84 
2e lezing Hebreeën 2, 14-18 
Evangelie Lucas 2, 22-40 
 

 
 
 
 
 
 
Belangrijke gegevens 
 
Adres kerk 
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 
5622 PA Eindhoven 
tel: 040-2370777 
https://eindhoven.oudkatholiek.nl 
Pastoor Wim van den Berg 
wim.vandenberg@okkn.nl / 06-25016839 
Assisterend Pastoor Leonie van Straaten 
leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754 
Emeritus Pastoor Piet Coemans 
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732 
Lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl / 06-42185123 
Secretaris Feli Platzer 
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597 
Penningmeester Gerrit Coppens 
gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465 
rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena, Eindhoven 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te 
waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de 
website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet en Mary Hallebeek 
marcel.vandervloet@okkn.nl / 06 15 88 03 62  
mary.hallebeek@okkn.nl / 06 28 89 27 84 
 - zie verder: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-
kerk/vertrouwenspersonen/ 


