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Beste tochtgenoten,

Oktober... het wordt frisser, de kachel krijgt weer aandacht; het vlammetje, licht, kaarslicht
verlicht de avond en vergezelt ons mijmeren in de herfstdagen, ons mijmeren door de dagen
heen.

Ik mocht onlangs een reis maken, een reis door Spanje en Portugal. Even drie aantrekkers
komen nu boven drijven. De wijn en de porto, gegroeid en gerijpt in zo een wisselend
landschap, tot heerlijk genieten. Vervolgens de machtige-prachtige gebouwen; kunstwerken
van vakkundigheid, geduld en investering; ten slot de mens op weg, Compostella en Fatima, zo
verschillend en toch verbonden.

En tijdens de reis kregen we een regenboog te zien. Hij overspande begin en einde, de mensen
hier geleefd, gewerkt, de mensen hier levend, werkend. Zij gingen, gaan hun weg, sporen
nalatend, sporen trekkend. En thuis gekomen opende ik een klein boekje, ‘Een huis van
vriendschap... omdat jij het bent’, en liet me overweldigen door de woorden:

“Stel je voor: een mens die als een muur om je heen staat. Een muur van licht, een muur van
warmte. Een mens die je omarmt.

Stel je voor: een mens die je herkent in je ware gedaante. Een mens die minzaam je beeld in
zich opneemt, je koestert, je stralend weerspiegelt.

Stel je voor: een mens die zich als een boog over je leven spant. Een boog van aandacht, een
boog van trouw. Stel je voor-."*

Stel je voor... de velen, groten en kleinen ons voor gegaan, stel je voor, zij als een boog om ons
heen, stel je voor in Gods genade de regenboog, Ik verlaat je nooit!

Moge Allerheiligen een dankbaar feest worden, dankbaar voor de grote en de kleinen, zelfs met
een traan in de ogen, ons zo dierbaar.

Piet Coemans

e Hans Bouma, een huis vol vriendschap — omdat jij het bent.

Kerkdiensten.

Dienst Maastricht en omgeving:
Zaterdag 5 oktober om 14u00
Vrijdag 25 oktober om 13u30 - viering Allerheiligen
samen met dag en wooncentrum- Oostheuvel.
Locatie: Lafelt-Riemst, lerskruisstraat 54,

Dienst Eindhoven:

Zondag 27 oktober om 10u30 - viering Allerheiligen
1ste | 2de 3de ap 5de 70ndag van de maand dienst om 10u30.
Boschdijk 354 5622 PA Eindhoven — parking: Jan Duikerlaan



Mijmering — met groten en kleinen onder Gods belofte op weg

Doop van Amelia in Eindhoven

Op zondag 15 september hebben wij Amelia Janssen-Kwantes tijdens de eucharistieviering
gedoopt. Hiermee is zij christen geworden en opgenomen als lid van onze oud-katholieke kerk.
Wij feliciteren haar ouders, Danny en Tom, van harte hiermee en wensen hen alle zegen toe
voor hun gezin.



Tijd om stil te staan... 25 jaar geleden : dr. Grete Verhey-de Jager
priesterwijding 18 oktober 1999 — symposium op vrijdag 18 oktober
2024.

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat onze oud-
katholieke kerk van Nederland het ambt van
diaken-priester- bisschop openstelde voor
zowel mannen als vrouwen.

Daarmee werd een grote stap gezet in de
kerkgeschiedenis. Tot dan toe waren het alleen
mannen die deze ambten konden uitoefenen in
onze kerk. Aan deze beslissing was jarenlang
studie en overleg voorafgegaan.
“In 1998 hakten de bisschoppen de knoop door.
§ De toelating van vrouwen tot het ambt zien ze
als rechtvaardig en in lijn met het geloof van de
vroege kerk: het heil komt tot ons in de
menswording van de Zoon van God, niet in de
man-wording. Omdat Christus de verlosser van
mensen is, niet alleen van mannen, is het in
onze tijd en cultuur niet vol te houden dat
ambtsdragers alleen op grond van het man-zijn
zouden handelen. Het geestelijk ambt is ook
voor daartoe geroepen vrouwen opengesteld,
“juist om het heil waarom het gaat voor alle

tijden te behouden en niet te verliezen” (Herderlijke Brief ‘Ambt in de Branding’, 1999).Een
feestelijke samenkomst heeft plaats op vrijdag 18 oktober in Amersfoort Bisschop dr Jo Bailey
Wells, een van de meest invloedrijke vrouwen in de Anglicaanse gemeenschap, is de hoofdgast
Naast de Britse bisschop zal ook dr. Mattijs Ploeger, de rector van het Oud-Katholiek Seminarie,
een lezing verzorgen. Aansluitend op de bijdragen van Jo Bailey Wells en Mattijs Ploeger zal er
een panelgesprek plaatsvinden onder leiding van Marieke Ridder, priester en deken van het
Metropolitaan Kapittel van Utrecht. Naast Erna Peijnenburg, Steef Eman en Lidwien van
Buuren, alle drie oud-katholiek, schuiven dominee Almatine Leene en zuster Nadia Kroon aan.
Almatine was de eerste vrouwelijke predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en
Nadia is een rooms-katholieke kloosterling van de Dominicanessen van de Heilige Familie. De
panelleden zullen ingaan op de beide lezingen en ook spreken over de rol en betekenis van
vrouwen binnen hun eigen kerken. Waarom ligt dit thema in sommige kerken nog steeds zo
gevoelig? En wat gebeurt er als de kogel door de kerk is en vrouwen ‘gewoon’ ambtsdrager
mogen worden?

Praktische informatie. Het symposium tijdens de bijeenkomst op 18 oktober begint om 14.00
uur. Om half vijf vindt de feestelijke eucharistieviering plaats, waarin pastoor Erna Peijnenburg,
pastoor Leonie van Straaten en diaken Thelma Schoon voorgaan. We hebben het daarom met
een knipoog naar de ‘mis met drie heren’ in de katholieke liturgie speciaal voor deze dag een

‘mis met drie dames’ genoemd. Na de viering is er ruimte voor ontmoeting en



gesprek. De dag vindt plaats in de parochiekerk van de H. Gregorius op 't Zand in
Amersfoort en in de bijbehorende Joriszaal. De toegang is gratis. Meer informatie
over deze bijzondere bijeenkomst verschijnt de komende weken op de website
www.oudkatholiek.nl

Heiligdomsvaart Maastricht 12 — 22 juni 2025 “Wees een
bruggenbouwer”

VERDIEPING THEMA
De Bruggenbouwerlezing (9x telkens op de 29 woensdag van de maand): voordracht en
discussie over het HDV-thema vanuit verschillende invalshoeken: religieus, maatschappelijk,
politiek, ecologisch, cultureel.

2. Woensdag 9 oktober 2024 in de Sint-Jan inloop: 19.00 uur, welkom 19.30 uur
Geloof bouwt bruggen:
Bisschop Gerard de Korte (Den Bosch) & Dr. René de Reuver (scriba Protestantse Kerk Nederland.)

Oecumene, maar ook de relatie mensen met geloof en zonder; een uitdaging.

U bent allen van harte uitgenodigd om bij de lezingen aanwezig te zijn.
Informatie over de volgende 5 lezingen volgen in volgende uitgaven. Wij vragen wel of u zich wilt
aanmelden voor de lezingen via bruglezing@heiligdomsvaartmaastricht.nl met vermelding van

de datum van de lezing. Hebt u geen e-mail dan mag u zich telefonisch aanmelden bij
ondergetekende 06 40261066. Elly de Haan - Verduyn

Emeritus pastoor Piet Oud-Katholieke parochie van de
Coemans Op de Dries 47, Medewerkers Maastricht en H. Maria Magdalena Boschdijk
3770 Riemst B Oostheuvel Lafelt (B) 354 5622 PA Eindhoven tel: 040-
Tel. 0032 (0) 12456945 — Dhr. J. Kusters 2370777
piet.coemans@skynet.be O.LVrouwplein 27, 6191 Parking: Jan Duikerlaan
Pastores van de parochie CG Beek
Wim van den Berg 0625016839 Dhr. M. Schonfeld, www.Eindhoven.oudkatholiek.nl Rek.
wim.vandenberg@okkn.nl Herkkantstraat 41, B 3540 Herk | NL88INGB 0001 406 294 ten name van
Leonie van Straaten 0621658754 de Stad Tel. Oud-Katholieke Parochie v/d H.Maria
leonie.vanstraaten@okkn.nl 0032(0)486954074 Magdalena

Eindhoven
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