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Beste tochtgenoten,

Jezus, Maria, Bertho, wij op een rijtje!

Vorige brief hadden wij het over pelgrimage en tochten. In het middelpunt stonden de Virga
Jessefeesten en de ommegang van Hasselt. Het was een prachtig gebeuren waarbij ruim 1500
deelnemers in woord, lied, dans... uiting gaven aan de plaats van Maria in hun gelovige beleving
vandaag, ‘een levend boek’ met zeven hoofdstukken: gesterkt in openheid. Wat doe je als iets
onverwachts je overkomt... de boodschap aan Maria. Gesterkt in ja zeggen... zeg jij ook ja zoals
Maria? Gestekt in vreugde...\Wat maakt ons blij, wie mag delen in onze vreugde... Maria en
Elisabeth, beide in verwachting. Gesterkt in geloof... lets geloven, iemand geloven of geloven in
iemand. Een kind, ook het Jezuskind, wordt volwassen. In de omgang met haar zoon groeide haar
geloof in hem, in elkaar. Gesterkt in liefde voor altijd...ook als het kruis aanwezig is in ons leven;
Maria met haar lijdende zoon. Gesterkt in hoop... Toen en nu, strevend naar hetzelfde doel, liefde
die overwint... Maria en verrijzenis. Gesterkt in genade... Genade, zegen, blessing, het gevoel
mogen te ontvangen, soms zonder dat we het verdiende... Pinksteren, dank u wel Maria.

Bij de groep ‘gesterkt in liefde’ liep Bertho Virant mee.
Bertho woont in Oostheuvel.* Berto is kunstenaar en werkt dagelijks in het kunstatelier in
Hasselt. In de brochure voor de feesten is een bladzijde aan Bertho geweid: ‘Samen met regisseur
Luc Morren en zijn artistiek begeleidster Nina Haveman kwam Bertho op het idee voor het kruis.
“De houten vormen voor het kruis zijn voor mijn uitgezaagd. Nina heeft mij

ook geholpen om verhalen en beelden uit het leven van Jezus
en Maria te zoeken. Sommige verhalen zijn blij, andere zijn
droevig. Met verf, potloden en inktpennen heb ik die verhalen
op de vormen getekend. Als je die dan samenbrengt, krijg je
een kruis.” Dat zijn kruis nu meegedragen wordt in de omme-
gang betekent veel voor Bertho. “lIk ben God zo dankbaar dat ik
dit talent van Hem heb gekregen. Door dit kruis te maken kan
ik nu iedereen blij maken. Ik hou ook heel veel van Maria
omdat ze de moeder van Jezus is. De volgende keer wil ik dus
heel graag opnieuw meewerken aan de ommegang!”**

En Jezus raakte de blinde aan en zo ook de doofstomme en zei: ‘effeta, ga open’! Zie, hoor, open
je hart voor Gods wonderdaden...

Mogen wij als geinspireerde mensen, naar wat de wereld ook noemt ‘klein of grootbegenadigd’,
vreugde vinden en teken zijn van wat inzet vermag, verbonden met elkaar, met Maria en allen die
ons zijn voorgegaan.

Van harte. Piet Coemans

*Qostheuvel is een dag- en wooncentrum van Covida voor mensen met een verstandelijke
beperking gelegen in Lafelt-Riemst. Wij ontmoeten elkaar maandelijks voor onze
eucharistieviering in de kerk bij het centrum en de nazit in het wooncentrum

**Begeleidende brochure voor de Virga Fessefeesten en de ommegang, blz.45



Kerkdiensten.

Dienst Maastricht en omgeving:
Zaterdag 7 september om 14u00
Zaterdag 5 oktober om 14u00
telkens in Lafelt, lerskruisstraat 54, samen met dag en wooncentrum- Oostheuvel.

Dienst Eindhoven:
1ste | 2de, 3de apy 59¢ z0ndag van de maand dienst om 10u30.
Boschdijk 354 5622 PA Eindhoven — parking: Jan Duikerlaan

Heiligdomsvaart Maastricht 12 — 22 juni 2025 “Wees een
bruggenbouwer”

Volgend jaar is de 56¢ zeven-jaarlijkse Heiligdomsvaart (HDV) in Maastricht. De eerste was in 1391.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Dit keer worden er veel meer activiteiten al
voorafgaand aan de HDV georganiseerd en niet meer allemaal tijdens de HDV.

Een brug rust op pijlers en daarom zijn er 7 pijlers om deze HDV voor te bereiden. Zelf ben ik één
van de twee trekkers van pijler 2.

De naam van pijler 2 luidt ‘Bruggen bouwen in dialoog’. Het doel is om mensen met elkaar te
verbinden en in gesprek te brengen rondom het thema ‘Wees een bruggenbouwer’. De activiteiten
omvatten drie domeinen. Allereerst wil de pijler de oecumene tussen de verschillende kerken
versterken, alsook de dialoog met andersgelovigen en geinteresseerden. Zo zal er 1 juni 2025 weer
een oecumenische opmaatviering in de St. Jan zijn, een Kerkenpad en een dauwtrapwandeling
langs verschillende godshuizen. Daarnaast wil de pijler concreet bruggen slaan tussen allerlei
groepen. Er komen middagen voor ouderen, eenzamen en gehandicapten, welke beginnen met
een gebedsviering en uitmonden in een gezellig samenzijn. Ook worden buurtmaaltijden,
thuisconcerten en co-creatieve workshops georganiseerd in diverse Maastrichtse wijken, waarbij
mensen uitgenodigd zijn tot onderling gesprek, samenwerking en/of creativiteit.

Ook daagt pijler 2 uit tot verdieping met de ‘Bruggenbouwer-lezingen’ en wordt een tiental
YouTube-filmpjes gelanceerd, waarin Jezus Christus zichzelf presenteert als bruggenbouwer en zijn
toehoorders oproept om verbinding te zoeken met God en elkaar. Met dit brede aanbod aan
bijeenkomsten in de periode september 2024 t/m juni 2025 hoopt pijler 2 veel mensen samen te
brengen en te inspireren voor de 10 dagen van de Heiligdomsvaart.

De start van het HDV-programma is vrijdagavond 6 september 2024.

VERDIEPING THEMA

De Bruggenbouwerlezing (9x): voordracht en discussie over het HDV-thema vanuit verschillende
invalshoeken: religieus, maatschappelijk, politiek, ecologisch, cultureel.

Datum & locatie: de 2° woensdag van de maanden september 2024 t/m mei 2025 in de Sint-Jan,

aula Universiteit Maastricht en de Ursulinenkapel.



1. Woensdag 11 september 2024 in de Sint-Jan
Inloop: 19.30 uur, welkom 20.00 uur
Liturgische muziek als brug tussen hemel en aarde:

Deken Ed Smeets (Venray) en vicaris Liturgie en Kerkmuziek Bisdom Roermond.
De functie van liturgische muziek als brug in geloofsverdieping en verkondiging
2. Woensdag 9 oktober 2024 in de Sint-Jan
inloop: 19.00 uur, welkom 19.30 uur
Geloof bouwt bruggen:
Bisschop Gerard de Korte (Den Bosch) & Dr. René de Reuver (scriba Protestantse Kerk Nederland.)
Oecumene, maar ook de relatie mensen met geloof en zonder; een uitdaging.

U bent allen van harte uitgenodigd om bij de lezingen aanwezig te zijn.
Informatie over de volgende 7 lezingen volgen in volgende uitgaven.

Wij vragen wel of u zich  wilt aanmelden voor de lezingen Vvia
bruglezing@heiligdomsvaartmaastricht.nl met vermelding van de datum van de lezing. Hebt u
geen e-mail dan mag u zich telefonisch aanmelden bij ondergetekende 06 40261066. Elly de
Haan - Verduyn

Ter verpozing: Publieksdagen in Oostheuvel: 20-21-22/09

Maak kennis met het woon- en dagcentrum; geniet van een hapje en een drankje,
Vrijdag 17-23u.: Mosselfeest en Zaterdag 13.30
u.: Kiennamiddag. (inschrijven graag)
Zondag vanaf 9 u.: Jumping en vanaj 13-20 u.:
Boerenmarkt met o.a. Het Erf, demopark
composteren, Broodgeno(o)t, Fruit en Kruid,
Zennimaux, cremerie, kinderanimatie,
belevingstocht door de dagwerking

(inschrijven oostheuvel.onthaal@covida.be of 003212673000) Locatie: terrein van Oostheuvel, lers
Kruisstraat 54, 3770 Riemst(Lafelt)Meer info: Facebookpagina van Covida vzw.

Emeritus pastoor Piet Oud-Katholieke parochie van de
Coemans Op de Dries 47, Medewerkers Maastricht en H. Maria Magdalena Boschdijk
3770 Riemst B Oostheuvel Lafelt (B) 354 5622 PA Eindhoven tel: 040-
Tel. 0032 (0) 12456945 — Dhr. J. Kusters 2370777
piet.coemans@skynet.be O.LVrouwplein 27, 6191 Parking: Jan Duikerlaan
Pastores van de parochie CG Beek
Wim van den Berg 0625016839 Dhr. M. Schonfeld, www.Eindhoven.oudkatholiek.nl Rek.
wim.vandenberg@okkn.n| Herkkantstraat 41, B 3540 Herk | NL8SINGB 0001 406 294 ten name van
Leonie van Straaten 0621658754 de Stad Tel. Oud-Katholieke Parochie v/d H.Maria
leonie.vanstraaten@okkn.nl 0032(0)486954074 Magdalena

Eindhoven
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