
OUD-KATHOLIEKE KERK                                                                 

Nieuwsbrief 268                                

Midden- en Zuid-Limburg                                                                    

juli - augustus 2024     

          
 

Vakantietijd, ook voor hart en ziel?  

Pelgrimstocht, bedevaart, processie, 

pelgrims… een pad in groot en klein, 

een ontmoeting voor klein en groot. Ze 

bieden de gelegenheid om tot inkeer te 

komen, zelfontmoeting  en 

gemeenschapsontmoeting, ieder naar 

eigen aard.  

Santiago de Compostella is bvb. bij de 

grote pelgrimstochten bekend. Ook 

Limburg en Brabant kennen 

Pelgrimspaden. 

En onlangs kwam Christina de 

Wonderbare uit de streek van Borgloon 

– Sint-Truiden op mijn pad of ik op 

haar! ‘Via Christina Mirabilis’,  een 

wandeltraject  van ongeveer 100 km 

verdeeld over 5 dagtochten geeft 

ademruimte aan hart en ziel in het 

glooiende landschap, zo dicht bij huis. 

‘Gewoon te voet vertrekken en 

onderweg dingen ontdekken die je niet 

zoekt: dat maakt je een rijker mens…. 

Het uiterlijke avontuur dat een 

pelgrimage is, is veel meer nog een 

innerlijk avontuur. En niet zozeer de 

bestemming dan wel de weg is het doel 

van de pelgrim’* 

Naast de pelgrimstochten zijn de 
bedevaarten en processies ook 
momenten van bezinning, momenten 
van ontmoeting, van verinnerlijking. 
Neem de zevenjaarlijkse processies: de 
kroningsfeesten in Tongeren vorig jaar, 
dit jaar de Virga Jesse feesten in 
Hasselt, komend jaar de 
Servaasprocessie in Maastricht. Volgt 
nog de Trudofeesten in Sint-Truiden, 

Septenaeles in Huy, de heiligdomsvaart 
in Susteren en de  Heiligtumsfahrt in 
Aken.  
Aan deze feesten gaat ruim twee jaar 
voorbereiding vooraf. Honderden 
mensen komen samen om zich te 
verdiepen in het thema, om een 
boodschap uit te dragen. Zij bereiken 
ontelbare mensen alzo met een 
evangelische boodschap. En wie horen 
wil en zien, hij ziet en hoort Gods 
lichtend Woord. 
Ik wens u allen zo een moment van 
willen horen en zien, een moment waar 
Gods Woord kan landen. Met dank aan 
de velen die zich daarvoor inzetten. 
Van harte. 
Piet Coemans 
*Via Christina Mirabilis, in het 

voetspoor van een fascinerende vrouw 

uit Haspengouw; begeleidend boekje 

voor de pelgrimstocht van 100km 

 

Dienst Maastricht, Oostheuvel en 

omgeving: 
Eucharistieviering samen met de 

bewoners van Oostheuvel 

Zaterdag 10 augustus om 4u00 

Zaterdag 7 september om 14u00 

Zaterdag  5 oktober om 14u00 

 

Kerk: Ierskruistraat 54 Lafelt-Riemst B 

 

Dienst Eindhoven:  

1ste , 2de, 3de en 5de zondag van de 
maand dienst om 10u30.   
Zo 21-07 Feest de H. Maria Magdalena, 

de apostelgelijke - patrones van onze 

kerk en parochie 10u30  

 



 

(Foto in Via Christina Mirabilis 

Tekst: PC 

 

De weg, mijn, dein 

Een weg te gaan 

paden hobbelig effen 

schuilend voor de storm 

spinnende gedachten 

als een modderstroom 

over me heen 

regenvlagen verfrissend 

tranen zonder woorden 

vol van taal 

de zon verschijnt 

verwarmt gevoel 

voor hart en gemoed 

zo trekt een mens 

eenzaam niet alleen 

stillend zijn verlangen 

dorst en honger 

oase op zijn pad. 

De weg 

vindend gevonden worden 

omarmd in wat zo groot is 

thuis komen  

in wat zo overstijgend is  

beseffend wat genade is! 

De weg…meine…deine 

De Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten van 11 tot 25 augustus 2024.  

OPENING 11 AUG 

FEEST IN DE STAD 11 – 25 AUG 

OMMEGANG 15/8, start om 14u0;  18/8 start om 14u00, 24/8 start om 19u30 

DAG VAN DE REIKIGIEUSE MUZIEK op 17/8 

ERWTENSOEPUITDELING EN RONDGANG LANGEMAN 19/8 vanaf 10u00 a naar de 

AVONDBEDEVAART naar de Virga Jesse 22/8 verzamelen Kolonel Dusartplein om 19u 

FEESTCONCERT 24/8 om 20u00 in cultuurcentrum Hasselt 

SLOTFEEST 25/8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hoogtepunt is de ommegang die op 15, 

18 en 24 augustus door de versierde straten 

van Hasselt trekt. Acht groepen en ruim 

1.500 deelnemers stappen mee. Met tekst, 

zang en dans tonen ze hoe het levensverhaal 

van Maria ook vandaag kan inspireren.            

‘ H-echt’, het thema van verdieping ter 

voorbereiding op dit gebeuren. Verwacht je 

aan een bijzonder schouwspel: mooi, 

ontroerend, maar vooral ook 

hartverwarmend. Centraal in de ommegang 

staat de Virga Jesse, zoals Maria in Hasselt 

genoemd wordt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info: www.virgajessefeesten.be 

 

       

 

Emeritus pastoor Piet   

Coemans Op de Dries 47,   

3770 Riemst B   

Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be   
Pastores van de parochie   

Wim van den Berg  
0625016839  
wim.vandenberg@okkn.nl   

Leonie van Straaten 
0621658754   
leonie.vanstraaten@okkn.nl   

    

Medewerkers Maastricht en  

Oostheuvel Lafelt (B)   

Dhr. J. Kusters   

O.L.Vrouwplein 27, 6191   

CG Beek   

Dhr. M. Schonfeld,  

Herkkantstraat 41, B 3540 
Herk de Stad Tel.   
0032(0)486954074   

Oud-Katholieke parochie van de   

H. Maria Magdalena Boschdijk   

354 5622 PA Eindhoven tel: 040-  

2370777    

     

www.Eindhoven.oudkatholiek.nl 
Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten 
name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria Magdalena   
Eindhoven    
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