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Een nieuwe start 
De eerste dag van het burgerlijk jaar ervaren 
we elke keer als een nieuw begin. Alles ligt 
nog open en alles is nog mogelijk. 
Ondertussen zijn wij alweer acht maanden in 
dit jaar onderweg en toch is er nu weer een 
soort van nieuw begin. Met deze maand 
begint namelijk het nieuwe parochiejaar. De 
vakanties van de meeste mensen zijn voorbij. 
De maanden van geen of weinig 
vergaderingen liggen alweer achter ons. 
Zeker, we zijn blijven vieren, bijna elke 
zondag, maar de andere activiteiten gingen 
niet door. Deze maand start alles weer op. 
Niet alleen in de kerk maar ook de scholen zijn 
weer volop aan de gang en verenigingen 
komen weer samen. Een nieuwe start dus. 
Ook voor onze parochie is er een nieuwe start. 
We hebben zoals ieder werkjaar een nieuw 
jaarplan gemaakt als kerkbestuur. Een 
jaarplan waarin staat wat we ‘extra’ van plan 
zijn te gaan doen of waar we in dit nieuwe 
parochiejaar wat meer nadruk op willen 
leggen. U gaat ervan horen en lezen. En ook 
de jaarkalender is gereed. Hierin staat heel 
concreet wat we wanneer gaan doen. Een 
agenda dus. Deze staat steeds voor de 
betreffende maand op einde van deze 
nieuwsbrief afgedrukt. We hopen dat dit 
nieuwe parochiejaar ons veel mag brengen op 

alle gebieden, maar vooral op het gebied van 
verbinding en verdieping. Ik wens ons allen 
een zegenrijk nieuw parochiejaar toe.  

Wim van den Berg, pastoor 
 

Parochie 
 
Doop 
Tijdens de eucharistieviering van zondag 15 
september zal Amelia Janssen-Kwantes uit 
Maastricht worden gedoopt. Zij is de dochter 
van Danny Janssen en Tom Kwantes.  
 
Workshop voorbeden maken  
De voorbede komt in principe ‘vanuit het volk’ 
en daarom is het in onze kerk een goede 
gewoonte dat de lectoren de voorbede 
maken. Zij worden opgeleid op de 
lectorencursus en zijn dus toegerust om dit te 
doen. In onze parochie hebben wij geen door 
de Oud-Katholieke Kerk opgeleide lectoren en 
is het daarom nog altijd de gewoonte dat de 
pastores en voorgangers in de Dienst van 
Schrift en Gebed de voorbede schrijven. Maar 
in onze liturgiegroep hebben we besloten dat 
het goed is om te onderzoeken wie van onze 
lezers er voor voelt om een voorbede te 
schrijven en dit te gaan inoefenen. Daarom zal 
er een avond zijn om hierover geïnformeerd te 
worden en ook concreet te oefenen. Degenen 
die dit betreft, onze lezers op zondag én de 
voorgangers, ontvangen een persoonlijke 
uitnodiging. 
 
Leesgroep: Doe je mee? 
Vanwege ouderdom en overlijden heeft de 
leesgroep nu nog maar vier deelnemers. 
Daarom via deze weg een oproep en 
uitnodiging voor uitbreiding. Meld je aan bij 
ondergetekende om eens mee te doen, om te 
ervaren of het iets voor jou is. Samen kiezen 
wij een boek om te bespreken en we kiezen 
ook de manier waarop we dat gaan doen. De 
leesgroep start dit nieuwe seizoen op 
maandag 16 september om 13:45 uur (einde 
ongeveer 15:45 uur). Op deze dag bespreken 



wij de diverse, door eenieder ingebrachte 
voorstellen en kiezen we het te bespreken 
boek. De data zijn verder altijd de laatste 
maandag van de maand. Voor opgave: 06-
42185123 – herman@ueffing.nl 
 
Deurcollecte voor ‘Communicatie en 
Publiciteit’ 
De media maken het nieuws, zo zegt men 
tegenwoordig. Als je niet in de media 
verschijnt, kom je niet in het nieuws en word 
je niet gezien of gehoord. Ook als Oud-
Katholieke Kerk kunnen we ons aan die 
nieuwe waarheid niet onttrekken. Naast de 
digitale nieuwsbrief ‘De Oud Katholiek’ is er de 
nieuwsvoorziening via de website van de 
landelijke kerk en langs die weg hebben 
inderdaad veel mensen met onze kerk kennis 
gemaakt. De ontwikkeling en het gebruik van 
oude én nieuwe media vergt onze 
voortdurende aandacht en er is ook geld voor 
nodig om de blijde boodschap te blijven 
uitdragen. Voor dit doel vraagt het Collegiaal 
Bestuur uw bijdrage in de collecte van deze 
maand. Deze collecte vindt op zondag 15 
september plaats bij uitgang na de kerkdienst. 
 
Giftenaftrek ter discussie 
Zoals u wellicht weet staat de giftenaftrek ter 
discussie bij de regering. Afschaffing of 
beperking ervan is nadelig voor gevers en 
ontvangers van giften, dus ook voor de kerk. 
Verdere informatie kunt u vinden op 
www.reddegiftenaftrek.nl, waar ook de 
mogelijkheid is om de petitie te 
ondertekenen. 
 
Studieverlof pastoor 
Eens in de vijf jaar is het de bedoeling dat een 
priester in onze kerk een lang studieverlof 
opneemt om zo te kunnen blijven werken aan 
zijn/haar kunde en kennis. Onze pastoor, Wim 
van den Berg, is sinds juli 2017 werkzaam in  
onze parochie en dus werd het tijd dat hij dit 
verlof concreet gaat maken. Hij zal daarom de 
gehele maand oktober afwezig zijn. 
Assisterend pastoor Leonie van Straaten zal 
hem vervangen. Wij wensen pastoor Wim een 
goed studieverlof toe. 
 
Geen viering  op 13 oktober 

Afgelopen jaren is gebleken dat het erg lastig 
is om bij de kerk te komen wanneer de 
jaarlijkse Marathon in Eindhoven plaatsvindt. 
Daarom is besloten om op die dag, zondag 13 
oktober, geen viering te houden. Wilt u 
daarmee rekening houden? U kunt die dag de 
viering in onze kathedraal digitaal meevieren 
(https://www.youtube.com/channel/UCM6Ve
dDxxQVekQGph1t2syQ). 
 
 

Landelijke kerk 
 
Seminariedag 
Welkom op de Seminariedag 
Op zaterdag 28 september zal het studiejaar 
2024-2025 van het Oud-Katholiek Seminarie 
officieel worden geopend. Deze Seminariedag 
is open voor alle geïnteresseerden en begint 
om 14.00 uur in de kathedrale kerk van St. 
Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te 
Haarlem. Het programma bestaat uit een 
openingscollege en bijdragen van de rector en 
studenten die worden afgewisseld met 
muzikale intermezzi. Na afloop is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een hapje en een drankje. Een 
mooie gelegenheid om het Seminarie beter te 
leren kennen. 
 
Viering en symposium vrouw in het ambt 
Op vrijdag 18 oktober 2024 vieren we dit 
jubileum met een symposium en een 
eucharistieviering in de parochie Amersfoort. 
Het symposium begint om 14.00 uur, daar 
zullen de Anglicaanse bisschop dr. Jo Baily 
Wells en priester Mattijs Ploeger beiden een 
lezing geven en aansluitend is er een 
panelgesprek met vrouwen uit onze kerk en 
uit de oecumene. Om 16.30 uur is er een 
eucharistieviering en aansluitend wordt een 
glaasje aangeboden. Het symposium duurt tot 
18.30 uur. Iedereen is van harte welkom! 
 
Vredesweek: wat doen wij ermee als kleine 
kerk en verspreid wonende parochianen? 
De Oud-Katholieke parochie Arnhem heeft 
vorig jaar in het kader van de vredesweek een 
initiatief opgestart. De parochianen (en 
overige belangstellenden) kregen gedurende 
negen dagen iedere dag een vredesmail. Zo 
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kon iedereen op eigen wijze deelnemen aan 
de vredesweek en tot hun verrassing bleken er 
deelnemers uit het hele land te zijn. 
Vanwege de enthousiaste reacties heeft de 
parochie Arnhem besloten om dit initiatief te 
verbreden en ze nodigen alle parochies uit om 
hier dit jaar aan mee te doen. Dat betekent 
dat u deze vredesmails ook kunt ontvangen. 
Wat moet u daarvoor doen? Het is heel 
eenvoudig: u stuurt een mail aan 
secretaris@arnhem.okkn.nl en schrijft dat u 
de vredesmails graag wilt ontvangen. Dan 
wordt u op de maillijst gezet en ontvangt u 
negen dagen een mail ter inspiratie. Zo zijn we 
als kleine kerk met verspreid wonende 
parochianen toch verbonden met elkaar en 
bidden we gezamenlijk voor vrede – want dat 
blijft helaas nog altijd erg hard nodig. 
 
 

Kerk in stad & regio  
 
Dialooggroepen 
Al een paar jaar doen wij vanuit onze parochie 
mee aan dialooggroepen in onze wijk en in de 
stad, als deelnemer of als gespreksbegeleider, 
o.a. maandelijks in De Horst/Kronehoef. 
De organisatie van DialoogEindhoven heeft in 
overleg met de Gemeente Eindhoven 
afgesproken om rond de datum van 18 
september 80 JAAR BEVRIJDING, in alle wijken 
van de stad VrijheidsDialogen te organiseren 
met als thema “Bevrijding”. Daar kunnen wij 
als parochianen (al dan niet woonachtig in de 
stad!) aan deelnemen. Houdt de informatie 
hierover in de gaten – zie daarvoor de website 
eindhovenindialoog.nl, onder AGENDA. Er zijn 
8 dialogen! Daar zie je ook hoe je kunt 
meedoen. 
Het gemeentebestuur vindt de Dialoog (zoals 
opgezet sinds 9/11 in Rotterdam en vanaf 
2008 ook in Eindhoven) zo belangrijk en 
relevant voor onze stad, dat er in nov.-dec. In 
alle wijken StadsvisieDialogen komen met als 
thema: Het Eindhoven van de toekomst”. De 
uitkomsten daarvan worden meegenomen in 
de Stadsvisie in de Gemeenteraad. 
Tenslotte, de landelijke jaarlijkse Week van de 
Dialoog is van 1 tot 10 november. Voor 
Eindhoven wordt gedacht aan het thema in 
die week: “De kunst van het luisteren”.  

Wellicht kunt u iets met deze informatie, in 
ieder geval bent u op de hoogte van Dialoog in 
Eindhoven (e.o.) waar u ook aan mee kunt 
doen. 

Herman Ueffing 
 
Luchthavenpastoraat: Half 
In de deuropening van de gebedsruimte stond 
een jongeman. Hij aarzelde of hij wel of niet 
naar binnen zou gaan. Ik zei: ‘Kom maar 
verder hoor, je mag gerust komen kijken.’ Hij 
zei: ‘Nee, toch maar niet, ik ben half 
opgevoed.’ Ik vroeg wat hij daarmee 
bedoelde. Hij vertelde dat zijn ouders wel 
moslim zijn, maar dat ze daar verder niet zo 
veel mee doen, en dat hij er zelf dus ook niet 
zo veel mee doet. Dus hij wist wel wat bidden 
is, maar deed het zelf niet. Hij gebruikte het 
woord “half”. Hij vond dat kennelijk niet 
compleet. Later vroeg ik me af of dat met 
jonge mensen met een kerkelijke, christelijke 
achtergrond ook zo is. Dat zij hun opvoeding 
als half ervaren. Wel die achtergrond, maar er 
verder niks mee doen. Deze jongeman was 
tenminste op zoek naar de ontbrekende helft. 
Zelfs op een plek als het vliegveld wist hij de 
gebedsruimte te vinden. Wie weet gaan 
andere jonge mensen ook nog op zoek naar 
hun ontbrekende helft. Ik hoop van harte dat 
ik hen zal ontmoeten. 

Luchthavenpastor Mirjam van Nie 
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Agenda 
Voedselbank vraagt voor deze maand: koffie 
en thee 
 
Zo 01-09 Zondag na Pinksteren 17  
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van 
Straaten 
1e lezing Deuteronomium 10, 12-21 
Gradualepsalm 15 
2e lezing Efeziërs 6, 10-20 
Evangelie Marcus 7, 1-23 
 
Do 05-09 Gedachtenis van de HH. Zacharias en 
Elisabet 
10u30 – 12u00 Open Kerk 
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch  
19u30 – 21u00 Oase 
 
Zo 08-09 Hoogfeest van de geboorte van de H. 
Maagd Maria 
10u30 -12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Voorganger pastor Arno Drissen  
1e lezing Micha 5, 1-3 
Graduale psalm 45, 11-18 
2e lezing Openbaring 21, 1-7 
Evangelie Lucas 1, 39-45 
 
Do 12-09  
10u30 – 12u00 Open Kerk 
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
19u30 – 21u00 Kerkbestuursvergadering 
 
Zo 15-09 Feest van Kerkwijding 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
waaronder de doop van Amelia Janssen - 
Kwantes 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Genesis 28, 10-18 
Gradualepsalm 84 
2e lezing Openbaring 21, 2-5 
Evangelie Lucas 19, 1-10 
Uitgangscollecte Communicatie en publiciteit  
 
Ma 16-09 Gedachtenis van de H. Cornelius, 
bisschop van Rome en H. Cyprianus, bisschop 
van Cartago, martelaren 
13u45 – 15u45 Leesgroep 
 
 
 

Di 17-09  
19u30 – 21u00 Liturgiecommissie 
 
Do 19-09  
10u30 – 12u00 Bijbelgroep 
10u30 – 12u00 Open Kerk 
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch  
16u00 – 21u00 Diocesane vergadering geeste-
lijkheid 
 
Zo 22-09 Zondag na Pinksteren 20 
Inspiratiebericht op website en via email door 
emeritus pastoor Piet Coemans 
 
Do 26-09 Gedachtenis van de HH. Cosmas en 
Damianus, martelaren 
10u30 – 12u00 Open Kerk 
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
19u30 – 21u00 Workshop ‘Voorbeden maken’ 
 
Za 28-09 Gedachtenis van de H. Profeet Ba-
ruch 
14u00 – 17u00 Seminariedag in Haarlem 
 
Zo 29-09 Feest van de H. Aartsengel Michaël 
en alle engelen 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Genesis 28, 10-17 
Gradualepsalm 103, 13-22 
2e lezing Openbaring 12, 7-12 
Evangelie Johannes 1, 47-51 
 
Do 03-10 
10u00 – 12u00 VORK (Voorgangersoverleg 
Raad van Kerken – Christengemeente Veldho-
ven) 
 
Zo 06-10 Zondag na Pinksteren 22 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger assisterend-pastoor Leonie van 
Straaten 
1ste lezing Genesis 2, 18-24 
Graduale Psalm 8 
2e lezing Hebreeën 3, 1-6 
Evangelie Marcus 10, 2-16 
Uitgangscollecte Filipijnse priesterstudent 
  



Belangrijke gegevens  
Adres kerk 
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria 
Magdalena 
Boschdijk 354 
5622 PA Eindhoven 
https://eindhoven.oudkatholiek.nl  
Pastoor Wim van den Berg 
wim.vandenberg@okkn.nl / 06-25016839 
Assisterend Pastoor Leonie van Straaten 
leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754 
Emeritus Pastoor Piet Coemans 
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732 
Lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl / 06-42185123 
Secretaris Feli Platzer 
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597 
Penningmeester Gerrit Coppens 
gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465 
rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena, Eindhoven 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een 
veilige kerk te waarborgen. Alle informatie 
hierover is te vinden op de website: 
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-
kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet – marcel.vander-
vloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62  
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl  – 
06 28 89 27 84 
 - zie verder: https://oudkatholiek.nl/organisa-
tie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/  
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