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Zomer 
 

Tijdens de winter en de lente is er heel veel regen 
gevallen. Voor de natuur was dit hard nodig en ook het 
grondwaterpeil is weer op een goed niveau kunnen 
komen. Voor de landbouw heeft al dat water niet altijd 
goed gedaan en ook wij hebben heel wat keren verzucht 
met de vraag ‘wanneer komen nu de zonnige dagen?’ Nu 
ik dit schrijf is het bijna half mei en de zon schijnt volop. 
Daar kan een mens van genieten. Zeker ook van het feit 
dat de dagen lengen en dat het steeds minder donker is.  
Heerlijke lange en lichte avonden mogen ons weer ten 
deel vallen. Veel mensen gaan in deze juni maand al op 
vakantie of gaan lekker een dagje erop uit met de fiets of 
ander vervoer. Maar ook als je thuis blijft kan het heerlijk 
zijn om even niets te doen. Natuurlijk zijn de maanden juli 
en augustus de ‘echte’ vakantiemaanden, dus zij die dan 
vakantie houden moeten deze maand nog even geduld 
hebben. Maar ook als je nog aan het werk bent of actief 
met andere dingen is het toch heel fijn als de zon schijnt 
en het pas heel laat donker wordt.  
In onze parochie gaan de vieringen en andere activiteiten 
deze maand ook nog gewoon door. En dat is goed, want zo 
kunnen we God en elkaar ontmoeten in onze kerk. God 
gaat nooit op vakantie, zou je kunnen zeggen. Hij is er 
altijd. Hoe dan ook, de komende maanden mogen ook 
maanden zijn waarin we het wat rustiger aan doen. 
Gewoon een versnelling lager. Ik wens ons allen wat rust 
en bezinning toe. Alvast een mooie zomer! 

 
Wim van den Berg, pastoor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Parochie 
 
Overleden 
Op 23 april jl. bereikte ons het 
droevige bericht dat Anne Marie 
van Neer - van den Broek was 
overleden. 

 
Anne Marie was de laatste jaren 
als gastlid met onze parochie 
verbonden. Bijna iedere zondag 
was zij in de vieringen aanwezig 
en menig keer vervulde zij een taak als lezer, acoliet, 
gastvrouw of zorgde zij voor de koffie. Zij deed al die 
taken met veel inzet en overtuiging. Anne Marie was ook 
een actieve deelneemster aan Oase, Kaleo en de 
Leesgroep. Zij kwam graag naar onze kerk om haar geloof 
te beleven en te delen met ons. Onze parochie werd zo 
haar kerkelijk thuis.  

 

 
 
Op woensdag 1 mei mochten we afscheid van haar nemen 
in onze kerk met een mooi gezongen eucharistieviering. 
Aansluitend was er de gelegenheid om persoonlijk van 
haar afscheid te nemen. En zoals het gebruikelijk is op 
zondag om samen koffie te drinken en met elkaar in 
gesprek te gaan, zo deden we dat ook op die dag rond 
haar. Na de koffie en een broodje brachten we haar naar 
het kerkhof in Helmond waar zij begraven is naast het graf 
van haar ouders. Wij herinneren Anne Marie als een 
bevlogen en hartelijke vrouw en zeggen haar dank voor 
alles wat zij voor de parochie betekend heeft. Dat zij nu 
mag aanzitten aan het hemels gastmaal. 

 
 
 
 



 
Filipijnse priesterstudent 
Onze Filipijnse priesterstudent, Christopher Gabo, heeft 
onlangs zijn bachelor gehaald. Dankzij onze financiële 
bijdragen van €2100,- in de afgelopen twee jaar (inclusief 
de bijdragen vanuit de Statie Zeeland) kon zijn studie 
worden betaald. Hij zegt ons dank en stuurde een foto. 
Wij wensen hem proficiat met dit behaalde resultaat en 
blijven hem graag volgen op weg naar het priesterambt.  

 

 
 
 
Uitgangscollecte Missie St. Paulus  -  Goede zorg 
voor chronisch zieken! 
Missie Sint Paulus heeft al vele jaren een band met de 
koptische zusters in Beni Souef, Egypte. Deze zusters 
wonen in een klooster maar mogen daarbuiten werken 
ten bate van de maatschappij. Zij zetten zich in voor 
scholen, kinderopvang, bejaardentehuizen, tehuizen voor 
gehandicapten en voor een ziekenhuis. De afgelopen jaren 
hebben wij uw steun regelmatig gevraagd voor het El 
Salam Ziekenhuis. Eerst voor de bouw ervan, later voor 
het bijdragen in de kosten van bijv. nierdialyse en 
fysiotherapie voor patiënten die dit zelf niet kunnen 
betalen. Deze maand wordt uw hulp opnieuw gevraagd 
voor het El Salam ziekenhuis. Dit keer voor patiënten met 
een chronische, ongeneeslijke ziekte voor wie de kosten 
voor het stellen van de diagnose, voor de behandeling en 
voor medicijnen te hoog zijn en van wie ook hun familie 
niet over middelen beschikt om deze kosten te betalen.  
Het ziekenhuis  
beschikt ook over  
een hospice voor  
diegenen die  
uiteindelijk aan  
hun chronische  
ziekte zullen  
overlijden.  
U begrijpt vast  
dat de kosten  
daarvan ook niet  
op te brengen  
zijn.  
 
 
 
 
 

 
Zuster Acenant zit in het bestuur van het El Salam 
Ziekenhuis. Zij krijgt goed zicht op  
wie financiële steun nodig heeft voor de medische kosten 
omdat zij hierbij samenwerkt met priesters en imams uit 
de omliggende dorpen. U merkt het: de 
geloofsovertuiging van de patiënt is niet van belang. De 
geestelijken weten welke dorpsgenoten het niet breed 
hebben en schrijven in dat geval een brief waarin 
bevestigd wordt dat de betreffende patiënt de kosten niet 
zelf kan betalen. Bij aankomst in het ziekenhuis dient de 
patiënt de brief in bij de administratieve afdeling die 
daardoor meteen weet dat de patiënt in aanmerking komt 
voor financiële steun. Gemiddeld bedragen de kosten per 
patiënt € 60. Draagt u via de collecten in de maand juni bij 
aan goede zorg voor de chronisch zieken in Beni Souef? U 
kunt uw gift in de collectemand doen tijdens de zondagse 
vieringen of u kunt deze naar de bankrekening van de 
parochie overmaken. Dank alvast voor uw gift!  
(We zullen op verzoek van de landelijke kerk in deze juni-
maand elke zondag een uitgangscollecte houden voor dit 
doel.) 
 
 

Landelijke kerk 
 

Masterclass en Avondsymposium 
Op 12 juni is er een middag (15.00 – 17.00 uur in de 
ORKA, Mariahoek, Utrecht) en een avondprogramma 
(vanaf 19.00 uur inloop, 19.30 uur aanvang, in de Lutherse 
Kerk, Utrecht) over de Lex orandi, lex credendi wat vrij 
vertaalt betekent: zoals je bidt, zo geloof je. De spreker 
van de avond is Dr. Jeremy Morris, kerkhistoricus, 
theoloog en priester. Als nationale adviseur voor 
oecumenische relaties voor de kerk van Engeland is hij 
medeverantwoordelijk voor alle aspecten van de 
oecumenische relaties. Op zijn lezing zullen Dr. Mattijs 
Ploeger (theoloog, priester en rector van het Oud-
Katholiek Seminarie) en Dr. Hannah Rijken (theoloog, 
musicus en universitair docent aan de PTHU) optreden. 
Deelname is kosteloos, aanmelding kan met een mail aan 
marian.brand@okkn.nl tot 5 juni.  
 

Internationale Oud-Katholieke Bisschoppen 
Conferentie (IBC): 17-21 juni in Praag 
Onder deze titel komen de bisschoppen van de oud-
katholieke kerken sinds 1889 gewoonlijk jaarlijks een week 
samen. Ze stemmen het beleid van de verschillende 
kerken op elkaar af, bespreken plaatselijke 
ontwikkelingen, coördineren gezamenlijke oecumenische 
contacten en bespreken de missie van de kerk. Ze 
stemmen het beleid van de verschillende kerken op elkaar 
af, bespreken plaatselijke ontwikkelingen, coördineren 
gezamenlijke oecumenische contacten en bespreken de 
missie van de kerk. Van de Anglicaanse Gemeenschap zijn 
er vaste vertegenwoordigers van de aartsbisschop van  
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Canterbury en de presiding bishop van de Episcopaalse 
Kerk in Amerika. Ook de anglicaanse bisschoppen van het  
Europese vasteland zijn in de regel als gast aanwezig. 
President van de IBC is de aartsbisschop van Utrecht, 
secretaris de bisschop van Zwitserland en penningmeester 
de bisschop van de Duitse kerk. Zij vormen samen het 
dagelijks bureau. 
Naast de lidkerken zijn er ook landen en gebieden in 
Europa waar wel gelovigen en parochies zijn, maar niet 
voldoende om een eigen bisdom te vormen. Een door de 
IBC gedelegeerde bisschop is voor zo’n delegaatsgebied 
verantwoordelijk. Deze bestaan in Frankrijk en België, in 
Kroatië en in Slowakije. 
De IBC heeft geen eigen jurisdictie en kan daarom geen 
besluiten nemen die voor de lidkerken verplichtend zijn. 
Besluiten die de bisschoppen van de IBC nemen, moeten 
altijd worden teruggekoppeld naar de synode van de 
eigen kerk. Als die daar niet mee instemt, moet de 
bisschop terug naar de IBC. Deze soms ingewikkelde wijze 
van besluitvorming geeft gestalte aan een internationale 
samenwerking die de eigen verantwoordelijkheid van de 
lokale kerk intact laat. 
 
 

Kerk in stad & regio  
 

Pact Woensel-Zuid 
Pact Woensel Zuid heeft een directeur! Marcella Oviedo 
Nuñez krijgt de dagelijkse leiding over het 
programmabureau, het onafhankelijke team dat namens 
de alliantiepartners in Woensel-Zuid aan het werk is om 
van dit gebied de komende jaren een stadsdeel te maken 
waar het fijn en veilig wonen is. Een plek waar bewoners 
zich thuis voelen en waar iedereen de kans krijgt om deel 
te nemen aan de maatschappij.                                                                                                                                                                        
Het sociale, politieke, dynamische speelveld is Marcella 
Oviedo Nuñez niet vreemd. Ze heeft in haar carrière veel 
ervaring opgedaan binnen sociaal-maatschappelijke 
organisaties. Zowel in de verstandelijke-
gehandicaptenzorg als ook de GGZ. Afgelopen jaren heeft 
ze zich vooral ingezet op leefbaarheid en veiligheid op 
gebiedsniveau. Het creëren van sociale impact en 
verbinding is voor haar altijd een belangrijke drijfveer, 
gericht op het versterken van veerkracht en verbinding in 
de samenleving. Zij heeft afgelopen jaren binnen 
verschillende gemeenten gebiedsopgaven aangestuurd en 
daarmee de ervaring opgedaan hoe stappen te zetten om 
Woensel-Zuid vooruit te helpen. Het Pact Woensel-Zuid is 
inmiddels door meer dan 55 partners ondertekend, 
waaronder ook onze parochie. In april 2024 hebben de 
gezamenlijke partijen een uitvoeringsprogramma 
uitgebracht. (In te zien in de koffiekamer, leeshoekje.) 
 

 
 

 
 
 
Samenleven in Verscheidenheid 
Op 5 mei zijn in Wijkcentrum De Werf allerlei activiteiten 
gehouden, waarbij jong en oud al doende onderling  
contact met elkaar had. Ondanks het feest in de stad 
vanwege het kampioenschap van PSV was er veel animo.  
O.a. is er een collage van teksten over VRIJHEID gemaakt 
en opgeplakt op een groot bord: een paar woorden en 
zinnen over VRIJHEID. Daarvan heeft een dichteres één 
groot gedicht gemaakt dat is voorgelezen! Prachtig! 
Op 16 mei was er weer Signaleringsoverleg in 
Jongerencentrum Energy (naast De Werf). Deze keer was 
er ook een afgevaardigde van het kernteam van het Pact 
aanwezig, voor een goede toekomstige samenwerking! 
Allereerst werden cijfers getoond over ‘veiligheid’, 
‘gezondheid’, ‘armoede beleving’ en ‘je thuis voelen in de 
wijk’, in vergelijking met Eindhoven totaal en 
onderscheiden naar de vier wijken in Erp (waar onze 
parochiekerk ook onder valt). Daarna is verder 
uitgewisseld, wat een ieders rol kan zijn, wat we van 
elkaar kunnen verwachten én over de verbinding met het 
Pact Woensel-Zuid.  De centrale zin (visie) is hierbij: “We 
spreken en ontmoeten elkaar om samen te bouwen aan 
een fijne buurt voor iedereen.” 
 

Luchthavenpastoraat: arrestatie  
Het viel mij op dat er in de terminal veel mensen met een 
uniform van de douane rondliepen. Toen ik in de 
gebedsruimte kwam, stond een man wijdbeens met zijn 
handen tegen de muur terwijl iemand in het uniform van 
de douane hem aan het fouilleren was. Mijn mond viel 
open. Wat was hier aan de hand? Ik werd de 
gebedsruimte uitgeduwd door nog iemand anders. Deze 
persoon vertelde mij dat er een grote oefening gaande 
was. Personeel in opleiding dat bij de douane zou gaan 
werken. Vandaar al die uniformen. Hij zei: ‘Wat ze nu aan 
het doen zijn, dat mag helemaal niet. Iemand aanhouden 
in een gebedsruimte. Als er in een kerk een dienst bezig is, 
mag niemand daar ingrijpen, dat staat in de wet. Dit is dus 
even een leerpuntje voor ze.’  
Ja, de kerk of een gebedsruimte is een vrijplaats. Daar 
mag je bidden en niemand, zelfs de douane of de politie 
niet, mag dat verstoren. Wat goed om daar nog eens op 
gewezen te worden. We leven in een land met vrijheid van 
godsdienst, niemand mag een ander verhinderen daar 
uiting aan te geven. Ook dat hoort bij de opleiding van 
een douanier. Ik heb ze verder veel succes bij hun 
opleiding gewenst.  

Mirjam van Nie, Luchthavenpastor 
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Agenda 
De Voedselbank vraagt voor deze maand:  
Broodbeleg, leverpastei, zuivelspread en jam 
 
Zo 02-06 Zondag na Pinksteren 4 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Deuteronomium 26, 5-11 
Gradualepsalm 81 
2e lezing 2 Korintiërs 4, 5-12 
Evangelie Marcus 2, 23-28 
Uitgangscollecte Missie St. Paulus 
 
Do 06-06 Gedachtenis van de H. Norbertus,  
bisschop van Maagdenburg 
10u30 – 12u00 Open Kerk     
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch    
19u30 – 21u00 Oase 
 
Zo 09-06 Zondag na Pinksteren 5 
10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Voorganger pastor Arno Drissen 
1e lezing Genesis 3, 1-15 
Gradualepsalm 130 
2e lezing 2 Korintiërs 4, 13-18 
Evangelie Marcus 3, 20-35 
Uitgangscollecte Missie St. Paulus 
 
Do 13-06 Gedachtenis van de H. Profeet Elisa 
10u30 -  12u00 Open Kerk 
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch  
19u30 – 21u00 Kerkbestuur (online)    
 
Zo 16-06 Zondag na Pinksteren 6 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering  
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Ezechiël 17, 22-24 
Gradualepsalm 92 
2e lezing 2 Korintiërs 5, 1-10 
Evangelie Marcus 4, 26-34 
Uitgangscollecte Missie St. Paulus 
 
Do 20-06 
10u30 – 12u00 Bijbelgroep 
10u30 – 12u00 Open Kerk     
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch  
 
Zo 23-06 Zondag na Pinksteren 7 
Inspiratiebericht op de website en via email door 
assisterend pastoor Leonie van Straaten   
              
Ma 24-06 Feest van de geboorte van Johannes de Doper 
14u00 – 16u00 Leesgroep 
 
Do 27-06 Gedachtenis van de H. Cyrillus,  
bisschop van Alexandrië 
10u30 – 12u00 Open Kerk 
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch    
 

Zo 30-06 Zondag na Pinksteren 8 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering  
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
1e lezing Spreuken 3, 1-8 
Gradualepsalm 119, 9-16 
2e lezing 2 Korintiërs 8, 9-15 
Evangelie Marcus 5, 22-43 
Uitgangscollecte Missie St. Paulus 
 
Do 04-07  
10u30 -12u00 Open Kerk 
12u00 -13u00 Middaggebed en Lunch 
                
Zo 07-07 Zondag na Pinksteren 9 
10u30 - 12u00 Eucharistieviering  
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Ezechiël 2, 1-7 
Gradualepsalm 123 
2e lezing 2 Korintiërs 12, 1-10 
Evangelie Marcus 6, 1-6 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke gegevens 
 

Adres kerk 
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 
5622 PA Eindhoven 
https://eindhoven.oudkatholiek.nl 
Pastoor Wim van den Berg 
wim.vandenberg@okkn.nl / 06-25016839 
Assisterend Pastoor Leonie van Straaten 
leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754 
Emeritus Pastoor Piet Coemans 
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732 
Lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl / 06-42185123 
Secretaris Feli Platzer 
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597 
Penningmeester Gerrit Coppens 
gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465 
rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena, Eindhoven 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te 
waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de 
website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet en Mary Hallebeek 
marcel.vandervloet@okkn.nl / 06 15 88 03 62  
mary.hallebeek@okkn.nl / 06 28 89 27 84 
- zie verder: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-
kerk/vertrouwenspersonen/ 


