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Van Pasen tot Pinksteren 
 
U kent wellicht de uitdrukking ‘als Pasen en Pinksteren op 
één dag vallen’. Dat betekent dan dat iets nooit zal 
gebeuren. Gelukkig vallen Pasen en Pinksteren niet op één 
dag maar duurt de periode vanaf Pasen tot Pinksteren 
maar liefst 50 dagen. De naam 'Pinksteren' komt van het 
Griekse pentèkostè (πεντηκοστη), dat 'vijftigste' betekent. 
Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die 
aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren de 
voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige 
Geest over de apostelen. En juist in deze 50 dagen (dus 
nog tien dagen langer dan de voorbereidingstijd – 
veertigdagentijd – op Pasen) mogen we de verhalen horen 
over de verschillende verschijningen van Jezus na zijn 
verrijzenis. En eveneens over het langzaamaan ontstaan 
van de Kerk. En dan vieren we met Pinksteren het begin 
van de Kerk. Op dat feest kwam Gods Geest over de 
apostelen en werden de eerste mensen gedoopt in de 
Naam van Jezus. De geboorte van de Kerk zou je kunnen 
zeggen. Hoe is dat zoveel eeuwen later nu bij ons? 
Beleven wij het Pinksterfeest als een feest van Gods 
Geest? De Geest heeft een nieuw begin gemaakt en 
iedere keer weer als we Pinksteren vieren, mogen we 
ervaren dat er altijd een nieuw begin mogelijk is. We leven 
in het licht van Pasen en ook al is er veel duisternis in de 
wereld en wellicht ook in onszelf, het licht zal het winnen 
en Gods Geest helpt ons hierbij. Ik wens ons een nieuw 
begin met veel enthousiasme en vurigheid. Moge de 
Geest ons hart vervullen! Zalig Pinsteren alvast. 

 
Wim van den Berg, pastoor 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Parochie 
 
Vanuit het Kerkbestuur 
Beleidsdag 
Donderdag 2 mei houdt het kerkbestuur de jaarlijkse 
beleidsdag op de mooie locatie van Gemeenschap de 
Hooge Berkt in Bergeijk. De vergaderingen van het 
kerkbestuur door het jaar heen gaan voornamelijk over de 
lopende zaken, tijdens de beleidsdag is er gelegenheid om 
wat diepgaander over de koers van de parochie na te 
denken. Het huidige beleidsplan van de parochie loopt in 
september van dit jaar af en er moet een nieuw plan voor 
de komende vier jaar worden opgesteld. Terugblikkend op 
wat er was en vooruitkijkend op wat er nodig is om de 
parochie verder op te bouwen, hoopt het kerkbestuur op 
2 mei de grote lijn uit te zetten voor de gezamenlijke weg 
van onze parochiegemeenschap. 
Vanwege deze jaarlijkse beleidsdag van het kerkbestuur is 
er op deze dag geen Open Kerk, Middaggebed en Lunch in 
onze kerk. 
 
Voorjaars-gemeentevergadering 
Wilt u het alvast in uw agenda zetten: 23 mei ’s avonds 
van 19u30 – 21u00 vindt de 
voorjaarsgemeentevergadering plaats. Tijdens deze 
vergadering zal de penningmeester de jaarcijfers over 
2023 presenteren en zal de secretaris verslag uitbrengen 
van de parochie-activiteiten in het afgelopen jaar. Het 
kerkbestuur zal u ook informeren over de gehouden 
beleidsdag. Uiteraard heeft u gelegenheid om al uw 
vragen te stellen en uw ideeën met uw medeparochianen 
inklusief de leden van het kerkbestuur te delen.  
Van harte welkom!  
 
 

Landelijke kerk 
 
Liturgisch Handboek 
 
‘Wie zich door een gids laat meenemen door een sfeervol 
kasteel heeft een veel intensere ervaring en ziet veel meer 
dan degene die er zonder achtergrondkennis op eigen 
houtje ronddwaalt’, zo begint het voorwoord in het 
nieuwe liturgische handboek dat kort geleden het 
levenslicht zag. Het  
 
 
 
 



 
boek wil zo’n gids zijn voor iedereen die meer van de 
katholieke liturgie wil begrijpen om het 
gemeenschappelijk gebed beter te kunnen beleven en 
mee te voltrekken. Met mooie tekeningen erbij is het een 
heel fijn geheel geworden.  

 
Het boek is geschreven door Louis Runhaar (2e pastoor 
van Utrecht) en de illustraties zijn gemaakt door Mariska 
Teuben – van der Leest. Van harte aanbevolen. (80 
pagina’s en het kost €15,--). U kunt het bestellen via het 
volgende adres: https://webshop.oudkatholiek.nl/ 

 
Provinciale Synode 
Jaarlijks komt de landelijke geestelijkheid op de 
donderdag voor Pinksteren bijeen in de Bergkerk te 
Amersfoort voor de Provinciale Synode. Onder 
voorzitterschap van onze bisschop vergaderen we die dag 
over alles wat ons als geestelijkheid in de landelijke kerk 
ter harte gaat. En dat is veel, de agenda is altijd goed 
gevuld! Maar er is ook genoeg tijd voor ontmoeting 
tijdens de lunch en tijdens het diner op Anticollense. Het 
is een belangrijke dag voor onze collegialiteit en voor onze 
inzet in de kerk, dus we bidden en vertrouwen op de 
komst van de heilige Geest, zo vlak voor Pinksteren. 

 
Seminar Pastoraat in de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland 
Denk je wel eens na over werken in de kerk of voel je je 
ertoe geroepen? Ben je benieuwd of het werk van pastoor 
iets voor jou is? Als je dit wilt verkennen, is er binnenkort 
een bijzondere mogelijkheid! 
Op 27 mei vanaf 19.30 uur bieden de Oud-Katholieke Kerk 
en het Oud-Katholiek Seminarie een online seminar aan 
voor wie een roeping tot het ambt in onze kerk wil 
verkennen. In dit seminar spreek je met een bisschop, de 
rector van het seminarie, een seminarist en twee 
pastores. De vorige edities leverden altijd mooie 
gesprekken op, dus voel je vrij, verken je pastorale 
roeping! 
Opgeven kan via p.b.a.smit@okkn.nl en bij aanmelding 
ontvang je een zoomlink. 
En is dit helemaal niets voor jou, maar ken je iemand voor 
wie dit wel van betekenis kan zijn: geef deze informatie 
dan gerust door.  
 

 
 

Kerk in stad & regio  
 
Wijkbericht ‘Samenleven in verscheidenheid’ 
Op 4 april jl. was er ‘Signaleringsoverleg’ van de 
verschillende instellingen die werkzaam zijn in de buurten, 
waarin ook onze kerk staat. Plaats van samenkomst: 
Energy, Jongerencentrum in Mensfort (bij wijkcentrum de 
Werf). Het overleg ging over de stand van zaken van de 
aanpak van activiteiten in de diverse buurten: terugblik en 
reflectie over onderlinge spanningen (onbekend maakt 
onbemind!), eenzaamheid/ontmoeting, financiële zorgen, 
ondersteuning van bewoners en overlast. Enkele vragen 
daarbij waren: Hoe gaat de samenwerking bij de 
interventies? Wat verwachten we van elkaar? Wat kan 
eenieder hieraan bijdragen? Wij als kerk (parochianen) 
kunnen niet zoveel participeren. Het is wel goed om op de 
hoogte te zijn en te blijven van wat er leeft in ‘onze’ wijk. 
Tip: op Bevrijdingsdag, 5 mei, is er van 13 - 16 uur in de 
Werf van allerlei te doen. Een gelegenheid om eens mee 
te maken wat er zoal leeft in de wijk! (Wordt vervolgd) 

 
Alliantieraad Pact Woensel Zuid  
Eveneens op 4 april jl. is in De Rooi Pannen het 
Uitvoeringsprogramma van Pact Woensel Zuid ‘Met elkaar 
Voor elkaar’ vastgesteld door de Alliantieraad, onder 
voorzitterschap van burgemeester Jeroen Dijsselbloem. 
Op de samenkomst zijn nog eens 4 partners als nieuwe 
leden voorgesteld en toegetreden. Daarna hebben een 
viertal partners (KlusBus – Jeugd Financieel Fit – Stichting 
Ik Wil – Politiewerving Jongeren) verteld over de 
voortgang van hun activiteiten. Heel inspirerend! Daarna 
is uitleg gegeven over hoe het gehele project gemonitord 
wordt, d.w.z. hoe er overzicht wordt behouden over de 
voortgang van de totale uitvoering van het programma. Al 
met al een mooie afsluiting van de voorbereiding om nu 
met zijn allen de schouders te zetten onder deze 
ambitieuze, maar hoogstnoodzakelijke operatie voor het 
welzijn van de bewoners in Woensel Zuid. En wij als kerk 
(onze accommodatie en onze persoonlijke inzet) mogen 
hier een, zij het bescheiden, bijdrage aan leveren. 
PS: een exemplaar van het Uitvoeringsprogramma is te 
vinden op de leesplank in de koffiekamer, of via onze 
secretaris. (op blz. 39 een passage over Samenleven in 
Verscheidenheid). (Wordt vervolgd) 

Herman Ueffing 

 
Millenialweekend in Gemeenschap De Hooge Berkt 
voor 20ers, 30ers en 40ers 
29-30 juni: ‘Ik droomde dat ik langzaam leefde…’ 
Waar verlang jij naar? Wie kies je om te zijn? Wat is voor 
jou een zinvol leven? Kom een weekend vertragen en 
meeleven op de Hooge Berkt, om samen op zoek te gaan 
naar wat ons trekt en inspireert.  
 
Als millennials zitten we in een drukke tijd van het leven 
waarbij veel vraagtekens worden gezet bij de grote dingen 

https://webshop.oudkatholiek.nl/
mailto:p.b.a.smit@okkn.nl


van het leven: past wat ik doe nog steeds bij wie ik ben? 
Hoe kan ik op een gezonde manier omgaan met de vele 
onzekerheden en crisissen in de wereld? En speelt God 
hier voor mij nog een rol in? Het zijn vragen die voor ons 
sterk leven, zonder makkelijke antwoorden. Door het 
samen ontdekken, praten en ontmoeten met anderen 
ontstaat er ruimte om de vragen én de antwoorden te 
kunnen gaan leven. 
Waar: De Hooge Berkt 16, Bergeijk 
Overnachting: Er is een beperkt aantal één- en 
tweepersoonskamers beschikbaar binnen de 
gemeenschap (first come, first serve). Er is ook de 
mogelijkheid om te kamperen (tenten zijn aanwezig).  
Door wie: Begeleidt door een groep millennials van de 
Hooge Berkt, met ruime ervaring op het gebied van 
zingeving, spiritualiteit, en contemplatie. 
Kosten: voor kampeerders kost het weekend 55 euro per 
persoon, voor interne overnachtingen kost het weekend 
85 euro per persoon. Dit is inclusief maaltijden.  
Programma: We beginnen en eindigen met een 
gezamenlijke lunch: zaterdag 13:00 tot en met zondag 
13:00.  
Aanmelden: lieneke.timpers@gmail.com, voor 10 juni 

 
Evensong 
Na een onderbreking van enkele maanden zal er op 
zondag 26 mei weer een Evensong in de Catharinakerk 
zijn. In de afgelopen maanden bleek hoe klein – en 
daarmee kwetsbaar – de Capella is geworden. Het lukt op 
dit moment niet om het vertrouwde ritme van 
maandelijkse Evensongs vast te houden. Het is duidelijk 
dat de Capella heel goed versterking kan gebruiken. 
Naar aanleiding van zijn 100e sterfdag zal in de Evensong 
Magnificat en Nunc Dimittis in C van Charles V. Stanford 
gezongen worden. De onberijmde psalm zal gezongen 
worden op een chant van het oud-koorlid Ton Meijer. 
Natuurlijk zullen engelse hymns niet ontbreken in de 
Evensong. Het orgel zal bespeeld worden door Niels de 
Klerk. 
De Evensong is om 16.00 uur. 
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Agenda 
De Voedselbank vraagt voor de maand mei Bakboter, 
smeerboter en olie 
 
Do 02-05 Gedachtenis van de H. Atanasius, bisschop van 
Alexandrië              
10u00 – 20u00 Beleidsdag Kerkbestuur in Bergeijk 
Geen Open Kerk, Middaggebed en Lunch 
 
Zo 05-05 Zesde zondag van Pasen 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
1e lezing Handelingen 11, 19-30 
Gradualepsalm 33, 12-22 
2e lezing 1 Johannes 4, 7-21 
Evangelie Johannes 15, 9-17 

 
Do 09-05 Hemelvaart van de Heer 
10u30 -12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Handelingen 1, 1-11 
Gradualepsalm 47 
2e lezing Efeziërs 1, 15-23 
Evangelie Marcus 16, 19-20 
 
Zo 12-05 Zevende zondag van Pasen - “Zondag van de 
weeskinderen” 
10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Voorganger pastor Thomas van der Horst 
1e lezing Handelingen 1, 15-26 
Gradualepsalm 68, 1-14 
2e lezing 1 Johannes 5, 9-15 
Evangelie Johannes 17, 14-26 
 
Do 16-05  
10u00 – 21u00 Provinciale Synode Geestelijkheid 
10u30 – 12u00 Open Kerk 
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch   
   
Zo 19-05 Pinksteren – De uitstorting van de heilige Geest 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Genesis 11, 1-9 
Gradualepsalm 104, 25-35 
2e lezing Handelingen 2, 1-11 
Evangelie Johannes 14, 8-17 
Uitgangscollecte Filipijnse priesterstudent  
   
Di 21-05  
19u30 – 21u00 Liturgiecommissie 
 
Do 23-05  
10u30 – 12u00 Bijbelgroep 
10u30 – 12u00 Open Kerk 
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
19u30 – 21u00 Gemeentevergadering  
 

 
 
 
Zo 26-05 Eerste zondag na Pinksteren – Feestdag van de 
H. Drieëenheid  
Inspiratiebericht door pastoor Wim van den Berg 
  
Ma 27-05  
14u00 – 16u00 Leesgroep 
 
Do 30-05 H. Sacramentsdag – Feest van het heilig lichaam 
en bloed van Christus 
10u30 – 12u00 Open Kerk 
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
19u30 – 21u00 Kaleo 
 
Zo 02-06 Zondag na Pinksteren 4 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Deuteronomium 26, 5-11 
Gradualepsalm 81 
2e lezing 2 Korintiërs 4, 5-12 
Evangelie Marcus 2, 23-28 

 
 
 

Belangrijke gegevens 
 

Adres kerk 
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 
5622 PA Eindhoven 
https://eindhoven.oudkatholiek.nl 
Pastoor Wim van den Berg 
wim.vandenberg@okkn.nl / 06-25016839 
Assisterend Pastoor Leonie van Straaten 
leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754 
Emeritus Pastoor Piet Coemans 
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732 
Lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl / 06-42185123 
Secretaris Feli Platzer 
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597 
Penningmeester Gerrit Coppens 
gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465 
rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena, Eindhoven 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te 
waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de 
website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet en Mary Hallebeek 
marcel.vandervloet@okkn.nl / 06 15 88 03 62  
mary.hallebeek@okkn.nl / 06 28 89 27 84 
- zie verder: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-
kerk/vertrouwenspersonen/ 


