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Opstaan 
Christus is waarlijk opgestaan, alleluia!  
De hele maand april en in het totaal zeven weken lang, 
mogen we deze vreugdeboodschap meedragen en 
uitdragen. Want het licht van Pasen maakt het leven in de 
Paastijd lichter. Maar… de vrouwen, die als eerste 
getuigen van verrijzenis vooropgaan, waren angstig en 
verward. Ze waren immers teleurgesteld en vol verdriet; 
ze hadden zó gehoopt dat er een nieuwe toekomst zou 
aanbreken. Het is niet meteen duidelijk voor hen dat die 
nieuwe toekomst is aangebroken, juist nu, door lijden en 
dood heen. Het is een menselijke worsteling, om te 
aanvaarden wat gebeurt en de hoop op het goede, ware 
leven ondanks alles toch met je mee te dragen. Het is een 
onbegrijpelijk geheim, dat de Gekruisigde lééft. En dit 
geheim van verrijzenis vraagt tijd van gebed en bezinning. 
De leerlingen hebben het doorleefd, zij hebben hun eigen 
twijfels en verraad doorstaan om te komen tot een nieuw  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

besef: opstaan, bij elkaar blijven en de angst niet het 
laatste woord laten hebben. Zij hebben ervaren hoe de 
Verrezene zelf hen ‘vrede’ aanzegde. Uiteindelijk brak de 
dag van Pinksteren aan en gaf het vuur van de heilige 
Geest hen moed om daadwerkelijke getuigen te zijn van 
de Verrezene – zo ontstond er een ‘lichaam van Christus’ 
dat wij nu als ‘kerk’ voortzetten. 
Naast de vreugde die ons vergezeld, is er in deze Paastijd 
ook voor ons innerlijk werk te doen om tot ons door te 
laten dringen wat Pasen voor ons nu betekent. Hoe wij het 
Lichaam van Christus gestalte geven, midden in de wereld. 
Ook wij krijgen nu de tijd om te doorleven hoe wij trouw 
kunnen blijven aan Jezus, de Verrezene. Mogen we deze 
weg met goede moed vervolgen, in het vertrouwen dat 
we gedragen worden door de Eeuwige. Ik wens u een 
mooie, vreugdevolle en bezinnende Paastijd toe: Christus 
is waarlijk opgestaan, alleluia!  

Leonie van Straaten, assisterend pastoor 

 



 
 
Parochie 
 
Verzorgde lunch 
Op donderdag 11 april is er weer de halfjaarlijkse 
verzorgde lunch. We beginnen dan met het middaggebed 
om 12.00 uur gevolgd door de lunch waaronder we met 
elkaar op een ontspannen wijze in gesprek kunnen zijn. 
Een ieder is welkom. Graag even aanmelden bij secretaris 
Feli Platzer.  
 

Geen Middaggebed en lunch 
Vanwege de jaarlijkse beleidsdag van het kerkbestuur op 
donderdag 2 mei in Bergeijk is er die dag geen Open Kerk, 
Middaggebed en Lunch in onze kerk. 
 

Lezing door Jeroen de Wit:  
Een middag rond de liederen van Oosterhuis 
 

 

Op 9 april a.s. is het een jaar geleden dat Huub Oosterhuis 
is overleden. Aan de hand van zijn liederen gaat Jeroen de 
Wit op zoek naar de betekenis van deze lieddichter voor 
de liturgie van de christelijke kerken wereldwijd.  

Waarin ligt zijn vernieuwende kracht na de vernieuwingen 
van het Tweede Vaticaans Concilie? Enerzijds in de 
eigentijdse verstaanbare taal die zo verfrissend is 
vergeleken met de Romeinse gebeden vertaald uit het 
Latijn. Anderzijds in zijn nabije godsbeeld dat een 
verademing is na het vertrouwde maar niet meer geliefde 
beeld van de almachtige man met de lange baard in de 
hemel. Zijn gebeden passeren de revue. Maar natuurlijk 
gaan we (met pianobegeleiding van Jos Beunders) vooral 
veel liederen zingen. Tegen de klippen op, zoals de titel 
van een artikel van hem het aanduidde. Sommige liederen 
beluisteren we in hun rake meerstemmigheid. Kom dus 
luisteren en zingen tegen de klippen op!  

Datum en tijd: vrijdag 5 april 2024 van 13.30 tot 16.30 uur 
Plaats: Scala, Klooster Wittem 
Halverwege koffie/theepauze 
Toegang: €7,50. Vrijwilligers van het klooster gratis 
toegang. 
Aanmelden via info@kloosterwittem.nl of 043 450 1741. 
 
 
 

 
 
 

Boek van het kwartaal 
Voor dit kwartaal van de lente dat overgaat in het 
kwartaal van de zomer is gekozen voor een keuze uit de  
gedichten van Judith Herzberg (geboren in 1934). In de 
dichtbundel Doen en laten schrijft zij over ‘het kleine 
toeval, de verwondering over het vanzelfsprekende en 
over de twijfel aan de zichtbare werkelijkheid’. Haar taal is 
van grote eenvoud, de gedichten lezen soepel en zijn 
verfrissend! Kortom, laat je meenemen, een tijdje, met 
Judith als reisgezel! 
Tenslotte, bij deze aanbeveling, een bekend gedicht van 
haar: 
 

     ZIEKENBEZOEK 
     Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed. 
     Toen hij zijn hoed had opgezet 
     Zei ik, nou, dit gesprek 
     Is makkelijk te resumeren. 
     Nee, zei hij, toch niet, 
     Je moet het maar eens proberen. 
 

Je vindt de bundel in de koffiekamer, links in de hoek. 

 
 
Landelijke kerk 
 
Studiedag geestelijkheid 
Tweemaal per jaar komt de geestelijkheid bij elkaar om 
hun kennis te verdiepen en te verbreden. Deze 
studiedagen zijn verplicht en dat is goed, want het is 
nodig dat onze pastores zich blijven ontwikkelen om het 
werk waar zij verantwoordelijk voor zijn met kennis en 
vaardigheden (en natuurlijk met hun hart) op goede wijze 
te doen. Op 18 april is er weer een studiedag en deze keer 
gaat het over erfgoed: hoe gaan wij als kerk met erfgoed 
om en hoe zetten we ons erfgoed missionair in? We zijn 
immers een kerk met een boeiende geschiedenis en veel 
mooie, kostbare bezittingen. Ons erfgoed heeft niet enkel 
historische waarde, daarom is het goed dat de pastores 
zich er in verdiepen en zich de vraag stellen: hoe 
‘gebruiken’ we deze schatten verstandig? Op deze 
studiedag zijn zij te gast in de parochie Gouda, een 
passende plek als het over erfgoed gaat.   
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Kerk in stad & regio  
 

Luchthavenpastoraat: WC 
In de gebedsruimte was een moslim aan het bidden. Toen 
hij daarmee klaar was maakten we een praatje. Hij vroeg 
of ik christen was, ja dat ben ik. Toen zei hij, mogen 
christenen bidden op de WC? Dat is een vraag waar ik 
werkelijk nog nooit over heb nagedacht. Ik heb 
geantwoord dat christenen daar geen speciale 
voorschriften voor hebben. Moslims wel. Zij mogen dat 
absoluut niet, moeten zich voor het gebed wassen, en op 
grote afstand van de WC blijven. Later dacht ik over deze 
vraag na. Als ik wil bidden zou ik de WC niet uitkiezen om 
dat te doen. Maar aan de andere kant, als ik het moeilijk 
heb, als ik het nodig heb om tot God te bidden, en ik 
bevind mij op dat moment op de WC, zou ik wel op die 
plaats tot God mogen bidden. Uit diepte van ellende mag 
ik bidden tot God, op welke plaats dat dan ook is. Op het 
vliegveld worden mij wonderlijke vragen gesteld. Ik had ze 
zelf niet kunnen bedenken, maar het is wel zinvol er over 
na te denken. 

Mirjam van Nie, Luchthavenpastor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Agenda 
De Voedselbank vraagt voor de maand april:  

houdbare melk 
 
Do  04-04  
Gedachtenis van de H. Isidorus, bisschop van Sevilla 
       10u30 – 12u00 Open Kerk    
       12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
       19u30 – 21u00 Oase 
 
Zo   07-04 Tweede zondag van Pasen – “Beloken Pasen” 
       10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
       Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
       1e lezing Handelingen 3, 1-16 
       Gradualepsalm 111 
       2e lezing 1 Johannes 5, 1-6 
       Evangelie Johannes 20, 24-31 
 
Do  11-04 
       10u30 – 12u00 Bijbelgroep 
       10u30 – 12u00 Open Kerk 
       12u00 – 13u00 Middaggebed en Verzorgde Lunch 
       19u30 – 21u00 Kerkbestuur (online)  
  
Zo   14-04 Derde zondag van Pasen 
       10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
       Voorganger lector Herman Ueffing 
       1e lezing Handelingen 4, 5-12 
       Gradualepsalm 98 
       2e lezing 1 Johannes 1, 1-7 
       Evangelie Johannes 21, 15-24 
 
Do  18-04 
       10u30 – 12u00 Open Kerk 
       12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 
       16u00 – 20u00 Studiedag geestelijkheid 

 
Zo   21-04 Vierde zondag van Pasen   
       10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
       Voorganger pastoor Wim van den Berg  
       “Zondag van de Goede Herder” 
       1e lezing Handelingen 4, 23-37 
       Gradualepsalm 65 
       2e lezing 1 Johannes 3, 1-8 
       Evangelie Johannes 10, 11-16 
       Uitgangscollecte Filipijnse priesterstudent 
 
Ma 22-04  
       14u00 – 16u00 Leesgroep 
 
Do  25-04 Feest van de H. Marcus, evangelist 
       10u30 - 12u00 Open Kerk 
       12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch   
           
 
 

 
 
 
Zo   28-04 Vijfde zondag van Pasen 
       10u30 – 12u00 Eucharistieviering  
       Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
       1e lezing Handelingen 8, 26-40 
       Gradualepsalm 119, 17-24 
       2e lezing 1 Johannes 3, 18-24 
       Evangelie Johannes 15, 1-8 
 
Do 02-05 
Gedachtenis van de H. Atanasius, bisschop van Alexandrië              
       10u00 – 20u00 Beleidsdag Kerkbestuur in Bergeijk 
 
Zo   05-05 Zesde zondag van Pasen 
       10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
       Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 
       1e lezing Handelingen 11, 19-30 
       Gradualepsalm 33, 12-22 
       2e lezing 1 Johannes 4, 7-21 
       Evangelie Johannes 15, 9-17 

 
 

Belangrijke gegevens 
 

Adres kerk 
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 
5622 PA Eindhoven 
https://eindhoven.oudkatholiek.nl 
Pastoor Wim van den Berg 
wim.vandenberg@okkn.nl / 06-25016839 
Assisterend Pastoor Leonie van Straaten 
leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754 
Emeritus Pastoor Piet Coemans 
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732 
Lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl / 06-42185123 
Secretaris Feli Platzer 
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597 
Penningmeester Gerrit Coppens 
gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465 
rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena, Eindhoven 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te 
waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de 
website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet en Mary Hallebeek 
marcel.vandervloet@okkn.nl / 06 15 88 03 62  
mary.hallebeek@okkn.nl / 06 28 89 27 84 
- zie verder: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-
kerk/vertrouwenspersonen/ 


