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Beste tochtgenoten, 
terugblikken en vooruitkijken, dat doen wij vandaag. En wat gisteren was, dat 
leggen we in de handen van barmhartigheid, morgen vertrouwen wij toe aan de 
voorzienigheid, en vandaag doen wij, lerend uit gisteren, vertrouwend op morgen, 
naar de woorden van trappist Bruno Gooskens abt van Mariawald*. 
We bevinden ons tussen Kerstmis-geboorte en Pasen-verrijzenis. 
Leonie van  Straaten, assisterend pastoor in Eindhoven, schreef een mooie 
overweging in de Nieuwsbrief van Eindhoven. Hier een uittreksel: 
“Maar hoe lastig is het om de vreugde van Kerstmis te combineren met de 
lijdenstijd, die er zo snel op volgt? Zouden we niet liever wat langer verwijlen bij 
die vreugde, bij de ontroering van Simeon en Hannah? En bij de hoop die met dit 
kind van Godswege in de wereld komt? Maar die tijd krijgen we niet en eerlijk is 
eerlijk, als ik met beide benen op de grond sta en me realiseer hoe de wereld is, 
dan voel ik ook wel een vorm van urgentie. Dan kan ik niet blijven verwijlen bij de 
vreugde, maar moet ik die vreugde in mij opnemen als een kracht, die ten einde 
toe bij me blijft. Om de weg als christen in deze tijd, samen met allen die Hem 
volgen, ten einde toe te kunnen gaan. Want als we vieren dat God in Christus 
onder ons woont, dan vraagt dat iets van ons: bij Hem blijven op zijn weg ten einde 
toe. En overwegen wat Hij vandaag en morgen van ons vraagt.”** 
 
Een woord van Riet 

 

 
Ik geloof in Jezus, het licht van de wereld 
In het licht van de sterren, de zon, de maan 
ik geloof in een licht zijn, de een voor de ander 
en dat daarin kracht schuilt om verder te gaan 

Ik geloof dat wij allen, elkaars wereld verrijken  
en dat liefde het doel is van ons bestaan. 
Als symbool van de liefde, branden wij vandaag kaarsjes,  
een lichtje dat zegt, ik zal steeds naast jou staan 

(Riet Vanroy – Lichtmisviering  zat. 3 febr.) 
 
Op weg 
“De vastentijd nodigt ons uit om even stil te staan en na te denken. Veertig dagen 
verminderen we bewust de snelheid van ons dagelijks leven om te beseffen in 
welke patronen en ritmes we normaal zitten. We geven onszelf ruimte voor 
reflectie op de dingen die onze agenda en ons hoofd vullen. Voeden deze keuzes 
onze hoop? Helpen ze ons met datgene waar we ons ooit toe geroepen wisten?                                   
 
 
 



Bevestigen ze je in je roeping als vrij mens en kind van God? We nemen afstand 
door een stapje terug te doen. Van een afstand zie je waar je eigenlijk mee bezig  
bent. Alsof je in een pauze op een 
parkeerplaats tijdens een lange 
reis het verkeer voorbij ziet razen 
en dan denkt: ‘Zat ik daar net ook 
in? Moet ik daar straks weer aan 
meedoen? Is dat wel verstandig?’ 
Losgekomen van onze 
gebruikelijke routines krijgen we 
ruimte om tot onszelf te komen.   

Stilte werkt weldadig. In de stilte luisteren we fris naar de stem die ons geroepen 
heeft op weg te gaan. Afstand 
nemen is dan ook keuzes maken door, zoals Henk Jongerius het beschrijft in zijn 
lied, te verlaten wat we bezitten. We laten gewoonten los die ons afleiden van wat 
we eigenlijk zouden willen of moeten doen. Dat is wat we traditioneel ‘vasten’ 
noemen. En we richten ons op wat nieuwe inspiratie oplevert, iets waaraan we 
duurzaam kunnen vasthouden. Dat is de positieve lading van de vastentijd.”*** 
Laten we elkaar een goede tocht wensen met inspirerende en dragende nabijheid. 
Piet Coemans 
* De reis van je hoofd naar je hart, leefregels voor het bestaan van alledag; Leo 
Fijen in gesprek met 5 kloosteroversten. 
** Leonie van Straaten, lees meer in de Nieuwsbrief februari, 
www.Eindhoven.oudkatholiek.nl 
*** Barend Theodoor Wallet, aartsbisschop van Utrecht Dirk Jan Schoon, bisschop 
van Haarlem, eerste deel uit: ‘Geroepen om te getuigen. Herderlijke groet bij het 
begin van de vastentijd 2024’ 
 

Kerkdiensten. 
Dienst Maastricht en omgeving: 

Woensdag 14 februari om 10u30 - aswoensdagviering 
Zaterdag 2 maart om 14u00 – 3de zondag in de veertigdagentijd 

telkens in Lafelt, Ierskruisstraat 54, samen met dag en wooncentrum-Oostheuvel 
 

Dienst Eindhoven:  
Tijdens de veertigdagentijd 2024: elke zondag viering om 10u30 
 

Werkbezoek van onze aartsbisschop B.Wallet. 
Om de drie jaar brengt de bisschop een werkbezoek aan de parochie. Zo een 
werkbezoek bestaat uit drie onderdelen: een evaluatie van de afgelopen drie jaar 
door kerkbestuur en parochianen en de plannen voor de toekomst (4 febr.), een 
gesprek van de bisschop met pastores en kerkbestuur daarover (26 febr.)en als 
afsluiting zal de bisschop  voorgaan in de eucharistieviering en aansluitend vindt 
onder zijn leiding een gemeentevergadering plaats (zondag 3 maart).  

 



 
 

Retraite: dagen van inkeer.  
 
 

God… een ervaring  
 
 
 

 

 
Vrijdag 12.07.2024, 12u30 tot maandag 15.07.2024 ca.13u. in de de Sint 
Willibrordabdij te Doetinchem. De voertalen zijn Nederlands en Duits Sint-
Wiliebrordabdij in DoetichemAantal deelnemers max.30 personen. Voertaal 
Nedelands-Duits. Kosten: €350 alles inbegrepen. Aan melden tot 16 juni. 
Meer info: zie bijlage en bij Piet Coemans 
 
 
 

Emeritus pastoor Piet 
Coemans Op de Dries 47, 
3770 Riemst B 
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be 
Pastores van de parochie 
Wim van den Berg  
0625016839 
wim.vandenberg@okkn.nl 
Leonie van Straaten 
0621658754 
leonie.vanstraaten@okkn.nl 

  
Medewerkers Maastricht 
en Oostheuvel Lafelt (B) 
Dhr. J. Kusters 
O.L.Vrouwplein 27, 6191 
CG Beek 
Dhr. M. Schonfeld, 
Herkkantstraat 41, B 3540 
Herk de Stad Tel. 
0032(0)486954074 

Oud-Katholieke parochie van de 
H. Maria Magdalena Boschdijk 
354 5622 PA Eindhoven tel: 040-
2370777  
   
www.Eindhoven.oudkatholiek.nl 
Rek. NL88INGB 0001 406 294 
ten name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria Magdalena 
Eindhoven  
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