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Beste lezers, 
We zij  weer zo ver. De kerst wordt opgeborgen, de wijzen langs een andere weg 
vertrokken, het oude afgesloten. Herinneringen blijven nazinderen. Hoe is het bij 
jou en mij… herinneringen, een andere weg gevonden, het nieuwe met vuur en 
vlam verwelkomt… 
We lezen dit jaar in de liturgie hoofdzakelijk uit het evangelie van Marcus. Van hem 
wordt gezegd dat hij de eerste is die de geschriften en verhalen over Jezus bij 
elkaar heeft gebracht en als een geheel heeft verhaald aan zijn toehoorders zo 
rond de jaren 65-75. 
Opvallend is dat hij niet spreekt over de geboorte, de wijzen, de kinderjaren van 
Jezus. Hij plaatst ons als het ware onmiddellijk voor Jezus, de volwassen man, en 
geeft in enkele pennentrekken het wezenlijke van hem weer. 
Gewoon ondergedompeld in het water zoals vele van zijn tijdgenoten, valt het 
volle licht op hem: de geest die als een duif over hem komt, woorden uit de hemel 
die zeggen: jij bent mijn zoon, mijn meest geliefde zoon, in jou is mijn welbehagen, 
enkel drie verzen (Marcus 1,9-11). En dan het volle leven in: de aanvechtingen van 
het kwaad, de woestijndagen, prediking en de vraag: ga je mee, doe je mee… de 
‘nieuwe tijd’. 
In het tweede deel van dit eerste hoofdstuk (Marcus 1,12-45) komt 10 maal het 
woord ‘meteen’ . Voor ons een oproep, een uitdaging: doe je mee, wil je mee, 
‘meteen’? Het is niet niets! 
Maar laten we nu nog even verwijlen bij dit eerste moment, thuis komen bij de 
Vader, in de vurigheid van de Geest, verheugd om die geliefde Zoon onze Heer en 
Broeder, die door de mond van Johannes zegt: wie mij ziet, ziet de Vader. Ja, zo 
thuis komen, dat misschien wel eens iemand tegen jou, mij zegt: wie jou ontmoet, 
ontmoet de vader, wie jou ziet, vangt een glimp op van de vader. 
Op je vader gelijken, op je Vader gelijken… 
Thuis komen bij Hem en elkaar zal dit zeker bevorderen.  
Kom, ga je mee, gezegend in de naam van de Vader en de Zoon, en de heilige 
Geest! 
Piet Coemans 
 
Kerkdiensten 
Dienst Maastricht en omgeving 

Zaterdag 13 januari om 14u00 
Zaterdag 3 februari om 14u00 

telkens in Lafelt, Ierskruisstraat 54, samen met dag en wooncentrum-Oostheuvel 
Na de dienst ontmoeting in Oostheuvel. 
 
Dienst Eindhoven:  
Januari 2024: elke zondag viering om 10u30 
Bezoek van onze aartsbisschop B.Wallet op zondag 21 januari 
 



Landelijk. 
Op zaterdag 27 januari aanstaande zal Sandra Jacoba Maria van der Helm door de 
bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon tot priester wijden. De dienst heeft plaats 
om 15u00 te IJmuiden. Meer gegevens op de website van de OKKN.NL 
 

 

 

Week van Gebed voor de eenheid van 
de christenen 
 
Heb God lief en je naaste als jezelf 
Even denken:  
Wie is mijn naaste…? 
Wie is voor mij ooit de naaste geweest…? 

Van 21 t/m 28 januari is de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid en het thema is 
dit jaar: Heb God lief en je naaste als jezelf (Lucas 10,27). Het materiaal is dit jaar 
voorbereid door een oecumenische werkgroep uit Burkina Faso. Het is door een 
gezamenlijke projectgroep van Missie Nederland, de Raad van Kerken in Nederland 
en Samen Kerk in Nederland (SKIN) vertaald en bewerkt voor de Nederlandse 
situatie.  

 

Oecumenische dienst in de Sint-Jan Maastricht 
bij de opening van de 

Week van gebed voor de eenheid van Christenen 
Gezamenlijke kerkdienst van de Protestantse Gemeente 
Maas-Heuvelland, Oud-Katholieke Kerk in Maastricht en 
Eindhoven, de Nederlandse Gereformeerde Kerk Zuiderkruis 
te Maastricht op zondag 21 januari 2024 aanvang 10.00u. 

Raad van kerken Maastricht  
Nodigt U van harte uit voor de jaarlijkse oecumenische gebedsdienst in de 
Gebedsweek voor de Eenheid op woensdag 24 januari a.s. om 19.00 – 19.45 uur in 
de St. Servaaskapel, ingang Keizer Karelplein. 
 

Emeritus pastoor Piet 
Coemans Op de Dries 47, 
3770 Riemst B 
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be 
Pastores van de parochie 
Wim van den Berg  
0625016839 
wim.vandenberg@okkn.nl 
Leonie van Straaten 
0621658754 
leonie.vanstraaten@okkn.nl 

  
Medewerkers Maastricht 
en Oostheuvel Lafelt (B) 
Dhr. J. Kusters 
O.L.Vrouwplein 27, 6191 
CG Beek 
Dhr. M. Schonfeld, 
Herkkantstraat 41, B 3540 
Herk de Stad Tel. 
0032(0)486954074 

Oud-Katholieke parochie van de 
H. Maria Magdalena Boschdijk 
354 5622 PA Eindhoven tel: 040-
2370777  
   
www.Eindhoven.oudkatholiek.nl 
Rek. NL88INGB 0001 406 294 
ten name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria Magdalena 
Eindhoven  
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