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Het lied van de merel, belofte van nieuw leven? 
Vanmorgen liep ik naar onze brievenbus, het was kort na 
zeven uur en het werd al licht. Ik genoot van het licht en 
opeens werd ik verrast door de zang van een merel. Ik 
bleef meteen staan en als vanzelf zochten mijn ogen waar 
de zang vandaan kwam. En ja hoor, daar zat hij, boven in 
de Christusdoorn in onze achtertuin. Wat een helderheid, 
wat een klank! Het raakte me en ik werd meteen heel blij 
van de zang en het gevoel dat de lente dichtbij is. De 
merel kondigt het aan, er klinkt zoveel nieuw leven in zijn 
lied. Dat dit lied me raakte is niet zo vreemd, in deze tijd 
waarin heel veel leven verloren is gegaan als gevolg van 
de aardbevingen in Turkije en Syrië. En de oorlog in 
Oekraïne. En al die andere oorlogen. Er is zoveel 
verwoesting, dat het ondragelijk wordt om er veel of lang 
naar te kijken in de krant of op het journaal. Ondragelijk, 
omdat het verdriet te groot is om op deze afstand te 
bevatten en je zomaar alle hoop op nieuw leven kunt 
verliezen.  
Als deze nieuwsbrief bij u binnenkomt, is de 
Veertigdagentijd begonnen. We blijven bij Jezus op zijn 
weg ten einde toe – in ieder geval proberen we dat te 
doen, naar beste vermogen. Het is een weg vol 
teleurstelling en ondragelijk verdriet, een weg vol lijden. 
Bij Hem blijven op zijn weg is een geloofsdaad, maar voor 
mij ook een daad in het hier en nu. Want solidair zijn met 
Christus betekent toch ook dat we in ons hart en ons 
gebed dicht bij hen blijven die in onze tijd lijden, het leven 
verliezen, om welke reden ook met lege handen staan? En 
niet enkel in spiritueel opzicht, maar ook met concrete 
daden solidair zijn, door bijvoorbeeld een bijdrage aan de 
Voedselbank te geven of een luisterend oor te bieden aan 
wie een beroep op ons doet. Want ieder van ons is nodig,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

om het perspectief op nieuw leven voor ogen te houden. 
De merel zingt zijn lied en helpt mij, om te vertrouwen dat 
dit nieuwe leven er zal komen. Ondanks koude, oorlog en 
regen is er die belofte van lente. Ik wens u een goede 
Veertigdagentijd toe! 

Leonie van Straaten, assisterend pastoor 
 
 

Parochie 
 
Lezing over Gender: Geschapen naar Gods beeld  
Op donderdagavond 2 maart (van 19.30 uur tot 21.00 uur) 
vindt de 2e lezing over Gender plaats in onze kerk.  
Wij mensen zijn geschapen naar Gods beeld, ‘mannelijk 
en vrouwelijk’, zo staat het in het (eerste) 
scheppingsverhaal. Mogen we dat dan ook niet méér dan 
biologisch verstaan en inclusief doortrekken naar gender 
en geaardheid, en ook alle kleurtjes van huid, haar en 
ogen?  
Christenen geloven dat God mens is geworden in Jezus. 
Wij als geloofsgemeenschap vormen het lichaam van 
Christus. Het zijn nogal grote woorden, die in de traditie 
eenzijdig wit en mannelijk zijn uitgelegd. Onze 
Godsbeelden en Jezusbeelden hangen nauw samen met 
ons eigen mensbeeld. Dat vraagt om een zelfonderzoek! 
 

 
 

Aansluitend op de lezing van (inmiddels) pastoor Marco 
Derks, afgelopen najaar, gaat pastor Jeroen de Wit in op 
de vraag wat dit betekent voor onze manieren van vieren. 
Hoe komen deze beelden terug in onze liturgie? Wat zien 
wij, wat proeven en ruiken wij, wat horen, bidden en 
zingen wij?  
Het kan niet anders dat het er op uit loopt, dat onze 
cantor deze avond met ons wat liedteksten gaat lezen… 
maar die liederen worden natuurlijk ook wel gezongen!  
Iedereen is van harte welkom! 
 
 
 

 



 
Vastenactie 
Elke zondag van de veertigdagentijd collecteren we voor 
het nieuwe gezamenlijke project van de IAKDM 
(internationale verband van oud-katholieke commissies 
en werkgroepen die zich met missie en diaconaat 
bezighouden waaronder Missie Sint Paulus). Het betreft 
het Tumaini-project voor de opvang van (wees)kinderen 
in Goma in Oost Congo. In de vorige nieuwsbrief (Nr. 63, 
februari) hebt u hierover uitgebreid kunnen lezen.  
Helpt u ook mee te ondersteunen? Dank reeds voor uw 
vastenoffer.  
 
 

Landelijke kerk  
 
Summerschool: uitnodiging voor de Summer 
school(s) in Oud-Katholieke Theologie  
voor parochianen en belangstellenden 
Van 2 tot 7 juli wordt er vanuit het Oud-Katholiek 
Seminarie weer een internationale inleidende 
zomercursus in Oud-Katholieke Theologie georganiseerd. 
Deze cursus is een inspirerende kennismaking met oud-
katholieke theologie, geschiedenis en spiritualiteit. Van 9 
tot 14 juli wordt een gloednieuwe verdiepende jubileum-
cursus aangeboden, getiteld ‘Old Catholic Theology 
beyond the Basics: In search of being Church in 
Communion’.  
Naast theologen, geestelijken en theologiestudenten van 
over de hele wereld zijn ook de (Nederlandse) leden van, 
en geïnteresseerden in de Oud-Katholieke Kerk een 
belangrijke doelgroep van de cursus. Het Seminarie wil 
met de Summer schools graag bijdragen aan de 
theologisch (academische) en spirituele verdieping van 
het geloof van kerkleden en belangstellenden. 
 

 
 

De Summer school(s) bieden verdiepende colleges, 
interactieve seminars en inzichtgevende excursies. 
Deelname aan de cursus biedt een unieke en uitdagende 
mogelijkheid om je kennis van, en inzicht in de oud-
katholieke traditie in haar culturele, historische en 
oecumenische context te verdiepen. 
 
Interesse? Op de website van het seminarie 
https://seminarie.oudkatholiek.nl/summerschool/ vind je 
alle informatie over de twee Summer schools.  
 
 
 

 
 
Daarnaast vind je op de nieuwspagina ook een verslag van 
de editie van 2022 van Eva Meeusen- Henniger, 
parochiaan in Leiden. Zij beschreef de Summer school als 
'een ervaring om nooit te vergeten!'. Bij vragen of voor 
meer informatie kunt u ook contact opnemen met 
Rieneke Brand via rieneke.brand@okkn.nl. Misschien tot 
komende zomer in Utrecht! 
 
 

Kerk in stad & regio  
 
Luchthavenpastoraat: Identiteit 
De vraag ‘waar kom je vandaan’, kan op het vliegveld op 
twee manieren uitgelegd worden. Het kan de vraag zijn 
naar welke reis je achter de rug hebt, of het kan de vraag 
zijn naar waar iemand geboren is, wat zijn of haar 
achtergrond is. De vraag naar de reis is terug te vinden op 
het bord arrivals. Maar de vraag naar iemands 
achtergrond krijg je te horen in een gesprek. Ik sprak een 
man die vertelde dat hij een Litouws-joodse moeder 
heeft, en een Russische vader. Hij noemde dit zelf een 
toxic mix, een giftig mengsel. Als je ouders van 
verschillende achtergrond zijn, kan het best moeilijk zijn 
om zelf je identiteit te vinden. Als je je eigen achtergrond 
‘giftig’ noemt, wat voor toekomst zie je dan voor je? Kun 
je dat giftige omzetten in iets vruchtbaars? We leven in 
een tijd dat veel mensen moeite hebben met hun 
identiteit. Wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat is het dat 
mijn leven bepaalt? Op het vliegveld zijn de ontmoetingen 
vaak vluchtig. Maar altijd wens ik iemand een goede reis. 
Dat kan een goede reis zijn waarvan we de bestemming 
terugvinden op het bord departures. Maar ook een goede 
reis, in de zoektocht naar een identiteit, of de zoektocht 
naar de zin van het leven, of de zoektocht naar God. 

Mirjam van Nie, Luchthavenpastor 
 

Van harte uitgenodigd in de stad! 
In het Voorgangeroverleg waar beide pastores op 23 
februari een aantal voorgangers van andere kerken in 
Eindhoven ontmoetten, klonken twee uitnodigingen: 
- In de Remonstrantse kerk wordt op zaterdag 11 maart 
14.30-15.45 uur een toneelstuk opgevoerd over de vrouw 
van Menno Simons. Voorafgaand is er koffie en thee en 
na het toneelstuk is er nog gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten bij een drankje. Adres: Dommelhoefstraat 1A 
in Eindhoven 
- In de Advenstskerk (PKN,  Zuid-Eindhoven) is op 21 
maart om 20.00 uur een interreligieuze dialoog waarbij 
we van harte welkom zijn.  
Adres: Camphuysenstraat 4 in Eindhoven 
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Agenda 
De Voedselbank vraagt voor deze maand: groenten in blik 
 
Do 02-03 
  10u30 – 12u00 Open Kerk   
     

12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch  
    

19u30 – 21u00 Lezing over Gender (2) door 
Jeroen de Wit 
 
Zo 05-03 Tweede zondag van de veertigdagentijd 

10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
1e lezing Exodus 24, 12-18 
Gradualepsalm 33, 12-22 
2e lezing Filippenzen 3, 7-14 
Evangelie Matteüs 17, 1-9 
Uitgangscollecte Vastenactie 

 
Do 09-03 Gedachtenis van de H. Gregorius, bisschop van 
Nyssa 

10u30 – 12u00 Open Kerk   
     
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch  
    
19u30 - 21u00 Kerkbestuur 

 
Zo 12-03 Derde zondag van de veertigdagentijd 

10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed 
Voorganger lector Herman Ueffing 
1e lezing Exodus 17, 1-7 
Gradualepsalm 95 
2e lezing 1 Korintiërs 10, 1-13 
Evangelie Johannes 4, 5-26 (27-42) 
Uitgangscollecte Vastenactie 

 
Do 16-03  

10u30 -12u00 Bijbelgroep 
10u30 -12u00 Open Kerk   
                                                                                                                    
12u00- 13u00 Middaggebed en Lunch  

  
 
 Zo 19-03 Vierde zondag van de veertigdagentijd 

10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger assisterend pastoor Leonie van 
Straaten 
1e lezing 1 Samuël 16, 1-3 (4-9) 10-13 
Gradualepsalm 23 
2e lezing Efeziërs 5, 8-14 
Evangelie Johannes 9, 1-13 (14-25) 26-39 
Uitgangscollecte Vastenactie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Di 21-03    

16u00-21u30 Diocesane vergadering voor de 
geestelijkheid 
 

Do 23-03 
10u30 – 12u00 Open Kerk   
     
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch  
                                                                                                                       
19u30 – 21u00 Kaleo (4) 
 

Zo 26-03 Vijfde zondag van de veertigdagentijd 
10u30 – 12u00 Eucharistieviering 
Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 
1e lezing Ezechiël 37, 1-3 (4-10) 11-14 
Gradualepsalm 130 
2e lezing Romeinen 8, 8-11 
Evangelie Johannes 11, 1-4 (5-16) 17-44 
Uitgangscollecte Vastenactie 

 
Ma 27 –03  

14u00 – 16u00 Leesgroep 
 
Wo 29-03  

18u00 – 20u00 Samen eten in Het Cruydenhuisch, 
Kalmoesplein 73 Eindhoven  
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing 
(herman@ueffing.nl 

 
Do 30-03  

10u30 – 12u00 Open Kerk   
                                              
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch  
    
19u30 – 20u30 Viering van Schuld en Vergeving 
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
Lezing psalm 130 
Evangelie Matteüs 18, 21 - 35 

      
Zo 02-04 Palmzondag – Begin van de Goede Week 

10u30 – 12u00 Eucharistieviering  
Voorganger pastoor Wim van den Berg 
Evangelie bij de palmwijding Matteüs 21, 1-11 
1e lezing Jesaja 50, 4-7 
Gradualepsalm 73, 13-20 
2e lezing Filippenzen 2, 5-11 
Evangelie Matteüs 26, 1- 27, 66 
Uitgangscollecte Vastenactie 
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Belangrijke gegevens 
Adres kerk 
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 
5622 PA Eindhoven 
tel: 040-2370777 
https://eindhoven.oudkatholiek.nl 
Pastoor Wim van den Berg 
wim.vandenberg@okkn.nl / 06-25016839 
Assisterend Pastoor Leonie van Straaten 
leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754 
Emeritus Pastoor Piet Coemans 
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732 
Lector Herman Ueffing 
herman@ueffing.nl / 06-42185123 
Secretaris Feli Platzer 
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597 
Penningmeester Gerrit Coppens 
gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465 
rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria 
Magdalena, Eindhoven 
Veilige Kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te 
waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de 
website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/  
OKKN vertrouwenspersonen: 
Marcel van der Vloet en Mary Hallebeek 
marcel.vandervloet@okkn.nl / 06 15 88 03 62  
mary.hallebeek@okkn.nl / 06 28 89 27 84 
 - zie verder: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-
kerk/vertrouwenspersonen/ 


