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Ik schrijf vandaag 2 februari. Een dag als een ander, buiten miezerig. De 
zonnepanelen doen het niet zo goed. Ze zijn niet zozeer gediend met grote hitte, 
maar met het vriendelijk zonlicht. De kerst- en nieuwjaarswensen zijn geborgen. 
Vredeswensen, heil en zegen, lichtpunten in het nieuwe jaar, … ludieke wenen en 
doordenkertjes, enkele zelfs met een kerstfiguur komend uit het kerstverhaal.  
Ik lees vandaag 2 februari. ‘En zie er is een mens in Jeruzalem  wiens naam is 
Simeon, en deze mens is een rechtvaardige, een vrome, die wacht op Israëls 
vertroosting; de heilige Geest is over hem en hem is door de heilige Geest 
voorspeld dat hij de dood niet zal zien voordat hij de Christus des Heren heeft 
gezien. Gedreven door de Geest komt hij naar het heiligdom, en als de ouders het 
jongetje Jezus binnenbrengen om wat in de wet de gewoonte is over hem te doen, 
neemt ook hij het in zijn armen en zegent God; hij zegt: Meester nu laat gij uw 
dienaar gaan in vrede, -naar uw woord; want mijn ogen hebben gezien uw heil dat 
gij bereid hebt voor het aanschijn van alle gemeenschappen: licht tot ontsluiering 
van volkeren, de glorie van Israël, uw gemeente! Zijn vader en zijn moeder zijn 
verwonderd over wat over hem wordt gezegd.’ (Lucas 2,23-33 – Naardense Bijbel). 
Twee mensen tegenover elkaar of in elkaars verlengde: het jongetje Jezus en de 
bejaarde Simeon. Wat hebben ze elkaar te zeggen? Wat hebben ze mij, ons te 
zeggen? Herinneringen komen boven; Karel, een bejaarde man, zo goed als blind 
die met behulp van zijn echtgenote zijn pijp aanmaakte en zei: wat dank ik onze 
lieve Heer elke keer dat ik dat vlammetje nog kan zien! Louis wiens levenseinde 
aan de deur stond. De huisarts zei tegen de kinderen: roept de pastoor en geef 
hem nog een drupke*. En de pastoor kwam, zegende en zalfde Louis en dronk met 
hem een drupke. Tot driemaal toe. De dood heeft moeten wachten, tot driemaal 
toe. En Lucie, zij voelde het einde naderen. ‘Vraag de pastoor om langs te komen.’ 
Lucie, die zowat haar bedenkingen had met al dat kerkelijk gedoe, Lucie deed haar 
verhaal van wel en wee, van onmacht en geluk, van schuld en poging tot 
verzoening. Lucie vroeg naar Gods barmhartigheid over de keren dat zij er niet in 
geslaagd was barmhartig te zijn. De zalving bracht troost en vrede, het viaticum* 
voedsel voor de laatste tocht. 
En de avondklok roept de monniken en zij zingen de lofzang van Simeon:  
Nu kunt Gij, Heer volgens uw woord 
uw dienstknecht laten gaan in vrede,  
daar ik met eigen ogen heb aanschouwd 
uw heil, dat Gij onthult aan alle volken.  
De heidenen een openbarend licht  
en heerlijkheid voor Israël, uw volk. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de 
heilige Geest,  
zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen 

 



 
Moge het Licht over je schijnen en afstralen op je medemens. 
Van harte. Piet Coemans 
*Drupke: een plaatselijk dialect voor klein borrelglaasje met jenever, ook wel eens 
‘een hollanderke’ genoemd. 
*Viaticum: heilige communie bij de ziekenzalving gegeven. 
 
Kerkdiensten 

Dienst Maastricht en omgeving 
Eucharistieviering 4 februari om 15u00 We vieren de 
opdracht van de Heer, ook wel Maria Lichtmis genoemd 
Aswoensdag 22 februari ’23 dienst om 13u30 
Eucharistieviering zaterdag 4 maart om 15u00  tweede 
zondag van de veertigdagentijd 
                                                                             (foto: Lichtmis 2020) 

 
 
De diensten hebben plaats in Lafelt-Riemst Ierskruisstraat 54 samen met de 
bewoners van Oostheuvel. 
 

Parochie Eindhoven:  

 

In een mooie plechtigheid met vele 
gelovigen samen wijdde onze aartsbisschop 
Bernd Wallet het orgel in op zondag 18 
januari. Het moge onze gezangen versterken 
bij vreugde en verdriet.  
 

Dienst elke zondag van de maand dienst om 10u30 tijdens de veertigdagentijd en 
de Paastijd. Meer informatie: zie website 
 

Priesterwijding: Marco Derks op 28 januari 2023  

 
Foto: Jan-Willem Ardonne 

Met velen mochten wij de 
priesterwijding meemaken. Een 
prachtig moment o.a.: de grote Marco 
moest even door de knieën gaan, zodat 
twee kinderen hem met het kazuifel 
konden bekleden. 

Wij wensen hem een vruchtbaar pastoraat tot welzijn van mensen, tot lof aan onze 
Heer. 
 

 



Emeritus pastoor Piet 
Coemans Op de Dries 47, 
3770 Riemst B 
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be 
Pastores van de parochie 
Wim van den Berg  
0625016839 
wim.vandenberg@okkn.nl 
Leonie van Straaten 
0621658754 
leonie.vanstraaten@okkn.nl 

  
Medewerkers Maastricht 
en Oostheuvel Lafelt (B) 
Dhr. J. Kusters 
O.L.Vrouwplein 27, 6191 
CG Beek 
Dhr. M. Schonfeld, 
Herkkantstraat 41, B 3540 
Herk de Stad Tel. 
0032(0)486954074 

Oud-Katholieke parochie van de 
H. Maria Magdalena Boschdijk 
354 5622 PA Eindhoven tel: 040-
2370777  
   
www.Eindhoven.oudkatholiek.nl 
Rek. NL88INGB 0001 406 294 
ten name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria Magdalena 
Eindhoven  
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