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Beste lezers, 
De dozen zijn weer bovengehaald: straten, huizen, woonkamers versierd, want 
weldra is het kerstmis, en hier en daar de kerststal, het oude-nieuwe verhaal, want 
weldra is het kerstmis. We kennen ze nog wel Maria, Jozef, herders, wijzen,  
respecterend de volgorde. Ieder neemt zijn plaats in, zoals het hoort met in het 
middelpunt baby Jezus. We staan stil, kijken toe. Misschien heet ik ook wel Maria, 
of Jozef, of draag een naam als een herder of ben genoemd naar een van de 
wijzen. Wij nemen onze plaats in, ook die baby. Het is te zeggen, die baby kan nog 
niet lopen, hem wordt een plaats gegeven, neergelegd te midden van de mensen, 

 

te midden van het leven. Baby Jezus aan mensenhanden 
toevertrouwd, aan mij. Waar is zijn plaats in mijn leven, in 
mijn wereld? Waar leg ik hem behoedzaam neer en mag 
hij schitteren als een baby die uitdagend richting wil 
geven aan mijn bestaan, mijn toekomst, die mag groeien 
tot wie hij is: Emanuel, Jezus, Verlosser, God nabij, 
mildheid en trouw, licht in duisternis én licht! 
Ja, en hoe is mijn naam… Elke mens heeft zijn zin, elke 
kerstfiguur heeft zijn verhaal, staande rondom baby Jezus. 
Ik sta even stil bij Jozef, die dromer, eens door eigen 
broers verkocht uit nijd en afgunst, als slaaf in Egypte, 
gevangen gezet omwille van het ware woord, de man van 
dromen welke hem weer vrijheid brachten en leven;  de 
man die vrijheid en leven schonken aan hen die hem 
verkocht hadden. 

Daar staat hij nu in het Nieuwe verbond. Tegen de goegemeente in nam hij, horend 
in een droom,  Maria, zijn geliefde, tot vrouw. Hij, een rechtschapen man wou haar 
niet in opspraak brengen, rechtschapen als hij was. Het dilemma: de wet van 
Mozes of de eer van zijn aanstaande vrouw. Een dilemma… ons vreemd? 
Daar staat hij nu, op de achtergrond, zoals wel eens meer een man naar de 
achtergrond  verdwijnt bij de geboorte, hij de stille aanwezige, dragend het geheim 
over baby Jezus.  
Daar staat hij nu, de frisse jonge man vol leven; wees maar zeker hij was niet zo 
oud zoals beelden en schilderijen ons deden geloven ‘oude man met kaal hoofd, 
seksloos wezen, hij, de timmerman van Nazareth. In de 15de eeuw wordt hij door 
Theresia van Avila uit de hoek gehaald en tot toonbeeld gesteld. 
Daar staat hij nu, klaar om te vertrekken, horend in een droom zegt een engel van 
de Heer ‘Word wakker’, vluchtend naar Egypte met moeder en kind, ontvluchtend 
de moordende Herodes. Vluchten om te overleven… wereldvreemd? 
Daar staat hij nu, na Herodes ’dood, horend in een droom zegt een engel van de 
Heer: ‘Word wakker en vertrek met jongetje en moeder’ en hij trekt naar Galilea. In 
de stad Nazareth vestigt hij zich. Verlangen naar een thuis… wereldvreemd? 



Jozef, Oude en Nieuwe Verbond. Naar het jaareinde toe wordt gelezen over Jozef 
zowel in de synagoge en in de christelijke gemeenschappen. 
En is onze weg soms moeizaam,  een blik naar Jozef moge een lichtpunt zijn, de 
engel moge boodschap zijn: God is ons niet moe! Kleinen en eenvoudigen hebben 
veel te vertellen. Een zalige Kerst en een goed 2023.  
Piet Coemans 
 

Middeleeuws kerstlied 
1. Herders, brengt melk en soetigheyd; 
 den lieve Jesus legt en schreyt; 
 hangt uwen lankrock voor de wind, 
 den voedstervader sorgt voor 't kind. 
   
2. Maria geeft hem suykerpap, 
 en Joseph brengt den windelap; 
 den lieven Jesus kryt van dorst, 
 zyn moeder geeft hem haere borst. 
  
 3.  De logt vol schoone engels vliegt, 
 een engel met Maria wiegt, 
 daer Joseph werckt den heele nacht 
 en wascht de luyers in den gracht. 
   
4. Nu maekt hy vier, dan raept hy hout, 
 want met den winter is het kout; 
 maer Joseph die was heel verblyd, 
 om dat het kind niet meer en kryt. 
 

5. Slaept Jesus, slaept Emmanuel, 
 slaept grooten prins van Israël; 
 duyst en duyst zielen zyn verblyd 
 om dat gy nu gebooren zyt. 
 
6. Den goeden God in d'hemelpoort 
 en is op ons niet meer gestoort, 
 want Jesus brengt den olyf meê, 
 het kind dat brengt ons peys en vreê. 
   
7. Zoo Maria haer heylig kind 
 voor 't vier in versche doeken wind, 
 zyn handen speelen hier en daer 
 van haere borst tot in haer hayr. 
   
8. Uyt Jesus wesen vloeyt een soet, 
 een soet dat myn ziel leven doet; 
 segge ik nog Bethleem, ik mis, 
 want nu den stal een hemel is. 
 

  
Jozef blaast het vuur voor de pap aan          
1403 Konrad van Soest Deel van Passie-
altaar - Stadskirche St.Niclaus 
Bad Wildurn Duitsland  
 

Jozef droogt de luier 
 Circa 1450 Kon. Bibl. Den Haag 
Verluchting getijdenboek 
anoniem 



 

Kerkdiensten 

Dienst Maastricht en omgeving 
Kerstviering heeft plaats op donderdag 22 december om 13u30  

in Lafelt, Ierskruisstraat 54, samen met dag en wooncentrum-Oostheuvel 
Uitgangscollecte: bestemd voor Poverello, opvang daklozen in Tongeren. 
Na de dienst ontmoeting in Oostheuvel. 

Volgende dienst: 7 januari om 15u in Lafelt Epifanie – 3 koningen 
 
Dienst Eindhoven:  

elke zondag van de maand dienst om 10u30. Tijdens de advent gaat de 
ondersteuning naar Vluchtelingen in de knel. 

Kerstviering zondag 25 december om 10u30  
 
Priesterwijding: Marco Derks op 28 januari 2023 om 14u30 in kathedraal 
Willemplantsoen 2 te Utrecht. Na de viering is er mogelijkheid elkaar te ontmoeten 
in het centrum ‘In de Driehoek’ naast de kerk. Iedereen van harte welkom. Graag 
ons gebed voor de wijdeling in deze tijd van voorbereiding. Can. W. van der Velde 
 

Raad van Kerken Maastricht 
 

 
 

 
 
 
 

 

Raad van Kerken Maastricht 
Secretariaat: Peppelhoven 15 6225 GX Maastricht 
 043 3624240  dehaan-verduyn@freeler.nl 

 
Uitnodiging 

samen kerstliederen zingen. 
 

De Raad van Kerken Maastricht nodigt u van harte 
uit om samen kerstliederen te zingen. 
Woensdagmiddag 21 december 2022 

17.00 – 18.00 uur 
in de St. Jan, 

aan het Vrijthof in Maastricht. 
 

Het wordt een echte volkskerstzang met alleen 
samenzang 

en ter afwisseling een paar kerstgedichtjes. 
Klaas Remerie begeleidt ons op het orgel. 

 

Allen heel hartelijk welkom. 

 
 

Oecumenische dienst 15 januari 2023 om 10u in de St. Jan Maastricht. 

Inzet gebedsweek voor eenheid. 

mailto:dehaan-verduyn@freeler.nl


 
 
 
 

 

Emeritus pastoor Piet 
Coemans Op de Dries 47, 
3770 Riemst B 
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be 
Pastores van de parochie 
Wim van den Berg  
0625016839 
wim.vandenberg@okkn.nl 
Leonie van Straaten 
0621658754 
leonie.vanstraaten@okkn.nl 

  
Medewerkers Maastricht 
en Oostheuvel Lafelt (B) 
Dhr. J. Kusters 
O.L.Vrouwplein 27, 6191 
CG Beek 
Dhr. M. Schonfeld, 
Herkkantstraat 41, B 3540 
Herk de Stad Tel. 
0032(0)486954074 

Oud-Katholieke parochie van de 
H. Maria Magdalena Boschdijk 
354 5622 PA Eindhoven tel: 040-
2370777  
   
www.Eindhoven.oudkatholiek.nl 
Rek. NL88INGB 0001 406 294 
ten name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria Magdalena 
Eindhoven  
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