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Beste lezer, 
Allerheiligen en Allerzielen, gedachtenis van toen en nu, van bekenden en 
dierbaren die we teder mochten neerleggen, hen toe vertrouwend aan Gods 
Woord,  en van hen, die onbekenden, omgekomen, naamloos verdwenen, ons hart 
in opstand brengend tegen de wreedheid van ‘mede’mensen, hen in onmacht 
toevertrouwend aan Gods Woord. Laten wij ook hen niet vergeten, biddend, 
smekend, dankend. ‘Gij, Heer, spreekt woorden van eeuwig leven. Tot wie zouden 
wij wel gaan!’ 
 
Ik zie je staan 
hoog op een sokkel 
brede mantel 
kroon en attribuut 
een kaars ontstoken 

- Bid voor ons – 
 
Ik zie je staan 
plekje in de huiskamer 
een bloemetje 
je eigenste gelaat 
oplichtend in het vlammetje 

- Bid voor ons - 
 
Ik zie je staan 
watergolven 
puin 
naamloos 
een kaarsje voor jou 

- Bid voor ons – 
 

Ik zie je staan 
in mijn hart 
ontroerend stil 
jij van weleer 
jij van vandaag 

- Bid met ons, moeder Maria, vader en moeder, broer, zus , vriend, 
bekenden, onbekenden, ons zo nabij,  
bid met ons nu en in het uur van onze dood.  
Amen 

Piet Coemans  

Op zondag 6 november, vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk in 
Amsterdam de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van de vluchtelingen die 



het afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen 
hun verhalen een belangrijke plaats in. 
Aan hen die niet ter plaatse zijn…: steek die dag een kaarsje aan, wordt even stil, 
spreek enkele woorden van nabijheid en toevertrouwen aan God.  

 
Dienst Maastricht en omgeving 
Wij gedenken de grote en kleine heiligen tijdens de Eucharistieviering vrijdag 28 
oktober 2022 om 10u30 in de kerk van Lafelt (B), Ierskruisstraat 54 Riemst. 
 Volgende dienst heeft plaats op zaterdag 26 november om 15 u. 
 
Diensten parochiekerk Eindhoven 
30 oktober Allerheiligen – eucharistieviering om 10u30 
2 november Allerzielen – vesperdienst om 19u30 
Door het jaar (groene tijd) 
1ste zondag en 3de zondag van de maand: eucharistieviering om 10u30. 
2de zondag van de maand: dienst van Schrift en gebed om 10u30 
Elke donderdag: open kerk vanaf 10u30; middaggebed 12u00-12u30, waarna 
mogelijkheid voor gezamenlijke lunch (zelf mee te brengen) 
 
Kaleo opnieuw van start in de parochiekerk. 
Op de 4de donderdagavond van de maand. Bedoeld voor mensen die nader willen 
kennismaken met de O.K.K. en willen delen over hun geloof, kerkzijn, zoektocht. 
Het verleden leert dat het zeer intense en boeiende avonden waren zonder enig 
dwingend karakter. Meer info: neem contact met de pastores. 
Meer info over de parochie: zie de website. 
 
Zaterdag 17 september legde aartsbisschop Bernd Wallet zijn handen op het hoofd 
van Loes Berkhout. 

 
 
In een prachtige viering vol rituelen was het een alles betekenend gebaar voor 
diaken Loes, die vanaf nu als geestelijk verzorger ook priester van onze kerk mag 
zijn.  De kerk wijdt mensen die een aanstelling hebben – als pastoor van een 
parochie of als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg, bij justitie of defensie. 
Daar zijn zij beschikbaar voor ieder die behoefte heeft aan een gesprek over de 



waarde en zin van het leven. De eigen levensbeschouwelijke binding draagt de 
geestelijk verzorger in het werk. Soms is de aanwezigheid als priester het 
belangrijkste wat je een zieke of militair kunt bieden, omdat deze kan bidden, 
zegenen, zalven en dopen als dat nodig is. 

‘Als het ingewikkeld wordt, vraag dan Loes’. Dr. Sigrid Vervoort van het UMCU 
vertelde in haar aanbeveling hoe Loes als geestelijk verzorger ouders van veel te 
vroeg geboren kinderen bijstaat op de afdeling neonatologie van het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis. Artsen en verpleegkundigen zeggen daar: ‘Als het echt 
ingewikkeld is, als je er niet uitkomt, vraag dan Loes.’ Zij vertelde hoe zorgvuldig 
Loes omgaat met rituelen die ouders, die groot verdriet hebben, verder helpen. Dr. 
Mattijs Ploeger, rector van het seminarie, schetste de weg van Loes door 
universiteit en seminarie; gedurende een lange periode combineerde Loes werk, 
studie en zorg voor haar familie en groeide zij in haar kerkelijk ambt. 

Zaterdag 8 oktober werd Micheline Maca priester gewijd bij handoplegging door 
emeritus aartsbisschop Joris Vercammen.  

 

 In een stemmige viering werd zij tot priester gewijd 
ten dienste van la communauté du Bon Pasteur de 
Journal. (Journal-Tenneville in de provincie 
Luxemburg) De gemeenschap hoort bij MIVICA 
en heeft nauwe contacten met de gemeenschap in 
Prisches (Frankrijk) 
Als afgevaardigde van  IBC (Internationale 
Bisschoppen Conferentie van de Oud Katholieke Kerk) 

draagt Joris Vercammen als bisschop de verantwoordelijkheid voor de 
gemeenschappen van de MIVICA  (Mission Vieille Catholique de Belgique et de 
France) van het IBC 
Het kerkelijke project van MIVICA is om gemeenschappen te verwelkomen die een 
christelijke en katholieke geloofsbenadering willen verzoenen - met een geest van 
openheid voor de wereld en de hedendaagse samenleving, zonder oordeel of 
uitsluiting. Enkele punten uit dit project:  
 
Uiteindelijk een volwaardige Oud-Katholieke Kerk in Frankrijk &Wallonië creëren 
die op dezelfde basis opereert als de andere Kerken van de Unie van Utrecht, 
waarbij geestelijken en leken betrokken worden bij alle verantwoordelijkheden en 
besluitvorming (bisschoppelijke en synodale benadering) 
 
Een oud-katholieke kerkelijke realiteit opbouwen zonder opgesloten te zitten in 
protesten en polemieken die een klimaat van wantrouwen in stand houden en de 
implementatie van echte oecumenische partnerschappen belemmeren 
 
Bevorder persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid van elk MIVICA-lid, 
geestelijkheid en leken, door middel van formeel lidmaatschap, regelmatige 
deelname aan vergaderingen, trainingen, enz. De geestelijkheid en 



lekenafgevaardigden die door elke gemeenschap worden benoemd, moeten ook 
deelnemen aan de jaarlijkse synodale vergadering. Allen moeten ervoor zorgen dat 
een bijdrage wordt betaald, hetzij via hun gemeenschap of persoonlijk met MIVICA 
 
Dit pastorale project is niet bedoeld om zich te beperken tot aanbidding (missen), 
maar om ware lokale gemeenschappen te vormen waarin iedereen kan 
deelnemen, door middel van vriendschappelijke bijeenkomsten, maaltijden, 
spirituele en culturele tijden, sociale verplichtingen (diakonia) ten dienste van de 
meest kansarmen, open voor het leven en de wereld om te getuigen van het 
Evangelie, enz. 
 
Dit pastorale project heeft niets te maken met de min of meer marginale groepen 
die zich misbruikend 'oud-katholieken' noemen om hun bestaan te rechtvaardigen, 
met traditionalistische of conservatieve standpunten, ver verwijderd van die van 
de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht. 
 

 
Meer info: website MIVICA 
 

 
Emeritus pastoor Piet 
Coemans 
Op de Dries 47, 3770 
Riemst B 
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be 
Pastores van de parochie 
Wim van den Berg  
0625016839 
wim.vandenberg@okkn.nl 
 

Leonie van Straaten 0621658754 
leonie.vanstraaten@okkn.nl  
 
Medewerkers Maastricht en 
Oostheuvel Lafelt (B) 
Dhr. J. Kusters 
O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG 
Beek 
Dhr. M. Schonfeld, 
Herkkantstraat 41, B 3540 Herk 
de Stad Tel. 0032(0)486954074 
 

Oud-Katholieke parochie van 
de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 5622 PA 
Eindhoven tel: 040-2370777  
   
www.Eindhoven.oudkatholiek
.nl 
Rek. NL88INGB 0001 406 294 
ten name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria 
Magdalena Eindhoven  
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