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Beste lezer, de tijd is sterk gekleurd door de vluchtelingenproblematiek, Oekraïne 
en wereldwijd. Lied, gebed, brood breken, gesprek en verhalen delend… het 
moge ons inspireren tot inkeer en handelen. De Heer moge ons genadig zijn en 
tot zegen maken. Nog een goede gang naar Pasen. Piet Coemans 

Veertigdagentijd: 
Diensten parochiekerk Eindhoven: elke zondag om 10u30: eucharistieviering  met 
uitzondering 3de zondag: dienst van schrift en gebed. 
 

Lezing over het Credo donderdagavond 24 maart om 19.30 uur Hoe klinkt de taal 
van het credo in onze moderne oren? De oude woorden, de moeilijke taal die vol 
theologische wijsheden lijkt te zitten… Past het nog wel om dit in onze tijd te 
zingen of te spreken? Vragen die opgekomen zijn onder onze parochianen en die 
we aan emeritus aartsbisschop Joris Vercammen hebben voorgelegd. We kijken 
er naar uit! . Van harte welkom, wel graag aanmelden bij onze secretaris Feli: 
okk.ehv.secretaris@gmail.com 
 

De vastenactie in de veertigdagentijd is dit jaar bestemd voor het bisdom 
Nampula van bisschop Manuel Ernesto van de Anglicaanse Kerk in Mozambique.  
Hij heeft zich de afgelopen jaren volop en met succes ingezet voor de opvang van 
Congolese en Boeroendese vluchtelingen in het vluchtelingenkamp Marratane. 
Bisschop Manuel staat nu voor weer een grote uitdaging. In de loop van 2021 is er 
door invallen van extremistenstrijders, die uit het Midden Oosten verjaagd 
werden, een nieuwe vluchtelingenstroom op gang gekomen: dit keer vanuit 
onveilig geworden noordelijke landsgedeelten. Een deel van deze vluchtelingen is 
opgevangen in VN kampen. Anderen vluchtten naar familie in veilige regio’s. Deze 
families kunnen zelf maar nauwelijks het hoofd boven water houden en kunnen 
hun gevluchte familie eigenlijk na een eerste noodopvang niet langer 
onderhouden. De laatste (grote) groep vluchtelingen die niemand opvangt, heeft 
rond de steden Nampula en Pemba hutjes gebouwd en probeert daar te 
overleven. Bisschop Manuel doet meer dan 200% zijn best voor een totaal-aanpak 
van deze problemen. Hij is volop betrokken bij de vredesonderhandelingen in het 
noorden van zijn bisdom. Daarnaast heeft hij ook een actieplan opgesteld om de 
vluchtelingen die niet in kampen worden opgevangen, praktisch te ondersteunen. 
In 30 parochies verblijven rond 1500 gevluchte gezinnen. 
Het project voorziet zelfvoorzienende gemeenschappen vormen, een duurzame 
oplossing voor deze mensen die  voorlopig niet kunnen terugkeren naar hun huis.  
U kunt u gaven ook overmaken via de bank: NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-
Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven, o.v.v. vastenactie 2022. 
Dank bij voorbaat voor al uw gaven. 
 
Elke donderdag: open kerk vanaf 10u; middaggebed 12u00-12u30, waarna 
mogelijkheid voor gezamenlijke lunch (zelf mee te brengen) 
 



 
 

Goede Week :  
Diensten Eindhoven 
Palmzondag: 10 april. Om 10u30 Zegening van de palm gevolgd door de 
eucharistieviering. 
Witte Donderdag: 14 april. Om 19u30 eucharistieviering 
Goede Vrijdag 15 april om 19430. Gebedsviering. 
Paaszaterdag 16 april om 21u00. Paawake – eucharistieviering. 

Paasdag 17 april om 10u30. Eucharistieviering. 
 
Diensten Maastricht en omgeving 
 

Palmzondag: zaterdag 9 april. Om 15u00 verzamelen wij in OH. Zegening van de 
palm gevolgd door de eucharistieviering in de kerk. Wij lezen het intochtverhaal 
en lijdensverhaal volgens Lukas. 
Goede Vrijdag 15 april om 14u00 in de kerk 
Paaszaterdag 16 april om 16u30 in de kerk 
 

 De diensten hebben steeds plaats in samenwerking met volwassenen met een 
verstandelijke beperking uit het wooncentrum Oostheuvel.  
Adres: wooncentrum  en de kerk van Lafelt (B), Ierskruisstraat 54 Riemst 
 

Raad van Kerken 
Op de laatste vergadering, 9 maart, kwam het vluchtelingen probleem ter sprake, 
met de vraag wat kunnen we samen doen voor de vluchtelingen en dan m.n. op 
geloofsgebied. Materieel worden ze goed verzorgd, maar vinden ze ook een 
luisterend oor en geestelijke steun, is er een ruimte voor een goed gesprek. De 
Orthodoxe kerk is open en kunnen de mensen terecht bij de priester. De Servaas 
en ook de St. Jan zijn bepaalde tijden open om te bidden. Is een trefpunt, een 
ontmoetingsruimte op neutraal terrein wenselijk? Een verkenning is gaande. 
 
 

Emeritus pastoor Piet 
Coemans, Op de Dries 47, 
3770 Riemst B 
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be 
Pastores van de parochie 
Wim van den Berg  
0625016839 
wim.vandenberg@okkn.nl 
 

Leonie van Straaten 0621658754 
leonie.vanstraaten@okkn.nl  
Medewerkers Maastricht en 
Oostheuvel Lafelt (B) 
Dhr. J. Kusters, O.L.Vrouwplein 
27, 6191 CG Beek 
Dhr. M. Schonfeld, 
Herkkantstraat 41, B 3540 Herk 
de Stad Tel. 0032(0)486954074 
 

Oud-Katholieke parochie van 
de H. Maria Magdalena 
Boschdijk 354 5622 PA 
Eindhoven tel: 040-2370777  
 Secretaris Feli Platzer  
www.Eindhoven.oudkatholiek
.nl 
Rek. NL88INGB 0001 406 294 
ten name van Oud-Katholieke 
Parochie v/d H.Maria 
Magdalena Eindhoven  
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Ter bezinning. 
 
Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft , 
Lied over het oprechte vasten. 

Jubilate 309, OK gezangboek 611, liedboek 537 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



  

 

 
T.: Huub Oosterhuis – M.: Bernard Huijbers 

 

Naar psalm 59 
Zie hoe de machtigen oorlog voeren,  
hoe de rijken hardvochtig hun wegen gaan. 
Zie hoe hebzucht  haat en geweld baart,  
hoe hun winsten in kinderen wonden slaan. 

Barmhartige Heer, genadige God 
 
Zij heersen als adders tussen de bloemen, 
zij zijn als de slangen in ’t zachte gras. 
Hun handen zaaien de dood als tarwe,  
de magere mannen breken als glas. 

 Barmhartige Heer, genadige God 
 
De weerloze vrouwen vluchten en vallen, 
hun schreeuwen verstikt in een hete pijn. 
Hoort hoe de heersers luid verkondigen 
dat al hun daden rechtvaardig zijn. 

 Barmhartige Heer, genadige God 
 
Geliefden, wie zal hun zonden tellen,  
wie wijst het kwaad met de vinger aan? 
Wie zal opstaan? Wie durft het te roepen,  
dat ook nu nog de kleinen ten gronde gaan? 

 Barmhartige Heer, genadige God 
(A Dierick, naar psalm 59, Samenkomen) 
 
 


