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Beste lezer, 
In het kerkelijk jaar bevinden wij ons tussen eind en nieuw. Zondag 21 november 
was het de laatste zondag, aanstaande zondag 28 november de eerste zondag van 
het nieuwe kerkelijk jaar. Naar het eind van een jaar blikt men terug en wordt een 
balans opgemaakt. Bizarre tijden… ach het woord is al versleten. Toch met de 
gevolgen van de coronavirus, de wateroverlast, oorlog en vetes op wereldschaal, 
bedreiging, vluchtelingen, de klimaatproblematiek, en dit alles met gevolgen 
dichtbij, in het gezin, buren, mensen onder elkaar. Ik hoor al zeggen: ‘Ach hou nu 
eens op met die rampzalige litanie!’ Ja, en toch mogen we onze kop niet in het 
zand steken, mogen we het niet over ons heen laten komen als versleten en alle 
daags. We zitten er middenin en ons denken, ons doen en laten worden beïnvloed 
ten goede en ten kwade.  
Die laatste zondag werd er gelezen uit Marcus 13,14-27: wanneer jullie dan de 
verwoestende gruwel zien staan waar hij niet hoort, vlucht dan… er zullen valse 
messiassen en profeten komen… jullie moeten oppassen… na de verschrikkingen 
zal de zon verduisterd worden… 
En aanstaande zondag, de 1ste zondag van de advent, klinkt het gelijkaardig bij 
Lucas 21,25-31: dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren en 
op aarde zullen de mensen sidderen van angst voor het gebulder en het geweld 
van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal 
gebeuren… 
Voor de een is de tijd angstaanjagend, het hoofd als het ware terneer gedrukt, voor 
de ander kom zing, dans, haal alles uit het nu moment, de rest is voor later. 
Het is niet eenvoudig helder te blijven, met het nu om te gaan als de laatste en de 
eerste dag van het leven, met de wijsheid opgedaan in het verleden en nu te laten 
spreken naar morgen toe. 
Sterker komt de vraag boven: wat is leven met bloem en boom, vis en dier, aarde 
en lucht, zon  
en maan en sterren? Hoe klaren wij het 
om droom en hoop met elkaar te 
verbinden tot inspiratie van wat liefde 
doet, waartoe liefde bekwaam maakt. 
Hoe we het draaien of keren, er is altijd 
ondergang in een mensenleven, het 
einde is altijd nabij én er is altijd 
perspectief: het koninkrijk is nabij. Dat  

 
aanvaarden en daaraan zijn leven wijden zijn bouwstenen wat de toekomst ook 
brenge moge. Immers ook in de rampzalige gebeurtenissen worden initiatieven 
geboren. Enkele jaren geleden zei iemand: “We zijn zo vernuft dat we altijd weer 
oplossingen vinden!” Het was in de tijd dat men begon plastiek te recycleren.  
Terug lezend de lezingen komt de vijgenboom ter sprake: ‘Kijk naar de vijgenboom 
en alle andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen weet je dat de zomer in aantocht 
is…. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt…’  
 



                                                                                                             
Advent, wachtend en wakend, wetend en doen… Hij komt…  
En wij bidden:   

 

   God kom ons te hulp, Heer haast U ons te helpen, kyrie eleison 
Heer, open Gij onze harten zodat wij om kijken naar elkaar, 
kyrie elieson 
Heer, open Gij onze ogen, zodat wij uitzien naar uw komst, 
kyrie eleison 
Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar, kyrie eleison 

Ik wens u een goede adventstijd toe, de ogen geopend om te zien hoe Hij met ons 
is en zich steeds weer naar ons keert, ook in bizarre omstandigheden, met dank 
aan allen die als een adventskaars brandend in ons midden zijn. 
Piet Coemans 
 

Maastricht en omgeving - Inzet van de advent  
Eucharistieviering zaterdag 27 november 2021 om 15u00 

de kerk Lafelt (B), Ierskruisstraat 54 
Lezingen: Zacharias’ 14,4-8; 1 Tessal. 3,9-13; Lukas 21,25-31. 
“Hoe kunnen wij om uwentwil God naar waarde dank brengen voor al de vreugde 
waarmee wij ons over u verblijden voor onze God? Dag en nacht bidden wij vurig 
om u te mogen zien en aan te vullen wat aan uw geloof nog ontbreekt. Hij, onze 
God en Vader, en onze Heer Jezus bane  onze weg tot u en de Heer doe u 
toenemen en rijk worden in de liefde tot elkander en tot alle mensen.” (1Tessl.) 
 

Eindhoven: elke zondag van de advent is er dienst om 10u30 
 

Hoop bedriegt niet, digitale adventsretraite  
Als deelnemer van onze digitale retraite ontvang je in de adventstijd dagelijks een 
gebedsmail. In deze mail staat de meditatie voor de volgende dag. Zo’n meditatie 
bestaat uit een Bijbeltekst en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen 
te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt. Deelname 
aan onze digitale retraites is gratis. Geef je e-mailadres door aan Ignatiaans bidden 
ignatiaans.bidden@jesuits.net 

Raad van Kerken – Maastricht. 

Helaas zal de kerstvolkszang dit jaar niet doorgaan wegens de corona-maatregelen. 
De raad wenst u allen gezegende kerstdagen. 
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