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Beste lezer, 
We zijn eind oktober. De dagen korter, de avonden langer, de nachten blijven. De enkele 
zonnestralen doen zo goed, de kachel brandt zo aangenaam. De bladeren krijgen kleur en 
dwarrelen  rond, de appel, de peer ze smaken heerlijk. Akkers raken leeg, maar zie her en der 
verschijnen weer de eerste sprieten…wintergraan ingezaaid, belofte van leven. Maar de nachten 
blijven ‘nacht’. Zo was het in het begin en nu en altijd. Of gaat ook midden in de nacht een lichtje 
branden, of het nu zomer of winter, lente of herfst is? Zijn  we ooit verlaten, verzinken we in 
totale eenzaamheid? Ja, het kan een mens overkomen, helaas. Het gedenken en vieren van de 
grote en kleine heiligen nodigt ons uit al tastend in het ‘duistere verleden’ een glimp op te 
vangen van hun levenskracht, levensmoed. Menigeen van hen kende ook duistere nachten en 
enkelen vertelden hun verhaal en geven energie, kracht om in de nacht de ogen open te houden; 
al is het maar een spleetje: ze zeggen, getuigen met hun leven: Hij, Hij is er en gaat u voor, ook in 
het duister van het bestaan, ook al is het ‘de hof van Olijven’. Die kleinen en die groten omringen 
ons.  Channa Szenes* dicht ons toe: 

Er zijn sterren wier licht de aarde slechts bereikt 

lang nadat zij zelf zijn uiteengevallen. 

Er zijn mensen wier nagedachtenis licht geeft in deze wereld 

lang nadat zij van ons zijn heengegaan. 

Dit licht schijnt in de donkerste nacht  

op de weg die wij moeten gaan. 

Mogen wij dezer dagen op een of andere wijze geraakt worden, moge in ons hart een 

kracht groeien, al was het maar een grassprietje zo klein, om in moeilijke tijden te blijven 

zien hoe elk moment van het leven zijn eigenheid heeft  tot ons te spreken door mens en 

natuur over leven, over dat goddelijk leven in ons gelegd, ons geschonken… Loven wij 

Hem met alle heiligen te saam. Piet Coemans 

*(Channa Szenes,  joodse dichteres en toneelschrijfster,Boedapest 17/7/1921- Hongarije 

7/11/1944) 

 
Grote en kleine heiligen gedenken  
 

Eindhoven 
Parochiekerk 

Zondag 30 oktober om 10u30 
 eucharistieviering  

 

Eindhoven 
Parochiekerk 

Dinsdag 2 november om 19u30 – 

21u00 
Vesperdienst Allerzielen  

 

Maastricht-Riemst 
 Oostheuvel-Lafelt  

Ierskruisstraat 54 Riemst 
Vrijdag 29 oktober om 13u30 
Dienst van Schrift en gebed 

 
Ten huize van fam. Coemans  

Op de Dries 47 Riemst 
Maandag 1 november om 10u30 

Huisdienst  

 
Ter heinnering 
Beste parochianen en belangstellenden, 
donderdagavond 28 oktober a.s. om 19:30 uur een bijeenkomst om met elkaar na te 
denken over het thema 'schuld en vergeving' vanwege de gedachte van onze 

liturgiegroep om voor Kerstmis en Pasen een gezamenlijke boeteviering te houden.  
Van harte welkom. (parochielokaal Boschdijk 354 Eindhoven) 



 
Ter bezinning 
Gedenkend vierend, gaande onze toekomst. 
De grote en kleine 
Heiligen 
 
gekend, bemind 
gestorven in onze handen 
neergelegd  
met eerbied en zorg 
zo lang geleden 
tot op heden 
  
de grote en kleine 
Heiligen 
 
eenzaam verdwenen 
vernietigd 
zonder naam 
zonder liefde 
in ’t verre verleden 
in ’t hier en nu. 
 

  
 
De groten en kleinen 
 
Ik zag een hemel 
nieuw 
een aarde  
verrukkelijk 
bekenden - onbekenden 
met Hem  
die was en is  
en zal zijn 
voor hen 
voor jou 
voor mij,  
groten en kleinen! 
 
         (P.C.  november 2014) 
 

De heiligen rondom mij 
Stil verdriet. 
Dank je wel geleende schouder  
dat ik even binnen mocht. 
Dat ik even klein mocht wezen  
dat een hand de mijne zocht. 
Dank je wel geleende oren  
open voor mijn jammerklacht. 
open voor mijn diepste wanhoop,  
luisterend naar de halve nacht. 
Dank je wel troost zonder woorden  
voor het simpele stille zijn,  
voor het trachten mee te dragen,  
voor dezelfde zielenpijn. 
Dank je wel, dat toen ik woedend vroeg:  
“Heb ik dit nu verdiend?” 
jij alleen mijn haren streelde. 
Dank je wel, jij bent mijn vriend. 

(In Lafelt staat een huis, aangehaald door J.Philips) 
 

 
Emeritus pastoor Piet Coemans, 
Op de Dries 47, 3770 Riemst B 
Tel. 0032 (0) 12456945 – 
piet.coemans@skynet.be 
Pastores van de parochie 
Wim van den Berg  
0625016839 
wim.vandenberg@okkn.nl 

Leonie van Straaten 0621658754 
leonie.vanstraaten@okkn.nl  
Oud-Katholieke parochie van de H. 
Maria Magdalena Boschdijk 354 5622 
PA Eindhoven tel: 040-2370777  
 Secretaris Feli Platzer 
Tel: 0402432597 
www.Eindhoven.oudkatholiek.nl 
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